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CONTACTADRESSEN
 
 
Ledenadministratie (voor het doorgeven
van mutaties) 
Kerkelijk bureau   Lammerinkweg 1
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.
com)
 
 
Interkerkelijke werkgroep 
Marion Reinderink  Beckumerstraat 184 
tel.4283013
 
 
Cantorij 
Deze participeert in kerkdiensten zowel in
Usselo als in Twekkelo
repetities woensdagavond 16.30-17.30 uur in
het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof 
tel.06-53928328
 
 
Open Vensterwerk 
Greetje van der Valk  Kwinkelerweg 39         
tel 4282020
 
 
Kindernevendienst 
Rineke Overbeek   Grote Veldweg 21           
tel. 4280691
 
Jeugdkerk voor 12 -  plussers   
Jenny Stokkers  Boekelerhofweg 100 
tel.4281269
 
Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst) 
Mieke Lippinkhof   053 - 4357195 of
                               06 - 53928328
Erna Nijhuis            06 - 28532959
 
Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo 
 Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl
 
Verenigingsgebouw  Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo.
 
Reservering van de kerk, het
Verenigingsgebouw en uitgifte van
grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com

Vanuit de
pastorie

Één aarde  -  één familie - één toekomst
 
Het zou een soort samenvatting kunnen zijn. Wat de
gedachte achter Kerst is. De menswording van God
voor de wereld. Om mensen met elkaar te
verzoenen en te verbinden.
Dit is het motto, dat het land India heeft bedacht
voor de jaren tot de volgende top van de
klimaatconferentie.
Ik vind het een prachtig idee. Dat we als mensen
eindelijk begrijpen: we zijn op elkaar aangewezen,
het maakt niet uit, waar we wonen en werken en
leven. Ons aller leven hangt heel nauw met elkaar
samen. God gewild, zou je kunnen zeggen.  Dat we
niet uit elkaars genade vallen, zingen we hierover in
een lied uit ons prachtige Nieuwe Liedboek.
 
Misschien ervaren we hier een glimp van bij het
kerstspel van de kinderen, tijdens de markt, waar
we elkaar kunnen ontmoeten. Het wordt tijd dat het
Kerst wordt, in de alles omvattende zin.

Van Oentsjerk naar Usselo
 
Wanneer dit blad bij u in de bus valt, sta ik op het
punt mijn intrede te doen bij u in de gemeente. Wie
weet bent u erbij aanwezig.
Maar nu, het moment waarop ik dit stukje schrijf, is
het nog lang niet zo ver. Ik zit aan mijn bureau in
Oentsjerk, er zijn vandaag tig opgevouwen dozen
gebracht om gepakt te worden. Kortom: tussen het
schrijven hier en nu, en het ontvangen van de
Drieklank bij u thuis, liggen werelden voor mijn
gevoel.
Maar de eerste afspraken in de nieuwe gemeenten
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staan al in de agenda. Het werk zal zich ontvouwen,
en ik hoop u in de loop van tijd wat beter te leren
kennen.
De eerste tijd zal, denk ik, vooral gevuld zijn met de
wegen in de gemeente wat te leren kennen: wie
doet wat? Of, anders gezegd: hoe lopen de hazen?
En die kunnen heel snel zijn.
Een hardloper ben ik niet; wat bedachtzaam
opnemen wat er gebeurt, dàt is mijn stijl van
inwerken.
Nu is ook duidelijk dat in de Kerstmorgendienst ik de
voorganger zal zijn. Dan val ik met de neus in de
boter, zou je kunnen denken. Want deze morgen
samen te vieren is fijn. Ik ken zeer uiteenlopende
stijlen, van zeer ingetogen tot een uitbundige
gezinsdienst. Ik zal nog informatie inwinnen, hoe
deze Kerstmorgen in Usselo wordt gevierd.
Voor nu een goede tijd in de Advent: de tijd van
verstilling, van bezinning, een beetje tegen de
tijdgeest, naar binnen kijken, wie en wat
verwachten we eigenlijk?
Tot ziens, ‘ajus’, zeggen ze in Twente, begreep ik; in
het Fries is het: ‘Oant sjen’.
 
Ds. Wiebke Heeren

Vanuit de
Kerkenraad

Onze nieuwe predikant Wiebke Heeren zal op
zondag 11 december om 15.00 uur in onze kerk in
Usselo in haar ambt worden bevestigd. Om dit
nieuws tijdig bij u bekend te maken wordt de
Drieklank een week eerder dan gepland
uitgebracht. Pas op woensdag 30 november 2022
vergadert de kerkenraad weer.  In deze ‘Vanuit de
Kerkenraad’ dus nog geen nieuws van een
kerkenraadsvergadering. Maar in de eerstvolgende
aflevering van Drieklank verschijnt het ‘nieuws uit de
kerkenraad’ van 30 november alsnog.
 
Voor de intrededienst nodigt de kerkenraad van de
Protestantse gemeente Usselo u hartelijk uit. Een tip
wees s.v.p. op tijd, de verwachting is dat het druk
gaat worden. De dienst zal uiteraard ook weer te
volgen zijn via het bekende adres www.
kerkdienstgemist.nl.
Er zal ‘s ochtends dus geen dienst zijn.
 
Coronamaatregelen
 
In de vorige kerkenraadsvergadering werd al
besloten dat wegens Corona mensen bij het

binnenkomen en verlaten van de kerk geen hand
meer wordt gegeven. Wel wordt eenieder uiteraard
begroet bij binnenkomst, en wordt er op de
gebruikelijke wijze mondeling afscheid genomen na
afloop.
 
Nieuwe kerkenraadsleden
 
Vanuit de kerkenraad worden er met 2 mensen
gesprekken gevoerd of zij zich willen inzetten voor
het kerkenraadswerk. Meer nieuws hierover in een
latere editie van de Drieklank.
 
Van de verschillende commissies
 
Kerkrentmeesters
De nieuwe begroting is klaar. Deze moet in de
komende kerkenraadsvergadering worden
vastgesteld en goedgekeurd. In een komende
Drieklank meer nieuws hierover.
 
Ouderlingen / pastorale raad
Vanuit deze werkgroep worden door ds. M.
Schepers v/d Pol en andere leden van deze raad
verschillende gemeenteleden bezocht. Ds.
Schepers v/d Pol neemt op de vergadering van
woensdag 2 november 2022 afscheid van deze
raad, wegens de aanstelling van de nieuwe
predikant ds. Heeren. Ds. Schepers heeft ons in de
tijd dat we zonder eigen predikant zaten met raad
en daad enorm geholpen bij het pastorale werk.
We zijn haar hiervoor erg veel dank verschuldigd. Zij
zal haar werkzaamheden overdragen aan de
nieuwe predikant.
 
Diaconie
De nieuwe begroting is klaar. Deze moet in de
komende kerkenraadsvergadering worden
vastgesteld en goedgekeurd. In een komende
Drieklank meer nieuws hierover.
 
Kerkdienst gemist
Er is nog steeds een groot aantal bezoekers van de
digitale kerkdienst. Daar zijn we erg blij mee, omdat
daaruit blijkt dat dit middel in een behoefte voorziet.
Er wordt nog steeds aan verbeteringen gewerkt
door de technische mensen
 
Oudejaarsdag 2022
U wordt uitgenodigd voor de traditionele viering met
oliebol op Oudejaarsdag ’s middags om 15.00 uur
in de Johanneskerk in Twekkelo. Ook de
Protestantse gemeente van Haaksbergen wordt
uitgenodigd, het wordt een gezamenlijke dienst.
 
Digitaal
Ik wil er graag opnieuw bij u op aandringen om de
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website van de kerk te bezoeken om op de hoogte
te blijven van actuele zaken. Tevens wijs ik u nog
een keer op de “whats app” groep als middel om
snel op op de hoogte gebracht te worden van
nieuwe ontwikkelingen, b.v.  rond vieringen of te
nemen maatregelen. Hier kunt u aan meedoen
door uw 06- nummer door te geven aan de scriba
van onze gemeente. Er zijn al verschillende
gemeenteleden die hieraan meegewerkt hebben.
Het is uiteraard geheel vrijblijvend. U loopt dan b.v.
niet het risico om voor een dichte (kerk)deur te
komen staan. Het e-mailadres van de scriba staat in
de Drieklank en op de website van de kerk.
 
We zijn blij dat de kerkdienst door steeds meer
leden bezocht wordt. Het is fijn en belangrijk dat we
elkaar blijven zien in de kerk, en na afloop weer
samen koffie te drinken om van elkaar het wel en
wee te horen en nieuwtjes met elkaar uit te
wisselen. We zijn immers een kerkgemeenschap.
Daarom is het ook belangrijk om elkaar in de kerk te
ontmoeten en daarbuiten contact te houden met
elkaar in deze toch wel onrustige tijd.
      
Ik realiseer me dat het nog vroeg is, maar ik mag u
namens de kerkenraad van de Protestantse
Gemeente Usselo niet alleen een mooie
intrededienst van onze nieuwe predikant Ds. Wiebke
Heeren wensen, maar ook gezegende Kerstdagen
en veel gezondheid, heil en Gods zegen voor het
nieuwe jaar 2023.
 
Namens de kerkenraad, Jan W. ter Mors (Voorz.)

Van de
Kerkrentmeesters

KERKBALANS 2023
 
“Geef vandaag voor de kerk van morgen” 
 
Want ook in de toekomst willen we samen kerk zijn
en naar elkaar omzien; en daar hebben we uw
steun bij nodig.
Het jaar 2022 zit er al bijna weer op en 2023 staat
alweer te wachten.
Dat betekent ook dat kerkbalans 2023 weer onze
aandacht heeft, en dat wij u daar alvast weer op
willen attenderen.
Kerkbalans vindt plaats van 14 t/m 28 januari.
Onze wijkwerkers zullen dan weer op pad gaan om
de enveloppe bij u af te geven, en om vervolgens
een week later de antwoordenveloppe weer bij u
op te halen.

Wij vragen u beleefd om ervoor te zorgen dat de
gegevens ingevuld zijn, zodat de wijkwerkers ze
weer mee kunnen nemen.
 
U allen goede kerstdagen en een voorspoedig 2023
toegewenst.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Riëtte Wissink

Vanuit de
Diaconie

Giften en Collectes
 
16 oktober Kerk in actie wereld diaconaat  €   84,25
                    Plaatselijke Gemeente                  122,40
23 oktober Reach another Foundation             75,65
                   Plaatselijke gemeente                      91,90
30 oktober Edukans                                             85,90
                   Plaatselijke Gemeente                     97,50
  6 nov        Kerk in actie Zambia                         92,77
                   Plaatselijke gemeente                    104,30
13 nov        Kerk in Actie Golfstaten                    60,41
                   Plaatselijke gemeente                      92,50
20 nov        PKN Pastoraat                                 177,60
                   Plaatselijke gemeente                    131,21
 
 
Giften 
 
Mw. V.     via Mw. v.d. V.          €   10,-
Mw. B.           Mw .t. M.                   20,-
Mw. NN         Mw .P.                       50,-
Fam. t. H.       Mw. N.                      27,-
Fam. H.                                           40,-
 
Giften via de Bank 25-9 t/m 7 -11-22
 
Fam. Z.                                      €    23,-
Fam. t. M.                                       15,-
Fam. K.                                           10,-
Fam. M.                                          25,-
 
Namens de diaconie,
Mieke Llppinkhof
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Van de
Bijdragenadministrateur
 
Ontvangen op Rabo en SKG rekeningen:
 
Van        Mw V  € 100.00
                Mw D  € 100.00
 
Tbv Dankdag
Van        Mw D  € 10.00
                Fam B. € 50.00
 
Coen Nijkamp

Aan tafel!
 
Voor veel gezinnen is het anno nu nog steeds
moeilijk om een fatsoenlijke maaltijd op tafel te
zetten.
Dat schrijven de voedselbanken!
In de hal van onze gemeente in Usselo staat
daarom iedere zondag een doos.
Als bezoeker van de kerkdienst kunt u hierin uw
houdbare levensmiddelen leggen. Uw bijdrage is
zeer welkom!
Deze dozen doneren we aan de voedselbank in
Enschede.
Vele dozen hebben we al weg kunnen brengen!
Wilt u liever geld schenken?
Ook dat is bijzonder welkom voor mensen die
moeite hebben een goede maaltijd op tafel te
krijgen.
U kunt uw bijdrage overmaken op de rekening van
de diaconie onder vermelding van “Voedselbank “.
Het rek.nr. staat voorin de Drieklank.
Heel hartelijk dank namens de diaconie!
 
Liesbeth Harms

Energietoeslag
 
Initiatief kerken: Doneer compensatie energie
aan mensen die krap zitten.
 
Het idee is ontstaan bij een kerk in Ommen. Ook wij
willen ons graag aansluiten bij dit initiatief.
Daarom willen wij u vragen om een deel(tje) van
uw energietoeslag als u dat niet echt nodig heeft te
geven aan mensen die dit wel hard nodig hebben.
Onze kerk is aangesloten bij het Diaconaal Platform
Enschede dat goede contacten heeft met de
gemeente Enschede en de voedselbank. Zij kunnen
nagaan welke mensen dit echt goed kunnen
gebruiken
Natuurlijk is de diaconie er ook voor onze eigen
gemeenteleden, en deze mensen moedigen wij
aan om niet te schromen om bij ons aan te
kloppen.
 Het zou mooi zijn om een flink bedrag over te
maken aan de penningmeester van het Platform.
Het nummer van onze Diaconie is:
NL84RABO0316726532 onder vermelding van
“Energietoeslag”.
 
Mieke Lippnkhof
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Open Venster:
Kerstmiddag 
In de vorige Drieklank heeft hiervoor al een
uitnodiging gestaan, maar wellicht is dit aan uw
aandacht ontsnapt.
Daarom nogmaals de uitnodiging voor deze
seniorenmiddag, die wordt gehouden op zaterdag
17 december in het Verenigingsgebouw .
Vanaf 14.30 uur staat de koffie klaar. We rekenen
op U.
Ds. Schepers van der Poll verzorgt de liturgie en zij
vertelt ook het kerstverhaal.
Graag horen wij van u
 
U kunt zich opgeven bij Greetje van der Valk.
Tel:053-4282020
 
Mieke Lippinkhof
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Kerstspel en
Kerstmarkt
 
Zondag 18 december is er deze gezamenlijke
activiteit zoals u elders in de Drieklank kunt lezen.
‘Reach Another Foundation’ is opgericht door de
broers van Tineke Dikken, beiden chirurg, die na
hun pensioen belangeloos in Ethiopië kinderen met
open ruggetjes en waterhoofdjes zijn gaan
opereren. Die misvormingen komen hier veel voor
doordat zwangere vrouwen  een tekort hebben aan
foliumzuur. Inmiddels zijn de activiteiten steeds
verder uitgebreid.
Op de kerstmarkt kunt u allerlei spulletjes kopen
voor het goede doel. Ook zijn er kniepertjes,
oliebollen en Glühwein.
 
Mieke Lippinkhof
 

In Gedachtenis

Teun Huberts 2 juli 1929 - 25 oktober 2022
 
Teun heeft de laatste jaren veel aan gezondheid
ingeleverd. Diverse keren is hij gevallen wat hem
een gebroken heup en de andere keer een
gebroken arm opleverde. Revalidatie en toch
geveld door corona wat hem fataal is geworden.
Teun komt uit een warm gezin zoals we dat
noemen. Hij had een oudere zus en een jongere
broer. Teun was 10 jaar toen de Tweede
Wereldoorlog uitbrak. Dat heeft veel impact op hem
gehad.
Na de lagere school ging hij naar de L.T.S. Hij had
een goed technisch inzicht en werkte bij de firma’s
Breukink en Philips. Hij ontwikkelde de
verkeerslichten en daarbij de "groene golf" in het
verkeer. Niet meer weg te denken in onze
samenleving.
In 1951 huwde hij met Cobie Hoevers. Zij kenden
elkaar vanaf de kleuterschool. Verleden jaar waren
ze 70 jaar getrouwd. Er werd 1 zoon geboren.
 
De laatste jaren van Teun zijn te vergelijken met het
volgende gedichtje:
 
"En de Meester zei: "Kom naar de rand"
dat kunnen we niet. We zijn bang.
"Kom naar de rand".

Dat kunnen we niet. We vallen er af!
"Kom naar de rand".
En ze kwamen.
En Hij gaf ze een duw, en ze vlogen.
 
Het is een symbool voor de afgelopen jaren waarin
Teun voetje voor voetje (letterlijk en figuurlijk) naar
de rand van zijn bestaan schuifelde. De Meester/de
Goede Herder heeft hem dat laatste duwtje
gegeven en opgevangen in Zijn eeuwige armen.
Over geloof kon Teun zich moeilijk uiten, maar
psalm 23 vond hij een mooie psalm. Deze psalm
heeft in de afscheidsdienst centraal gestaan: “De
Heer is mijn Herder”. Teun is op de eindbestemming
bij deze Herder aangekomen, maar Hij zorgt ook
voor hen die achterblijven.
Voor mevrouw Huberts nu ze alleen verder moet in
haar laatste levensfase, en voor allen die verdriet
hebben om het sterven van Teun.
                                                                                              
ds. Maaike Schepers.

En Verder ...
 

Aankondiging en
oproep
 
voor de kerstviering met een kerstmarkt op
zondag 18 december 
 
Dit jaar willen de diaconie, jeugdkerk en
kindernevendienst de handen ineenslaan om een
Kerstviering te organiseren.
Normaal gesproken verkoopt de diaconie altijd al
kerstbakjes, kniepertjes en taart bij de koffie voor
het goede doel. Roel ter Borg speelt dan bij
eenieder die hem daarvoor uitnodigt de sterren van
de hemel op zijn midwinterhoorn. En de kinderen en
jeugd organiseren samen altijd het Kerstspel.
Dit jaar willen wij graag samen iets moois
organiseren voor de gemeente in de vorm van een
Kerstviering met een kerstmarkt, waar de diaconie
bovengenoemde zaken verkoopt voor het goede
doel van dit jaar “ReachAnother Foundation”. Roel
zal er ook zijn, spelend op de midwinterhoorn, en
ook de kinderen willen voor u graag het
kerstverhaal verbeelden in het Kerstspel. Het
Kerstspel zal twee keer worden gespeeld door de
kinderen om 16.00 uur en om 17.00 uur.
 
Allereerst vinden wij het natuurlijk heel mooi
wanneer veel mensen de kerstviering komen
bezoeken op 18 december van 16.00 tot 18.30 uur.
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Maar misschien wilt u zelf ook bijdragen aan het
goede doel door verkoop op de Kerstmarkt. Wie
weet maakt u prachtige sierraden of ornamenten
van hout, creatieve kaarten of kaarsen. Het kan ook
zijn dat u heerlijk kunt bakken of braden. Zo heeft
Henk Blik bijvoorbeeld aangeboden om oliebollen
te bakken voor de kerstmarkt. Als u dus op enige
wijze een bijdrage wilt leveren aan de kerstviering
dan kunt u dit kenbaar maken bij: Liesbeth Harms
tel: 06-46320115 email: liesbeth_harms@hotmail.
com
 
Wij maken er samen een fantastische kerstviering
van en hopen u te zien op 18 december vanaf
16.00 uur op de deel van de familie Leefers aan de
Haaksbergerstraat 962 te Usselo.
 
Esther Mol

Steeds dichterbij
 
In de vorige aflevering van Drieklank stond een In
Memoriam van Menno Luiten.
Menno was niet alleen een verdienstelijk pianist, hij
schreef ook liedteksten. Onderstaande liedtekst is
van zijn hand; het werd gezongen tijdens de
dankdienst voor zijn leven.
 

‘k Lig vaak te dromen hoe het leven ook had
kunnen zijn.
Kan ik ontkomen, een ander heden zonder al die
pijn?
Voorlopig … is de wereld een lijdensweg.
 
‘k Wil me verdoven, neem een biertje en
brandewijn.
Wat is het einde, ik sta aan de afgrond van een
diep ravijn.
Voorlopig … is de wereld een lijdensweg
 
En het is zo leeg in mij,
Ik heb nergens woorden voor
Het is zo leeg in mij,
En de wereld draait maar door. Het is zo leeg in mij.
Ik heb nergens woorden voor.
Nee, ik word nooit vrijdag
 
‘k Lig vaak te dromen hoe het leven ook had
kunnen zijn:
U te ontmoeten, als een schaduw in de
zonneschijn.
Voorlopig … kan ik het echt niet alleen.
 
Dus kom me helpen, op m’n knieën vraag ik dit aan
U.
M’n bloeden stelpen, hou me droog onder Uw
paraplu.
En voorlopig … voel ik me minder alleen.
 
Want U komt dichterbij
U hebt overal woorden voor
… steeds dichterbij.
En mijn wereld draait weer door
Want U gelooft in mij.
met Uw hulp kom ik erdoor
Want U staat mij bij.
 
U kijkt naar mij … en zegt me: ik ben Uw kind.
Ik kijk terug en besef nu: ‘k was stekeblind
 
Dichterbij,
Steeds dichterbij.
Nu keert het tij.
Steeds dichterbij
Steeds dichterbij
Steeds dichterbij
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Vanuit de Blekerij
 
Genesis 17. Opnieuw een verbondssluiting en de
belofte van een zoon (3 en slot).
Tot nu toe heeft God zijn belofte niet van een
tijdbepaling voorzien, Abrahams geduld is op de
proef gesteld, hij heeft heel lang moeten wachten.
Rabbijn Sachs schreef hierover: “Geloof is het
vermogen om te leven met uitstel zonder het
vertrouwen in de belofte te verliezen; om
teleurstelling te ondergaan zonder de hoop kwijt te
raken; om te weten dat het een lange weg is van
ideaal naar werkelijkheid, maar toch besluiten op
weg te gaan”. (Genesis, p. 86). Maar nu stelt God
een tijd vast: volgend jaar om deze tijd zal er een
zoon geboren worden. Radak haalt Talmoedische
wijzen aan die zeggen dat Sara op Rosh haSjana,
Joods Nieuwjaar, zwanger werd en dat Isaäk
geboren werd op 15 Nisan, dat sinds de uittocht uit
Egypte op deze datum werd gevierd.
God beëindigt nu het gesprek. In de grondtekst
staat dat God opsteeg, maar de NBV21 vertaalde
dat niet zo. Het komt overeen met de
Oudtestamentische voorstelling dat God in de
hemel troont.
Abraham laat er geen gras over groeien. Nog
diezelfde dag besnijdt hij (of liet hij dit doen?) zijn
zoon Ismaël, alle in zijn huishouding geboren en
gekochte mannen en zichzelf, hoewel dit laatste
niet nadrukkelijk is opgedragen.  Maar hij beseft dat
ook hij het teken van het verbond moet dragen. Zo
vormt zijn hele huishouding een gemeenschap van
in het verbond betrokken mannen. Dit alles wordt
verteld in bijna dezelfde bewoordingen, waarin God
de opdracht verwoordde. Dit geeft aan hoe goed
Abraham heeft geluisterd.
De verteller gaat zijn verhaal afronden. Hij herhaalt
nog eens Abrahams leeftijd als teken dat er een
nieuw tijdperk voor Abraham, zijn vrouw Sara en zijn
zoon Ismaël is begonnen. Een traditie wil dat God in
dit hoofdstuk juist op de geboortedag van
Abraham en die van Ismaël verschijnt. Dat
benadrukt dat nieuwe begin. Ismaël wordt nu met
zijn dertien jaren ook als volwassene beschouwd.
Het woord beriet (=verbond) komt in dit hoofdstuk
dertien keer voor. Twaalf is het getal van de
voltooiing, maar het verbond is nu meer dan dat. In
de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters zien
we ook zoiets. Driemaal heeft de landheer zijn
pachters al een bode gestuurd en driemaal is
scheepsrecht. Maar de landheer (God) heeft een
groot geduld. Voor hem is driemaal geen
scheepsrecht en hij gunt zijn pachters nog een
ultieme kans, hij zendt zijn eigen zoon.
We kunnen niet anders dan constateren dat
Abraham deze zesde beproeving met glans heeft
doorstaan.
 
Wim Kleisen

60 jaren getrouwd.
Dank!
 
De vele gelukwensen voor en na de dienst van 20
november en ook schriftelijk hebben ons blij verrast.
We hebben ervaren dat we deel van een
gemeenschap uitmaken en dat geeft een goed
gevoel.
 
Diny en Wim Kleisen

Lichtjesavond
begraafplaats Usselo
 
Woensdag 21 december 2022 om 19.00 uur
SAMEN herinneren, stilstaan en verdergaan 
 
Woensdagavond 21 december a.s. wordt er weer
een lichtjesavond georganiseerd op de
begraafplaats te Usselo. Een moment van
aandacht om al onze dierbaren die niet meer in
ons midden zijn te herdenken en samen troost en
verbondenheid te ervaren. Op de door honderden
fakkels verlichte begraafplaats krijgt iedereen een
kaars om na de herdenking op het graf van zijn of
haar dierbare te plaatsen of in het speciale hart te
zetten waar mensen worden herdacht die elders
begraven of gecremeerd zijn.
Er zijn woorden van troost en passende muziek.
Iedereen is van harte welkom.
 
De organisatie is in handen van Edwin Kist
Uitvaartverzorging en Riëtte Wissink, ritueel
begeleidster.

 Lichtjeavond begrraafplaats Usselo
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Datum Leeftijd    

1 dec 76 Mevr. G.J. ter Brugge-Grijsen Buurserstraat 450

2 dec 82 Mevr. E.H. Lippinkhof-ter Heege Meestersweg 20

9 dec 86 Dhr. F.J. Börgeling Windmolenweg 113

12 dec 75 Mevr. C. Verschoor-van Beek Schiestraat 77

13 dec 88 Mevr. G.A. Rosink-Brus Helmerstraat 263

14 dec 80 Dhr. H.A. Wijnbergen Vretberg 9

18 dec 83 Mevr. G.J. Wesselink Hengelosestraat 447

19dec 89 Dhr. J.H. ter Heegde Arendsweg 90

19 dec 78 Mevr. R.J. Leefers-ter Heegde Weustinkweg 9

22 dec 94 Dhr. F.J.L. Roelvink Meidoornstraat 26  Hengelo

24 dec 75 Dhr. J.B. Lefers Weleweg 170

25 dec 78 Mevr. M. Dommerholt Vincent van Goghlaan 44

25 dec 81 Dhr. B.A. Dinkla Meester De Wolfstraat 29

2 jan 80 Dhr. E.J. Egberink Oude Veenweg 102

4 jan 82 Mevr. G. Bel-Post Jan van Elburgstraat 28

5 an 90 Dhr. A.B.J. Brunnekreeft Jan van Elburgstraat 63

6 jan 80 Dhr. W. Cretier Dirk Papestraat 66

7jan 86 Dhr. H.J. Lutke Holzik Burg Stroinkstraat 367

7 jan 76 Mevr. G.H.W. Driessen-Hulscher Weisinkhoekweg 7

8 jan 83 Mevr. H.H. Pieterson-Abbink Jan van Elburgstraat 69

10  jan 79 Dhr. H.G. Hobbelt Knalhutteweg 297

11 jan 91 Mevr. H.H. Roerink-Blikker Bruninksweg 11  Hengelo

14 jan 81 Dhr. J.H. Voogsgeerd Boekelose Stoomblekerij 30

16 jan 92 Dhr. G.E.J. ter Horst Roelof Blokzijlstraat 40

17 jan 85 Mevr. B.G. de Rijke-van Zeben Wissinksdijk 80

18 jan 90 Dhr. P. Buijse Lintveldebrink 306

18jan 81 Dhr. D. Knol Vincent van Goghlaan 44

19 jan 75 Mevr. H.A.F. ter Horst-Scholten Gerinkhoekweg 22

20 jan 87 Mevr. G.A.E. Nijhuis-Jansen Kwekkeboomweg 135

20 jan 86 Mevr. J.W. Roerink-Schukkink Boerstege 8

21 jan 85 Mevr. G.J.J. Bergerink Hengelosestraat 448

26 jan 75 Mevr. A.M. Afink-Ligtenbarg Strootsweg 335

27 jan 80 Mevr. M.G.A. van Voerst van Lynden Strootmanweg 12

1 feb 75 Mevr. J.E. Prenger-Hund Mr. Troelstrastraat 7

2 feb 76 Mevr. J.H. Berenbroek-Grijsen Buurserstraat 500

5 feb 79 Mevr. J.A. Kruisbrink-Versteeg Helmerzijdeweg 2

6 feb 77 Dhr. W. Oplaat Morsweg 35
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PREDIKANT
                                                                                                                        
Vanaf 11 december: ds. Wiebke Heeren
 
  
DIAKENEN                                                                                                   tel.
                                                                                                                       
 
M. Lippinkhof-Hubers   *       Boekelose Stoombleekerij 59   7548 EE          4357195
 
E. Mol                                     Händellaan 16, Enschede        7522 KM        4365955
 
L. Harms - Snijders                 Suze Groeneweglanden 9        7542 NP         4767733
 
H.Blik                                       Beckumerstraat 82                    7548 BH         4837351
 
 
 
OUDERLINGEN                                                                                             tel.
                                                                                                                         
B.G.J. Pasman                       Haaksbergerstraat 1006          7548 PC          0613793855
 
J.W. ter Mors *                       Willem Rijbertstraat 26              7521 TP           06 51066319
preses kerkenraad
 
R.M. ter Borg *                       Mastbos 61                              7543 GM          06 55075120
Scriba kerkenraad
 
 
OUDERLINGEN – KERKRENTMEESTERS                                                          tel.     
                                                                                                                          
H.G.H. Abbink                        Nieuwe Kampweg 130             7548 PL           4281708
 
J.G. Berenbroek                     Buurserstraat 500                     7544 RH           4761892
 
P.Swank                                  Willem Kalfstraat 62                 7545 AN           0610301492
Penningmeester kerkrentmeesters 
  
R.H.A. Wissink-Roossink*        Geessinkweg 403                     7544 RB           4773098
 
 
KERKRENTMEESTER  (geen zitting in de kerkenraad)                                      tel.
                                                                                                                             
G.H. Bonke                              Bernard Roerinkstraat 71         7548 EL            4775776
 
 
 
 
              
*  tevens lid moderamen

SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD
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De DRIEKLANK in het jaar 2022
 
Nummer     kopij inleveren uiterlijk op:            zal uitkomen op:
 
  45.3          vrijdag 20 januari                          maandag 30 januari

Het is al langere tijd weer mogelijk kerkdiensten in het kerkgebouw in
Usselo bij te wonen. U kunt overigens de dienst  ook nog steeds online
volgen. Dit kan op de PC door in het zoekvenster van Google
"kerkdienstgemist'  in te vullen, en daar in het "Zoek kerk" venster "
Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.
 
U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:
 
"https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-
Usselo"
 
Voor onderstaand preekrooster geldt (uiteraard) het voorbehoud dat
veranderingen rond 'Corona' ook veranderingen in dit rooster met
zich mee kunnen brengen.
 
In onderstaand overzicht komen ongetwijfeld wijzigingen, omdat
in een aantal diensten ds. Wiebke Heeren zal voorgaan i.p.v. de
daar genoemde predikant. Bij het ter perse gaan van dit nummer
van Drieklank waren deze wijzigingen echter nog niet bekend.
 
 
11 december          ds. Wiebke Heeren, intrededienst    3e advent
                                                                     15.00 u
 
18 december          ds. Wijtze Ekker                                    4e advent
24 december          ds. Oane Reitsma           22.00 u.,  kerstavond
25 december          ds. Wiebke Heeren                          1e kerstdag
31 december          ds. Maaike Schepers v/d Pol        Oudjaarsdag
                                                                     15.00 uur     Twekkelo
 
1 januari                 ds. Wiebke Heeren           11.00 uur
8 januari                 ds. Jaap Jonk, Geesteren
15 januari               ds. Hetty Cohen Stuart - Fens, Haaksbergen
22 januari               ds. Janneke Bekhof, Hengelo
29 januari               ds. Wijtze Ekker
 
5 februari                Voorganger nog niet bekend
 
 
 
 
 
 
 
   

11 december              Intrede ds. Wiebke Heeren                    Aanvang: 15.00
17 december              Open venstermiddag                            Aanvang: 14.00
                                     Hebt u zich al aangemeld?
                                     Zie elders in deze uitgave
18 december              BROOK DUO                                            Aanvang: 20.00
                                     Hiervoor kunt u kaarten bestellen  bij
                                     Riëtte Wissink   06-23726729
21 december              Lichtjesavond op de begraafplaats     Aanvang: 19.00
14 – 28 januari            Aktie Kerkbalans

Kerkdiensten

Agenda


