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CONTACTADRESSEN
 
 
Ledenadministratie (voor het doorgeven
van mutaties) 
Kerkelijk bureau   Lammerinkweg 1
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.
com)
 
 
Interkerkelijke werkgroep 
Marion Reinderink  Beckumerstraat 184 
tel.4283013
 
 
Cantorij 
Deze participeert in kerkdiensten zowel in
Usselo als in Twekkelo
repetities woensdagavond 16.30-17.30 uur in
het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof 
tel.06-53928328
 
 
Open Vensterwerk 
Greetje van der Valk  Kwinkelerweg 39         
tel 4282020
 
 
Kindernevendienst 
Rineke Overbeek   Grote Veldweg 21           
tel. 4280691
 
Jeugdkerk voor 12 -  plussers   
Jenny Stokkers  Boekelerhofweg 100 
tel.4281269
 
Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst) 
Mieke Lippinkhof   053 - 4357195 of
                               06 - 53928328
Erna Nijhuis            06 - 28532959
 
Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo 
 Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl
 
Verenigingsgebouw  Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo.
 
Reservering van de kerk, het
Verenigingsgebouw en uitgifte van
grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com

Vanuit de
pastorie

In woorden huist ons
leven 
 
De momenten waarop we een ander iets vertellen,
zijn kostbaar. Hier zijn de mensen gewend om na
de dienst koffie of thee te drinken en van de
gezelligheid met elkaar te genieten.
Dat lijkt op mij, als binnenkomer uit een andere
traditie, een vorm te zijn, om het leven vol te
houden. Misschien klinkt dat nu te zwaar aangezet,
maar de gezelligheid van deze na- kerk- tijd helpt
om de andere lasten door de week beter te kunnen
dragen. Daar ligt nog genoeg humor en vrolijkheid
overheen, maar dat andere is er ook. De zorgen en
hoe verder.
De vraag voor mij is of wij elkaar  vertellen hoe we
dingen echt beleven, wat we hiervan en daarvan
denken en dan ook horen wat de ander ervan
vindt. Dit soort gesprekken zijn minder geworden,
naar mijn inschatting.
Met woorden vertellen we van onszelf, van onze
voorkeuren en afkeuren. Dat gaat als vanzelf.  We
staan er bijna niet meer bij stil. Pas wanneer je
merkt dat de ander het woord niet begrijpt dat jij
gebruikt of omgekeerd, merk je een stokken en
zoeken naar uitleg. Hoe moet het voor mensen zijn
die onze taal/ onze talen, het Twents, nog
nauwelijks spreken? Hoe kunnen die iets van zichzelf
kwijt aan ons?
Want alleen via taal brengen we aan andere
mensen over wat in ons leeft. Kunnen we ons
meedelen aan een ander.
 
De laatste tijd lees ik veel gedichten. Ze zijn door
verschillende auteurs geschreven en hebben
daarom ook allemaal een eigen 'taal‘. Met dit
woord  'taal‘ bedoel ik, dat er gedichten zijn die
rijmen en anderen niet. De een vat situaties op als
een luchtige bespiegeling en de ander heeft een
rancuneuze of sarcastische toon; en weer een 
ander loopt diepgebogen door het leven en dat
‚hoor‘ je dan ook door de woorden heen.
Van Jeroen van Merwijk had ik in een dienst 'Zo
moeten mensen zijn‘, voorgelezen.
Een prachtig gerijmd gedicht over de schoonheid
van mensen, als ze maar zus of zo waren.
Met het appel van de dichter op ons: zo moeten
mensen zijn.
Steeds opnieuw vind ik het een kunst om in korte

3Protestantse Gemeente Usselo



teksten zo volgepropt iets van ons leven op te
schrijven.
Verhalen in de bijbel zijn eigenlijk net zo 'volgepropt
‘ met ervaringen van mensen. Onlangs werd tegen
mij gezegd: het zijn maar verhalen. Van mensen
ook nog, niet door God gedicteerd.
Maar er zit zoveel in, dat je er niet over uitgepraat
raakt. Neem het verhaal van de verloren zoon: daar
zitten zoveel schakeringen in! Van een vader die zijn
zoon niet tegen wil houden. Van een zoon die het
leven nog moet ervaren. Van een trouwe zoon die
zijn trouwzijn nog moet leren waarderen. Hoeveel
mensen hebben zichzelf niet gevonden in de een of
de ander in dit verhaal.
Het zijn 'maar‘ verhalen, maar er schijnt ook
doorheen, dat ons leven wordt gedragen op een
manier, die voor ons mensen niet te (be)vatten is.
Door de Ander, God, die door de verhalen, de
woorden in ons leven aanwezig is en die meer is
dan de woorden alleen.
Het is een rijkdom die wij hoog moeten houden,
gemeente. Echt waar!
 
ds. Wiebke Heeren
 
 
 

Zo moeten mensen
zijn        
 
Lief en zacht, gevoelig en aandachtig,
een frisse wind, een straaltje zonneschijn
attent, uit op het goede en waarachtig
Zo moeten mensen zijn
 
En natuurlijk lenig en veerkrachtig
waars van opsmuk en van schone schijn
open en oprecht en raadselachtig
zo moeten mensen zijn
 
zo moeten mensen zijn
een rechte rug, consequent, wilskrachtig
uit één stuk en zonder water bij de wijn
serieus en soms kwajongensachtig
en af en toe misschien wat water bij de wijn
 
Op een eigen wijze mooi en schilderachtig
een leven lang een steeds stijgende lijn
en jong van geest al zijn ze in de tachtig
zo moeten mensen zijn
 
Jeroen van Merwijk
 
 

Wennen - Gewend
Raken -Thuis raken -
Op haar plek vallen?
 
Nu meer dan een maand geleden begon de
verhuizing. Niet alleen je spullen moeten een
nieuwe plek krijgen, of naar de zolder verhuizen,
ook jijzelf raakt van je plaats. En tot je op je nieuwe
plek thuis bent, dat duurt het toch een tijdje. Je
hele infrastructuur in huis, maar ook buitenshuis
verandert. De boekenplanken staan weer vol, maar
er moet een nieuwe garage voor de auto komen -
een die je vertrouwt - , een nieuwe huisarts, tandarts
en ga zo maar door. Ik voel het echt als een
omwenteling.
Twente Milieu heeft begrepen dat ik er echt ben
gaan wonen en dat de containers leeg moeten.
Wat een verademing!
Daarnaast begint het proces van mensen leren
kennen. Wie doet wat, en waarom?
De kwetsbaren, die meestal niet zo in het oog
lopen, bezoeken.
De pastorale raad, de ouderlingen van de
gemeente en de voorzitter van de kerkenraad
helpen bij dat laatste heel erg. Want zij hebben wel
degelijk mensen in zicht en bezoeken zelf zeer
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Vanuit Nijmegen

Lieve mensen,
 
Het is nog te vroeg om lijfelijk in een dienst
aanwezig te zijn. Ik reageer daarom op deze
manier. Ik las, dat ds. Wiebke Heeren bevestigd
wordt aan de Protestantse Gemeente Usselo. De
gemeente, waar ik meer dan 8 jaar aan verbonden
was. Wat fijn, dat er weer een predikant is en dat u
samen met haar een enthousiaste
geloofsgemeenschap mag zijn. Waar de kerken
steeds meer leeg stromen, wist de PG Usselo het tij
te keren door zich open te stellen voor allen, die
zomaar eens kwamen kijken. Aandacht geven en
een hartelijk welkom. Ik heb daarom vertrouwen,
dat ds Wiebke Heeren in een wederzijdse
ontmoeting aandacht zal geven en zal krijgen in
haar diensten en natuurlijk in de pastorale
ontmoetingen.
Ik ben nog bezig met de ziekte van Kahler, oftewel
botkanker. Ik ben nu bezig met de vierde kuur en
hoop later een stamceltransplantatie te krijgen van
mijn eigen gereinigde cellen. Het zal nog een lange
weg worden, maar soms moet je volhouden ook als
je zelf wat minder sterk bent. Ik dank u allen voor de
vele kaarten en allen die mij bezocht hebben in
Nijmegen. Het ga u goed met uw nieuwe
predikante.
 
Ds Olaf Haasnoot

Vanuit de
kerkenraad

geregeld mensen. Dat is heel fijn om te horen, maar
ook fijn om te merken hoe begaan de zij met hun
naasten zijn.
Dominee Maaike Schepers heeft mij de mensen
overgedragen die zij vooral in het afgelopen jaar
bezocht heeft.
Zo word je dan van alle kanten bijgespijkerd, dat is
een mooi begin.
Ik wil u ook melden dat er zowel uit Haaksbergen als
uit Usselo mensen waren die hebben geholpen in
de eerste zware dagen van de verhuizing. Daar ben
ik hen zeer dankbaar voor!
Zo begint inburgeren. Sommigen vroegen ernaar.
Of ik er al was, ik moet eerlijk bekennen, neen, nog
niet. Maar het zal met de tijd zeker gebeuren. Zo’n
nieuwe plek en werkplaats is echt wennen. Op
gegeven moment zult ook u merken dat ik er ben,
op mijn plaats.
En ook nog dit: allen die hebben geholpen bij de
voorbereiding, tijdens de intrededienst en daarna in
het Verenigingsgebouw met alle lekkers, hartelijke
dank!
Door de gasten is dit ZEER gewaardeerd!
 
ds. Wiebke Heeren
 

Kerkenraadsvergadering
van 18 januari
 
Op woensdag 18 januari 2023 vond de eerste
kerkenraadsvergadering van het nieuwe jaar
plaats. Daarbij waren ook voor het eerst ds. Wiebke
Heeren en de twee beoogde nieuwe ambtsdragers
Lidie Farro en Klaas Boersma aanwezig, die zich
aan de aanwezigen voorstelden. Lidie was reeds in
de laatste vergadering van 2022 aanwezig
geweest, en had zich toen voorgesteld. Klaas deed
dit in deze vergadering van 18 januari. Van de
laatste kerkenraadsvergadering is nog geen verslag
gepubliceerd in de Drieklank. Dat zit zo: de
Drieklank van december zou oorspronkelijk kort na
12 december worden bezorgd. Dat zou te laat zijn
om de intrede van ds. Wiebke Heeren aan te
kondigen. Daarom is besloten de Drieklank een
week eerder te publiceren. Maar de
kerkenraadsvergadering vond daardoor pas na de
(vervroegde) inlevertermijn van de kopij plaats. Het
verslag kom dus niet meer in het decembernummer
van Drieklank worden opgenomen.
Nu werd in deze vergadering hoofdzakelijk
gesproken over praktische zaken, zoals nieuwe
dienstenrooster en vergaderdata over de
begroting, en met name over de mogelijk stijgende
energiekosten van de kerk. Verder ook over de
inkleding van de intrededienst voor de nieuwe
predikant. Over al die onderwerpen heeft u in een
afzonderlijk artikel reeds kunnen lezen. Daarom zal
ik me in deze tekst tot de recente vergadering
beperken.
Na de opening las ds. Heeren een stuk uit de bijbel
van Efeziërs 2, verzen 11-22. Ds. Heeren vertelde dat
zij voornemens was om een soort
tafelgespreksgroep op te zetten rond de bijbel. Dit
mogelijk aangevuld met een maaltijd. We gaan
kijken naar de mogelijkheden en de vorm van dit
initiatief.
De liturgiegroep bestaande uit Ds. Wiebke Heeren,
Lidy Dekker en Peter Slotman, zal worden uitgebreid
met Mieke Lippinkhof.
Zoals ik aangaf in m’n nieuwjaarstoespraak (zie
elders in de Drieklank) spraken we ook over het
nieuwe beleidsplan en de mogelijke aanvullingen
hierop.
Vanuit de Kerkrentmeesters is er een mail naar de
kerkenraadsleden gestuurd over. de nieuwe app
Appostel. Deze zal de traditionele
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overschrijvingskaart van de bank gaan vervangen.
Verder is de begroting nog niet goedgekeurd
omdat er een bijlage werd gemist. We verwachten
dat we de goedkeuring binnenkort binnen zullen
krijgen. Het voorstel van een voorschot voor de
energiekosten is binnen. Die zijn zeker 4 maal zo
hoog als wat we tot voor kort aan energiekosten
van de kerk kwijt waren. Dit zal mogelijk gevolgen
hebben voor de temperatuur in de kerkzaal. De
kerkrentmeesters kijken naar oplossingen rondom
begrafenissen (bijbetalen als je niet koud wil zitten,
energietoeslag)
Vanuit de Ouderlingen/pastoraatsgroep werd
gemeld dat er tijdens het komend overleg van deze
commissie een procedure wordt vastgelegd voor
de vorm van pastorale zorg vanuit deze commissie
rondom ziekte en/of overlijden van gemeenteleden
en van mensen van buiten onze kerk. We zijn er
namelijk niet alleen voor kerkleden maar ook voor
mensen daarbuiten. Het kan voor niet-kerkleden
dan b.v. passend zijn om een kaart te sturen als
blijk van medeleven.
 
Vanuit de Diaconie werd gemeld dat er een actie in
de 40-dagen opgezet. Die houdt in dat zij soep
uitdeelt voor een vrije gift voor het thema: “Uit liefde
voor jou (Moldavië)”.
Er zijn 20 paaskaarten besteld, die bedoeld zijn om
naar gedetineerden te worden gestuurd. Ze kunnen
bij de diakenen worden opgehaald. Hierover kunt u
meer lezen in een afzonderlijk artikel in deze
Drieklank en in Zondagsnieuws.
De opbrengst van de Reach Another Foundation 
van rond de Kerst heeft het geweldige bedrag van
€ 1507,= opgebracht. En volgende week gaat de
30e doos met voedsel vanuit onze kerk naar de
Voedselbank, deze actie wordt voortgezet. De
begroting diaconie is goedgekeurd.
Vanuit het Jeugdwerk werd gemeld dat de
KinderPassion op Goede Vrijdag 7 april 2023 om
17.00 uur wordt georganiseerd. Daarna is er om
18.00 uur soep met broodjes, en om 19.00 uur een
kerkdienst.
 
De technische werkgroep Kerkdienst Gemist geeft
aan dat zij een nieuwe medewerkster rijker is
geworden. Dat betekent een lastenvermindering
voor de bestaande groep mensen.
Gemiddeld zijn er tijdens de dienst 20 personen die
kijken; in de week erna nog zo’n 50 personen.
De bevestiging van de nieuwe ambtsdragers wordt
voorbereid. De dienst is op zondag 29 januari a.s.
om 10.00 u. Er zal dan ook een kindernevendienst
zijn.
 
De samenwerking met de PG Haaksbergen-Buurse

bestaat concreet uit: Het samen uitvoeren van de
KinderPassion, de kinderkerstviering, het eventueel
wadlopen, de oudjaarsdienst in Twekkelo en de
hagenpreek (Hemelvaartsdag) te Haaksbergen.
Verder is er 2 x per jaar een gezamenlijk
moderamenoverleg met Haaksbergen. Wiebke
komt nog met een idee om samen een
bezinningsdag met kerkenraden van Usselo en
Haaksbergen te gaan organiseren, om van elkaar
te leren.
 
De kerkenraadsvergadering wordt afgesloten door
ds. Wiebke Heeren met het zingen van een lied uit
het Liedboek.
 
 
Namens de kerkenraad,
Jan W. ter Mors (Voorz.)
 
 Nieuwjaarstoespraak
2023
 
Tijdens de kerkdienst van 8 januari sprak Jan ter
Mors, voorzitter van de kerkenraad, de volgende
toespraak uit:
 
Ook in 2022 werden we in het begin nog met
Corona geconfronteerd. Weliswaar waren de
maatregelen versoepeld, maar we waren er nog
niet.
We begonnen het nieuwe jaar in onze
kerkgemeenschap zonder eigen predikant. Ds.
Schepers v/d Pol werd onze steun en toeverlaat
voor het Pastorale werk en ds. Job Stein was onze
consulent. De beroepingscommissie was gelukkig al
wel druk bezig.
Het Dorpsplein voor de kerk kreeg steeds meer
vorm.
De uitzendingen van Kerkdienst gemist werden
steeds meer bezocht.
In februari werd officieel afscheid genomen van Ria
Theussink en Rieneke Overbeek binnen de
kerkenraad. Gelukkig bleven ze wel actief binnen
het kerkenwerk. Ria bleef actief binnen de Pastorale
Raad en Rieneke verzorgt de notulering van de
kerkenraads-vergaderingen. Als kerkenraad
hebben we ons toen extra ingespannen om de
kerkenraad aan te vullen.
Omdat we toch geen vaste predikant hadden
hebben we in die periode besloten, om de pastorie
tijdelijk te verhuren, hetgeen ook lukte. Helaas is
later in het jaar de huurder - dhr. Wiegerink - op
tragische wijze door een verkeersongeval om het
leven gekomen. Zijn vrouw liep daarbij zwaar letsel
op met een aantal operaties als gevolg.
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We werden in dit afgelopen jaar geconfronteerd
met het begin van de oorlog die Rusland tegen
Oekraïne voert. Iedereen in Nederland wordt
daarmee geconfronteerd, o.a. door opgelopen
prijzen voor voedsel en andere zaken. Laten we
hopen dat aan die oorlog op korte termijn een
vreedzaam einde komt.
Blij waren we in het voorjaar dat de Corona-
maatregelen versoepeld konden worden, dat we
weer in de kerk bijeen konden komen, en ook weer
samen konden zingen. De gebruikelijke bijzondere
bijeenkomsten konden ook weer, al dan niet in
aangepaste vorm, plaatsvinden. Dit waren b.v. de
Startzondag, de Kinderpassion, het KinderKerstfeest
en de Open Venster-bijeenkomsten.
De vrijwilligers die de Drieklank, de Kerkbalans-
formulieren en de fruitbakjes op Dankdag
rondbrachten hebben een belangrijke bijdrage
aan ons gemeenteleven geleverd. Evenals het
team van de koffiedames in het
verenigingsgebouw, het technische team voor het
uitzenden van onze kerkdiensten via Kerkdienst
gemist, en de bezoekers aan de aan huis
gebonden ouderen onder ons. U ziet, er zijn in 2022
weer erg veel vrijwilligers onderweg geweest voor
de kerk en daar zijn we erg blij mee en dankbaar
voor.
Als gevolg van het ontbreken van de eigen
predikant werden de herdenkingsdiensten van de
overleden gemeenteleden samengevoegd om
daar op waardige wijze invulling aan te kunnen
geven. Hierbij had ds. Schepers v/d Pol weer haar
inbreng. 
Op 27 augustus 2022 hield de kerkenraad haar
jaarlijkse bezinningsdag.
Eind augustus begin september kwamen vanuit de
beroepingsommissie positieve geluiden. Ze hadden
een geschikte kandidaat gevonden voor de
gemeenten Usselo en Haaksbergen- Buurse. Er vond
in het verenigingsgebouw een gemeenteavond
plaats waarbij ds. Heeren zich kwam voorstellen.
Vervolgens werd er door de aanwezige
gemeenteleden gestemd - zoals door de huidige
Kerkorde is voorgeschreven. De uitslag was
overweldigend positief. Hierop werd er een beroep
uitgebracht op ds. Wiebke Heeren, dat zij heeft
aangenomen. Inmiddels is zij op zondag 11
december 2022 in de kerk te Haaksbergen en hier
in de kerk van Usselo op Usselose wijze bevestigd.
De acties voor de Voedselbank en voor de Reach
Another Foundation die vanuit de diaconie zijn
georganiseerd waren beiden een geweldig succes.
Er zijn veel dozen met voedsel vanuit onze kerk naar
de Voedselbank gegaan en de opbrengst van de
Kerstactie voor de Reach Another Foundation was
ook geweldig. Deze Kerstactie bracht ruim € 1300,-

op!
U ziet: was het ondanks de wat voorzichtige opstart
na de Coronapandemie toch weer een actief en
zeer positief jaar voor ons hier in Usselo. Ik ben zelfs
misschien wel iemand of iets vergeten, ik hoop dat
u mij dat niet kwalijk neemt.
Ook het nieuwe jaar 2023 zal ons tot de nodige
activiteiten bewegen, zo hopen we.
De kerkenraad was ontzettend blij om van 2
gemeenteleden te horen dat zij actief lid willen
worden van de kerkenraad. Hiervoor zal in januari
2023 de procedure worden opgestart. 
De gezamenlijke moderamina van de PK Usselo en
Haaksbergen-Buurse hebben besloten dat beide
kerkgemeenschappen als vanouds zelfstandig
zullen functioneren. Wel gaan we een aantal
bijzondere vieringen en activiteiten samen doen.
Bijvoorbeeld de Hemelvaartsdienst in de openlucht
te Haaksbergen, de Kinderkerstviering, de
KinderPassion, het Wadlopen van de jeugd, de Stille
Week in de Paastijd en de Oudejaarsdienst.
In het jaar 2023 gaan de Kerkrentmeesters een
proef doen met een app
om op digitale wijze overschrijvingen en betalingen
naar de kerk te verrichten. De oude bekende
overschrijvingskaart van de banken gaat eruit.
Andere voorgenomen acties in het nieuwe jaar
zullen u bekend voorkomen, maar ze verdienen uw
belangstelling, en daarom noemen we ze hier toch
nog maar eens:
Het werken aan een nieuw beleid binnen onze
kerkgemeenschap
De samenwerking met HKSB wordt voortgezet op de
wijze die ik eerder in deze toespraak al beschreef
Activiteiten, zoals het Openvenster werk, de
vrijwilligersavond, activiteiten voor de jeugd en de
kindernevendienst blijven plaatsvinden
We blijven actief contact houden met de
omliggende scholen
We houden contact met de PG Haaksbergen-
Buurse.
We houden contact met de RK-gemeenschap. Dat
geldt ook voor andere clubs in Usselo en Boekelo e.
o.
We zullen ons best doen om weer een
gemeenteavond en vrijwilligersavond te
organiseren.
Misschien komen we nog wel zaken of activiteiten
tegen waar we nu nog geen weet van hebben.
Maar dat gaan we nog ontdekken.
We zijn - en dat heb ik voorgaande jaren ook zo
benoemd - een gemeenschap waarin eenieder
mag zijn die hij of zij is, en die we ook als zodanig
respecteren. En waar jong en oud zich thuis mogen
voelen. In deze kerkgemeenschap moet daarvoor
de ruimte zijn, zoals Christus ons dat heeft
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opgedragen. De kerkenraad weet dat we daarbij
altijd op Gods hulp en nabijheid mogen rekenen.
We kijken positief vooruit en willen dit doen op de
ons in Usselo zo eigen manier. Het zal misschien niet
altijd perfect geregeld zijn, het blijft immers allemaal
mensenwerk, maar we doen ons best.
Afsluitend wil ik u net als voorgaande jaren graag
zeggen, dat we als kerkenraad blij zijn dat we ons
werk mogen blijven doen op de wijze zoals u die
kent, in deze geweldige kerkgemeenschap van de
Protestantse Kerk Usselo. Ik hoop ook dat we in het
komende jaar misschien wel weer nieuwe mensen
zullen tegenkomen in onze gemeenschap. Dat zou
geweldig zijn. We zijn ondanks alle dagelijks zorgen
die ons bezighouden, wel degelijk een sterke
gemeenschap. Ik hoop dat we elkaar dit jaar
allemaal weer, hier in deze kerk of in die van
Twekkelo, mogen ontmoeten. En in het
Verenigingsgebouw of in het Kulturhus.
Ik wens ons allen, mede namens de kerkenraad
van de Protestantse Kerk Usselo, voor het nieuwe
jaar 2023 dan ook gezondheid, geluk en veel heil
en Gods zegen toe.       
                 
Jan W. ter Mors (Voorz. Kerkenraad PK
Usselo)                          
                                                                           

Vanuit de
Diaconie

Giften en Collectes
 
27 nov. Kerk in Actie wereld diaconaat    €       75,65
             Plaatselijke Gemeente                            70,90
 4  dec. Plaatselijke Diaconie                               53,70
              Plaatselijke Gemeente                           87,50
11 dec. Kerk in Actie binnenl. diacon.  A.Z.C.  219,92
              Plaatselijke Gemeente                         197,95
18 dec. P.K.N Jong Protestant                             55,25
              Plaatselijke Gemeente                           61,50
25 dec. Kerk in Actie kinderen in de knel          163,10
              Plaatselijke Gemeente                         153,02
31 dec.  Donatie Energie toeslag                      139,25
              Plaatselijke gemeente                            90,05
01 jan.   Plaatselijke Diaconie                              66,45
              Plaatselijke Gemeente                           86,20
08 jan.   Leendert Vriel                                         64,90
              Plaatselijke Gemeente                           57,50
15 jan.   Missionair werk P.K.N.                             64,12
              Plaatselijke Gemeente                           90,20

 
 
Giften
 
Mw. R             via Mw T.                                      €    30,-
 
Giften via de Bank 8-11-22 t/m 20-12-22
 
Fam. K.            Voedselbank                             €     25,-
Fam. J              Diversen doeleinden                      75,-
 
Allen hartelijk dank,
 
Mieke Lippinkhof         
 
Via Coen Nijkamp 
 
Ontvangen van Mw V.                                   € 100,-    
 
Coen Nijkamp
               
                                   Aan tafel!
 
1,2 miljoen mensen leven onder de armoedegrens.
De voedselbank helpt wekelijks 120.000 mensen
met voedselhulp en gaat zo ook voedselverspilling
tegen.
Voor veel gezinnen is het anno 2023 nog steeds
moeilijk om een fatsoenlijke maaltijd op tafel te
zetten.
In de hal van onze gemeente in Usselo staat
daarom iedere zondag een doos.
We willen nog even doorgaan met deze actie!
Het is tenslotte het jaarthema 2022-2023 van de
Protestantse Kerk.
Als bezoeker van de kerkdienst in Usselo bent u
welkom hierin uw houdbare levensmiddelen te
stoppen.
Maar ook tandpasta, doucheschuim, shampoo
enz. zijn van harte welkom. De Diaconie heeft
inmiddels al 30 dozen naar de voedselbank
gebracht.
Wilt u liever geld schenken?
Het nummer van de diaconie is:
NL84RABO0316726532 onder vermelding van
“Voedselbank”.
Heel hartelijk dank namens de diaconie!
 
Liesbeth Harms
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Paasgroetenactie
2023
 
Een kaartje met Pasen
 
Ieder jaar worden via de Paasgroetenactie vanuit
het hele land tienduizenden paaskaarten naar
gevangenissen gestuurd. Ook in de
Veertigdagentijd 2023 organiseren de Protestantse
Kerk en Kerk in Actie deze actie om gedetineerden
een kaartje te sturen met Pasen. Het thema van dit
jaar is 'Uit liefde voor jou’. 
Het ontvangen van een paasgroet doet goed.
Gevangenen realiseren zich dat er mensen zijn die
zich inleven in hun situatie. “De vrouw die dit
geschreven heeft, kent mij helemaal niet en toch
krijg ik deze kaart,” was de verbaasde reactie van
een vrouwelijke gedetineerde toen ze een
paasgroet ontving. 
 
Handvol liefde
 
Gerry van Wijngaarden, samen met Jeannette de
Groot coördinator van de actie, weet hoe
belangrijk het ontvangen van post is voor
gevangenen. “Een gedetineerde zei eens: ‘Geef me
het gevoel dat ik er mag zijn. Een beetje
mededogen, een handvol liefde, meer niet.’ Post
ontvangen is voor gevangenen een van de weinige
verbindingen met ‘buiten’. Jezus zelf gaf ons de
opdracht om te zien naar gevangenen.”  
Bij de paasgroetenkaart ontvangen gedetineerden
een extra kaart met postzegel om zelf naar iemand
te sturen. Daar wordt altijd dankbaar gebruik van
gemaakt. "Een man was zo blij met zijn kaart, hij
had zijn familie nog niet kunnen bereiken en had
geen geld voor een telefoonkaart. Hij had gebeden
om een oplossing en de kaart voelde voor hem als
gebedsverhoring".
 
Goed om aan te denken:
 
Schrijf een persoonlijke en bemoedigende
boodschap voor de
gedetineerde op de kaart.
Onderteken de kaart met uw naam. Dat maakt het
persoonlijk.
Schrijf geen tekst op de tweede, aangehechte
kaart, plak daar
alleen een postzegel op. Deze kaart kan een
gedetineerde zelf
aan iemand sturen
.
U kunt een  paasgroetenkaart ophalen na de dienst

bij de dienstdoende diaken die ook de witte rozen
uitdeelt. Een week later levert u de kaart met
postzegels( ook een postzegel op de kaart die de
gedetineerde wil versturen ) weer in bij de diaken.
De kaarten gaan in een verzamelenvelop, en
opgestuurd naar Utrecht. Daar worden ze verdeeld
en verzonden naar de gevangenissen en TBS
klinieken in Nederland en Buitenland. Eind februari
moeten de kaarten binnen zijn.
Dank voor Uw inzet.
 
Namens de diaconie,
Liesbeth Harms

Open Venster
Paasmiddag
 
Voor deze middag op zaterdag 1 april nodigen wij
onze senioren hartelijk uit.
We beginnen om 14.30 uur en vanaf 14.00 uur staat
de koffie klaar.
Natuurlijk wordt deze middag gehouden in ons
Verenigingsgebouw.
Ook dit jaar is er weer een broodmaaltijd en een
liturgie.
Het is goed om op deze wijze elkaar te ontmoeten,
want zo blijven we met elkaar verbonden.
U kunt zich opgeven t/m maandag 27 maart bij
Greetje van der Valk, tel: 053-4282020.
Stel niet uit, bel direct als u dit leest, er worden geen
aparte uitnodigingen meer verstuurd.
 
Mieke Lippinkhof

ReachAnother
Foundation
 
Wat een verrassend goed bericht, dat jullie
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kerstmarkt zo´n groot bedrag heeft opgeleverd.
En dat de” REACHANOTHER FOUNDATION” dat mag
ontvangen.
Daar zijn de kinderen en hun ouders heel blij mee!
We hebben in de laatste 13 jaar meer dan
tienduizend kinderen, mede dankzij jullie, een kans
op een normaal leven kunnen bezorgen. In die tijd
hebben we meegeholpen om bijna 100
neurochirurgen op te leiden, die de noodzakelijke
operaties in 8 speciale klinieken verrichten.
Ze leren de moeders hun kinderen zo te verzorgen
dat ze ook naar school kunnen en gezond
opgroeien.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat we ook samen met de overheid hebben bereikt
is dat vanaf 28 februari 2023 verplicht foliumzuur
aan meel wordt toegevoegd, waardoor 16000
zwangere moeders een gezonde baby zullen
krijgen.
ReachAnother is een drijvende kracht geweest
achter deze ontwikkeling
Van Ethiopiërs voor Ethiopiërs door Ethiopiërs.
Namens hen heel hartelijk bedankt!
 
Jan Koning, MD,PHD.
Medical director,
ReachAnother Nederland
www.reachanother.nl
 

Dr. Marinus Koning
overleden
 
Op 7 januari jl  is mijn broer Dr. Marinus Koning
helaas overleden.
Hij was de oprichter van de ReachAnother
Foundation. Hij was een opmerkelijk mens, die de
levens van zovelen redde en raakte.
We zullen hem missen.

Tineke Dikken- Koning

Dr. Marinus Koning

Kinder-Kerstviering en
de Kerstmarkt
 
Wat hebben we genoten van een prachtige kinder-
Kerstviering en een gezellige Kerstmarkt. Ondanks
de tijdswijziging op het laatste moment, hebben we
heel veel mensen mogen verwelkomen op de deel
van de fam. Leefers.
[Afbeelding met binnen, plafond Automatisch
gegenereerde beschrijving]
De kinderen hebben hun best gedaan om het
kerstverhaal zo goed mogelijk te verbeelden. Wij
kunnen volmondig zeggen dat dit is gelukt.
Wat waren we verrast door de grote hoeveelheden
kerstspullen die we hebben ontvangen van
gemeente- en niet gemeenteleden, om te verkopen

op de kerstmarkt. Wat mooi om te zien dat er
massaal werd gekocht voor het goede doel.
De enorme hoeveelheid kniepertjes en oliebollen
die zijn gebakken en verkocht. En natuurlijk niet te
vergeten de prachtige kerstbakjes. Het mooie
midwinterhoorn geluid dat weer voor het goede
doel ter ore werd gebracht door Roel. Dit alles heeft
een prachtige bedrag van ruim 1500 euro
opgebracht voor de ReachAnother Foundation. Wij
mogen trots zijn op onze warme gemeenschap, die
dit met elkaar voor elkaar heeft gekregen. Dank u
wel voor de mooie samenwerking. Ook hierin
voelen wij de drie kernwoorden uit onze missie tot
leven komen “Openheid, Gastvrijheid en
Verbondenheid”.
 
Esther Mol
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Kinderpassion
 
U wordt van harte uitgenodigd voor de
KinderPassion op 7 april (Goede Vrijdag). De
kinderen en andere belangstellenden zullen van
17.00 tot 18.00 uur de Passion gaan lopen.
Vanaf 18.00 uur kunt u in het Verenigingsgebouw
genieten van een heerlijk soep. Waarvoor de
diaconie een vrije gift vraagt voor Moldavië.
Om 19.00 uur kunt u aansluitend naar de kerk voor
de Goede Vrijdag viering.
 
Esther Mol

Vastenactie
 
De Vastenactie van Kerk in Actie helpt om stil te
staan bij en aandacht te hebben voor mensen
dichtbij en ver weg. Vasten kan betekenen dat je
ergens even vanaf ziet of dat je juist iets extra’s
doet. In de Veertigdagentijd kun je elke week op
een andere manier vasten. Volg daarvoor de
vastentips in de Veertigdagentijdkalender van de
Protestantse Kerk. Samen kunnen we sparen voor
het project ‘Kerk helpt kwetsbare mensen in
Moldavië’. Binnen de viertigdagentijd zal de
diaconie voor Moldavië een collecte houden, maar
u kunt de inhoud van het ‘vastenblikje’ ook

overmaken op de rekening van de diaconie o.v.v.
‘Moldavië’.
 
Esther Mol

In Gedachtenis
Op donderdag 29 december 2022 is op 86-jarige
leeftijd Gerdina Aaltje Engelina Nijhuis-Jansen,
ook bekend als ‘Diny van de Muske’ overleden.
Diny woonde met het gezin van haar dochter Erna
aan de Kwekkeboomweg in de Broekheurne. Zij was
weduwe sinds 27 november 2015 van Dries Nijhuis.
We kennen Diny als de vrouw die altijd de ‘Open
venstermiddagen’ bezocht en vaak vriendinnen
meenam. Zomaar opeens werd ze ernstig ziek, en
werd ze opgenomen in het hospice waar ze
liefdevol is verzorgd en rustig is ingeslapen.
De familie heeft in eigen kring afscheid van haar
genomen. We willen Erna en Rob kracht toe wensen
om dit verdriet te verwerken.
 
Op 18 december 2022 is, één dag voor zijn 89ste
verjaardag, overleden Jan Hendrik ter Heegde, 
ook bekend als ‘Haa-Jan.’
Hij is geboren en getogen op de boerderij aan de
Haarweg in de Broekheurne, waar hij tot zijn AOW
heeft gewoond. Zijn zoon Arnold nam toen het
bedrijf over, en Jan verhuisde met zijn vrouw Diny,
waarmee hij 63 jaar getrouwd is geweest, naar de
Arendsweg. Daar woonde hij nog dicht bij de
boerderij, zodat hij nog dagelijks even een kijkje
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kon nemen. Eerst om te helpen en later om te kijken
of alles wel goed ging. Jan was boer in hart en
nieren, en haalde veel kennis uit de vakbladen die
hij van a tot z las. Daarnaast was ook teletekst een
belangrijke nieuwsbron voor hem. Een mobieltje of
computer was niet aan hem besteed. Hij was een
groot liefhebber van de jacht en daardoor heeft hij
een hoop van de wereld gezien, want samen met
zijn zoon Henk heeft hij mogen genieten van
geweldige reizen. Kleindochter Anouk mocht ook
een keer mee en daarbij brachten ze tevens een
bezoek aan Berlijn. Jan vond het erg interessant, en
Anouk kreeg een hele geschiedenisles van opa.
Jan was een levensgenieter, zeker als zijn kinderen
en kleinkinderen langs kwamen en hun verhaal
deden. Hij was trots op hen en blij, dat er al weer
een nieuwe generatie klaar stond om de boerderij
over te nemen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eind november voelde Jan zich moe en er werd
gedacht aan een longontsteking, doch nader
onderzoek wees acute leukemie uit.
In de vroege ochtend van zondag 18 december is
hij overleden.
Wij wensen zijn vrouw Diny, de kinderen en
kleinkinderen kracht toe om het gemis te verwerken,
en dat ze steun mogen ontlenen aan de goede
herinneringen en mooie momenten die geweest
zijn.
 
Riëtte Wissink

En verder ...

Gewoon ermee
beginnen….
 
Wie de film Lord of the Rings heeft gezien of ooit met
een reisgezelschap op pad is geweest, weet dat
voor het slagen van een reis het doel helder moet
zijn. Maar ook belangrijk is of je met elkaar overweg

kunt in het gezelschap. Dat hebben wij als
beroepingscommissie ook ervaren toen we samen
op weg gingen, op zoek naar een nieuwe predikant
voor onze beide gemeentes. We zijn ergens maar
begonnen en wisten toen nog niet waar we uit
zouden komen.
 
Een goede profielschets is een startpunt maar dan
ben je er nog niet. Want hoe vind je iemand met ál
die gevraagde kwaliteiten, terwijl er ook nog sprake
is van een landelijk tekort aan predikanten. Kortom
een hele uitdaging!
 
We zijn als beroepingscommissie een vol jaar
onderweg geweest, waarin we brieven hebben
gelezen, mensen hebben gesproken en bevraagd,
diensten hebben bekeken, zaken gewikt en
gewogen, besluiten genomen, teleurstellingen
moeten slikken, en uiteindelijk dáár
terechtgekomen waar we moesten zijn.
 
In het hoge noorden van Nederland, in Friesland,
kwamen we in contact met dominee Wiebke
Heeren. Direct vanaf het eerste begin ontstond er
een warm en positief lijntje en dat lijntje verdikte
zich naarmate de tijd vorderde en we meer zicht
kregen op waar Wiebke Heeren voor stond en staat
in haar predikantschap en hoe dat zichtbaar wordt
in de diensten, haar doen en laten.
 
Een prettige warme persoonlijkheid, bedachtzaam
met oprechte interesse in de ander, sprekend en
handelend vanuit een sterk persoonlijk geloof. In de
diensten en overdenkingen probeert ze een lijn te
leggen vanuit de Bijbel naar het dagelijks leven van
mensen. Als ze wat vertelt komt het binnen. Ze
gebruikt graag muziek en kunst om de taal van de
Bijbel te verhelderen en hecht waarde aan tradities.
Dat sprak ons aan en werd uiteindelijk vertaald en
aangenomen als beroepingsvoorstel. En daarop
heeft ze volmondig JA gezegd!
 
De intrede van ds. Wiebke Heeren in de gemeente,
op zondag 11 december, ging van start in
Haaksbergen. Onderweg vanuit Friesland naar ons
mooie Twente, ontdekte ze tot haar schrik dat ze
haar toga en preken thuis in Friesland had laten
staan. Maar daar sloeg ze zich ogenschijnlijk
onverstoorbaar doorheen. Aan de hand van een
aantal steekwoorden die haar dochter onderweg
had genoteerd, hield ze een prachtige preek en
zette daarmee meteen een stempel dat ze niet zo
snel van haar stuk te krijgen is. In de middag was
het de beurt aan Usselo! Vanaf het erf van de
familie …  ging het met een traditionele huifkar
richting de kerk van Usselo.
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Samen met de kinderen van de gemeente en de
beroepingscommissie mochten we haar met de
huifkar als het ware ‘inbrengen’ in de gemeente.
Een mooie traditie vanuit noaberschap om op deze
manier iemand welkom te heten in ons midden. Bij
het arriveren bij de kerk werden we opgewacht
door leden van de Kerkenraad waarbij Roel ter Borg
met zijn midwinterhoorn het warme welkom nog
een extra klank meegaf.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De dienst werd gestart door dominee Ida Verburg
en na het uitspreken van een plechtige belofte aan
de gemeente én onze belofte aan haar, was haar
bevestiging en intrede een feit.
Gelukkig had onze nieuwe predikante Wiebke
inmiddels, met dank aan haar buren, haar toga en
preek wel bij de hand. In de overweging die ze
daarna uitsprak begon ze met: ‘ van wie ben jij er
één …?’  Of deze vraag een beetje vreemd zou
klinken voor ons? Maar juist met deze vraag raakte
ze een directe snaar in een gemeenschap zoals de
onze. Want ook hier in Twente en de Achterhoek is
voor veel mensen de vraag ‘van wie bun ie d’r ene?
’ belangrijk. Het is een vraag naar de geschiedenis
van je familie, die wordt gesteld op zoek naar
verbondenheid en vertrouwen in elkaar. Heel mooi
hoe deze vraag door Wiebke werd verweven met
onze verhouding tot God, tot Christus. Dat wij niet
alleen van onze ouders en voorouders zijn maar
ook van Christus. Op welke manier we die
verbondenheid beleven en wat dat betekent voor
elk, is persoonlijk. Want ieder mens wordt anders
aangesproken door Christus, Hij wakkert ons
verlangen aan. Maar wat we mogen weten is dat

Zijn Liefde, Vrede en Recht ons deel zijn ….en daar
kunnen we iets mee bouwen, volgens haar.
Want hier is de plaats waar Christus ons tot ons
recht laat komen en met ons, onze naasten. En als
wij erover na kunnen denken, ons een voorstelling
kunnen maken dat dingen anders kunnen én
mogen hopen dat het eindelijk echt zo wordt….
Dan is dát al het begin van de verandering en dan
hoeven we niet te wachten maar kunnen we
ondertussen gewoon met dat bouwen beginnen!
Na deze bemoedigende boodschap mochten we
na afloop van de dienst, in het Verenigingsgebouw
het welkom en de intrede van onze nieuwe
predikante vieren met een gezellig samenzijn, onder
het genot van een hapje en een drankje.
Twee dagen later arriveerden de verhuiswagens en
nam ze ook haar intrek in de pastorie. En ook
daarbij was er praktische hulp vanuit de
gemeenschap: appeltaart uit Haaksbergen, koffie,
soep en broodjes uit Usselo en uit beide gemeentes
handen die uit de mouwen werden gestoken bij het
uitpakken van de verhuisdozen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al met al een mooi begin van ‘we gaan er gewoon
samen aan beginnen…’!
 
Lidie Farro
 
 Bevestiging van
ambtsdragers
 
In de dienst van 29 januari zal de kerkenraad weer
versterking krijgen. Klaas Boersma en Lidie Faro zijn
in het ambt van ouderling beroepen en hebben dit
beroep aangenomen.
We kunnen als gemeente blij zijn dat er weer meer
schouders het werk van de kerkenraad zullen
dragen.
Klaas Boersma en Lidie Faro wonen in Enschede,

13Protestantse Gemeente Usselo



waren een tijd zoekende en hebben zich toen bij
deze gemeente aangesloten. De gemeenschap
blijkt een heel belangrijke factor te zijn waardoor
mensen zich hier gauw thuis voelen.
Het zou fijn zij als ook de gemeente die zondag laat
blijken dat ze deze mensen willen steunen.
Van harte welkom dus op 29 januari in de kerk van
Usselo.
 
ds. Wiebke Heeren
 

Gesprekken aan tafel
 
Herma Blik zou graag samen willen koken en eten,
en daarna gesprekken over meer dan het gewone
willen. Wiebke Heeren zou graag rond de tafel
willen met de bijbel open.
We gaan dus nu samen een idee voor avonden
ontwikkelen, waarvoor u en jij nu alvast van harte
uitgenodigd worden.
Het zal plaats vinden in het Verenigingsgebouw.
Wanneer het startsein is en op welk tijdsstip ligt nog
allemaal open. Wij zetten het nu al in de Drieklank,
zodat u/je kunt nadenken of u/je zin hebt om mee
te doen.
 
Contact opnemen kan nu al:
Herma Blik, mobiel 06 - 492 716 54; email:
hermablik@hjb-ict.com
Wiebke Heeren, tel. 053 - 2316060; email:
wiebkeheeren@hotmail.com
 
Herma Blik, Wiebke Heeren

Cantorij-ervaringen
 
Sinds ruim een jaar ben ik lid van de cantorij in
Usselo. Ik hield altijd al van zingen maar dacht: een
koor is niet voor mij weggelegd want ik kan niet
lang staan. Op een dag heb ik de stoute schoenen
aangetrokken en aan Lidy gevraagd of ik mee
mocht doen (met een deel zittend zingen) . Ze
reageerde direkt positief en zie - als alt zing ik met
veel plezier mee!! Woensdagmiddag repetitie – om
half 5 druppelt iedereen binnen  en starten we met
ademhalingsoefeningen en het  opwarmen van de
stem. Dan kijken voor welke dienst we liederen
moeten instuderen. Eenstemmig of meerstemmig.
Dat laatste is wel een extra uitdaging!  Soms een
eigen keuze om een stuk in te studeren en dat voor
te leggen aan een dienstdoend predikant of het
kan worden ingepast in de dienst. Streng maar
duidelijk is onze cantrix. Als het niet goed is:
overnieuw!! Maar ook een compliment als het goed
gaat. Zo vliegt het uur oefenen voorbij en gaan we

om half zes huiswaarts. Tot de volgende dienst of
volgende repetitie.
 
Herma Blik-Folbert

Vanuit de Blekerij
 
Genesis 18. God komt op ziekenbezoek
 
Gen. 18 is een belangrijk hoofdstuk dat tot heel wat
discussies bij de wijzen van de Talmoed heeft
geleid. Aardig is dat God op ziekenbezoek komt.
Abraham is net besneden en zit volgens Rabbi
Chama op de derde dag te wachten totdat de
wond is geheeld. De derde dag, ik ga er nu niet
verder op in, we zullen die vaker tegenkomen. God
komt nu naar zijn gezondheid informeren en geeft
zo het goede voorbeeld. Na de dood van Abraham
zegende God Isaäk (Gen. 25,11), zo moeten ook wij
de rouwenden troosten. Wij moeten ook de doden
begraven, zoals God Mozes begroef (Deut. 34,6).
En om te beginnen moeten wij de naakten kleden,
zoals God dit met Adam en Eva deed (Gen. 3,21).
Zo gaan Talmoedwijzen met de Bijbel om!
Dan is er een verschil van mening. Je kunt vs. 1
opvatten als een introductie en het bezoek van de
drie mannen als de verschijning van God. Abraham
spreekt hen aan als Adonai als meervoud. Maar het
kan ook enkelvoud zijn en dan is God één van hen,
bijvoorbeeld degene die nogmaals Isaäks geboorte
aankondigt en met Abraham een dialoog over
Sodom en Gomorra aangaat.
Maar ook kan het zo zijn dat God in vs. 1 aan
Abraham verschijnt, maar dat Abraham dan de
drie mannen ziet en naar hen toeloopt. Is dit dan
niet oneerbiedig tegenover God, die hij in feite zo
laat staan? Rabbi Jehoeda zegt volgens Rav:
“Groter is het ontvangen van gasten dan het
ontvangen van de Sjechina (= de Goddelijke
Aanwezigheid), want er staat (Gen. 18,3): “Mijn
Heer, indien ik toch gunst heb gevonden in uw
ogen, trek toch niet voorbij uw dienaar (m.a.w.: “Ga
niet weg, voordat ik mijn drie gasten gastvrijheid
heb verleend”.) in dat geval zou het gesprek met
God pas in vs. 17 verder gaan.
Dan is er nog een Talmoedwijze die zegt dat
Abraham zit te dutten en heeft gedroomd. Maar
collega’s zijn het niet met hem eens, wat heeft hij
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dan wel en niet gedroomd, of heeft hij alles
gedroomd? Goed, het is op het heetst van de dag,
Abraham kijkt op – hij heeft waarschijnlijk
inderdaad zitten dutten – en ziet drie mannen
staan, die waarschijnlijk net aan zijn komen lopen.
Hij is meteen wakker, staat op ondanks zijn pijn en
loopt naar hen toe: “Mijne heren”, zegt hij, “als ik
gunst in uw ogen heb gevonden, loop dan uw
dienaar niet voorbij”. Op het heetst van de dag
werd er natuurlijk niet gewerkt, maar nu ontstaat er
bedrijvigheid.
Wat opvalt, is Abrahams nederige opstelling. Hij, de
herdersvorst, verontschuldigt zich haast dat hij de
mannen wat aanbiedt en buigt zich diep voor hen.
Wat hij hun aanbiedt, is niet veelbelovend: water
om de voeten te spoelen en een stuk brood. Hij is
een en al bescheidenheid. In het verschil tussen het
stukje brood en wat hij hun straks zal voorschotelen,
ligt Abrahams bescheidenheid en zijn gastvrijheid
besloten. Daarom is het onbegrijpelijk dat de NBV
het stuk brood met “iets te eten” weergeeft.
Daarmee zijn zijn bescheidenheid en zijn
gastvrijheid uit het verhaal verdwenen. Overigens is
het juist het brood dat volgens Richt. 19,5 en Ps.
104,15 het voedsel dat het hart versterkt. De gasten
tonen zich dan ook ingenomen met Abrahams
aanbod.
Ondanks zijn pijn haast Abraham zich nu naar de
tent van Sara en geeft haar opdracht een in onze
ogen haast buitensporige hoeveelheid broden te
bakken van het fijnste meel. Het fijnste inderdaad,
want in Lev. 2,1 wordt dezelfde meelsoort voor een
offer gebruikt. Dan haast Abraham zich naar de
kudde – hoe ver die van het kamp verwijderd was,
weten we niet -, zoekt zelf een mals kalf uit en geeft
opdracht het gereed te maken.
Abraham betoont zich uiterst gedienstig: room en
melk, een gebraden kalf, het is een feestmaal. Over
water en brood wordt niet meer gesproken, dat
water is waarschijnlijk al lang gebracht en de
voeten zijn gewassen. Dienden de broodkoeken om
het eten erop te leggen? De verteller treedt niet in
dergelijke details. Abraham blijft uiterst gedienstig
tijdens de maaltijd staan en eet zelf niet mee.
 
Wim Kleisen

Yad Vashem voor
Carel Bel
 
In december van het vorige jaar kregen wij bericht
dat onze ouders Carel en Grada Bel postuum de
Yad Vashem onderscheiding toegekend krijgen,
voor hun moedige activiteiten gedurende de 2e
wereldoorlog, met name omdat zij joodse
onderduikers onderdak verleenden.

 
Mijn vader en mijn moeder waren trouwe
kerkgangers en veel ouderen binnen en buiten
onze PG Usselo zullen in ieder geval mijn vader nog
wel gekend hebben als klompenmaker. Mijn
moeder overleed in 1953 en mijn vader in 1981.
 Van Yad Vashem uit Jerusalem kregen meerdere
betrokkenen, zoals twee overlevende joden, een
bericht van deze toekenning. Waarschijnlijk in april
zal de formele uitreiking op de ambassade in Den
Haag plaatsvinden.
 
Ben Bel

 Carel Bel

Yad Vashem
 
Yad Vashem of Jad Wasjem is de officiële
staatsinstelling van Israël voor het herdenken van
de Joodse slachtoffers van de Holocaust en de
redders van Joden.
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Lied 848 uit het
Liedboek
 
Al wat een mens te kennen zoekt
aan waarheid en aan zin:
het ligt verhuld in uw geheim
dat eind is en begin.
 
Geen mensenoog heeft dat gezien,
geen oor heeft het gehoord;
het wordt ternauwernood vermoed
en aarzelend verwoord.

De mens die naar uw wijsheid zoekt,
van harte, met verstand –
doet Gij uw wereld ondergaan
als maaksel van uw hand.

Als wij uw sporen bijster zijn,
Heer, geef ons denken moed;
leer ons te luisteren naar de Geest
die doven horen doet.
    
Eer aan de Vader, Zoon en Geest,
aan de drie-ene macht:
geheim dat aan de oorsprong staat
en in het eind ons wacht.
Tekst: Henk Jongerius
Melodie: Scottish Psalter 1634
 
Toegelicht: Al wat een mens te kennen zoekt
 
Vraag en antwoord?
 
Het geloof wordt in dit lied voorgesteld als antwoord
op algemeen menselijke vragen. Of eigenlijk blijft
het geloof in dit lied een zoektocht. Het doet
hooguit suggesties voor vragen waar de moderne
mens mee leeft. Ieder mens zoekt waarheid of zin
(geving). Maar bij de diepste waarheid kan de
mens niet, die ligt verborgen in Gods geheimenis.
 
Zoekend levensgevoel
 
Zodoende sluit het lied heel erg aan bij het
moderne, zoekende levensgevoel. Niet meer de
pasklare antwoorden uit het geloof van het
verleden. Het mooie is dat deze zoektocht, die
aarzelend verwoordt wat en wie God is, helemaal
niet nieuw is. En eigenlijk een heel gelovige
zoektocht is. Er wordt in het bijbelboek 1 Korintiërs
(2:6-11) over gesproken, waar een onderscheid
wordt gemaakt tussen ‘de wijsheid van deze wereld
en haar machthebbers’ enerzijds en ‘Gods

verborgen en geheime wijsheid’ anderzijds.
 
Oog en oor, verstand en hart
 
De mens zoekt op vele manieren naar ‘de wijsheid’,
zo vertelt het lied ons. Maar ten diepste heeft ‘geen
oog het gezien’ en ‘geen oor het gehoord’
(vergelijk 1 Kor. 2:9). Het ligt niet voor het oprapen.
We vermoeden het en verwoorden het aarzelend:
het bestaan van een God, de vraag waar we
vandaan komen en naartoe gaan, betekenis, zin
en doel van het bestaan.
 
Doven horen
 
Het beeld van het ‘oor’ komt in coupletje 4 terug,
waar de Geest ‘doven horen doet’. Het is een
oproep om open te blijven staan voor de inspiratie
als we er niet meer uitkomen ( ‘de sporen bijster
zijn’). Dat vraagt moed. Moed om vol te houden.
 
Lofprijzing
 
Het lied eindigt met een klassieke lofprijzing,
namelijk op Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar
ook hier zijn die benamingen voor God niet boude
beweringen, maar blijven zij vraag: geheim, aan
het begin en aan het eind nog steeds. Wij hebben
God niet in onze broekzak. Hij blijft een vertrouwd
geheimenis.
 
Gespreksavond
 
Het lied, op een zeer oude melodie uit 1634, laat
zich niet alleen in de zondagse eredienst zingen
maar ook heel goed als afsluiting van een
gespreksavond, waarop mensen samen zoeken om
woorden te geven aan hun geloof.
 
dr. Oane Reitsma
 
Dit artikel komt van de website van Petrus,
protestantsekerk.nl. Als u onderstaande URL intoetst
treft u niet alleen dit artikel aan, maar ook een
filmpje waarin dit lied wordt gezongen.
 
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/al-wat-
een-mens-te-kennen-zoekt/
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Intrededienst Wiebke
Heeren
 
Een foto-impressie van de intredienst en de nazit in
het Verenigingsgebouw
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  Leeftijd    

1 feb 75  Mevr. J.E. Prenger-Hund Mr. Troelstrastraat 7

2 feb 76  Mevr. J.H. Berenbroek-Grijsen Buurserstraat 500

5 feb 79  Mevr. J.A. Kruisbrink-Versteeg Helmerzijdeweg 2

6 feb 77  Dhr. W. Oplaat Morsweg 35

17 feb 86  Mevr. J.C.A.A. Bos-Heutink Weerninklanden 63

19 feb 91  Mevr. E. Smit-Schuite Dr. Koekstraat 3

19 feb 77  Mevr. J.M. Oosterveld-Koeslag Morsbeekweg 50

20 feb 86  Mevr. A.C.J. Askes-Tollenaar Agaatstraat 7

21 feb 93  Mevr. W.P. Deen-Gussekloo Henry Dunantlaan 41

21 feb 88  Mevr. W.E. Mulder-Heideman Jan van Elburgstraat 20

21 feb 77  Dhr. H.E. Buursink Schaddendijk 73

22  feb 83  Mevr. G.G. Van der Valk-Dekker Kwinkelerweg 39

1 mrt 76  Dhr. S. Veenbaas Schiestraat 57

2 mrt 81  Mevr. W. Overbeek-van het Loo Grote Veldweg 19

3 mrt 88  Dhr. L. Janssen P.C. Hooftlaan 6 10, Hengelo

8 mrt 80  Dhr. J.F.W. Rommelaar Stationsplein 29

11 mrt 90  Mevr. G.J.G. Brunnekreeft-ter  Haar Jan van Elburgstraat 63

12 mrt 77  Dhr. J.G. Berenbroek Buurserstraat 500

12 mrt 77  Mevr. G.C.G. Scholten-Prins Doolhof 14

16 mrt 76  Mevr. G.G. Voortman-Slijkhuis Usselerrietweg 110

22 mrt 86  Mevr. G.G. Holtkamp-Dikkers Keizerweg 40

26mrt 78  Mevr. G.J. Luunk-Gerritsen Usselerveenweg 200

29 mrt 85  Mevr. G.F. Bergerink-Schouwink Jan van Elburgstraat 71

30 mrt 88  Mevr. J.G. Brinkman-ter Riet Voshaarweg 35

30 mrt 79  Dhr. J.H. Sleurink Baltinkweg 60

30 mrt 77  Dhr. J.B. Abbink Badweg 199

31 mrt 87  Mevr. H. Boshove-Ringenier Warenveldehoek 1

31 mrt 76  Dhr. H.G.B. Spenkelink Groenelaan 55
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SAMENSTELLING VAN DE KERKENRAAD 

 
 
PREDIKANT                                                                                                 tel.
                                                                                                                        
ds. W. Heeren                        Haaksbergerstraat 819             7548 PB         7851695 
 
  
DIAKENEN                                                                                                   tel.
                                                                                                                       
 
M. Lippinkhof-Hubers   *       Boekelose Stoombleekerij 59   7548 EE          4357195
 
E. Mol                                     Händellaan 16, Enschede        7522 KM        4365955
 
L. Harms - Snijders                 Suze Groeneweglanden 9        7542 NP         4767733
 
H.Blik                                       Beckumerstraat 82                    7548 BH         4837351
 
 
 
OUDERLINGEN                                                                                             tel.
                                                                                                                         
B.G.J. Pasman                       Haaksbergerstraat 1006          7548 PC          0613793855
 
J.W. ter Mors *                       Willem Rijbertstraat 26              7521 TP           06 51066319
preses kerkenraad
 
R.M. ter Borg *                       Mastbos 61                              7543 GM          06 55075120
Scriba kerkenraad
 
 
OUDERLINGEN – KERKRENTMEESTERS                                                          tel.     
                                                                                                                          
H.G.H. Abbink                        Nieuwe Kampweg 130             7548 PL           4281708
 
J.G. Berenbroek                     Buurserstraat 500                     7544 RH           4761892
 
P.Swank                                  Willem Kalfstraat 62                 7545 AN           0610301492
Penningmeester kerkrentmeesters 
  
R.H.A. Wissink-Roossink*        Geessinkweg 403                     7544 RB           4773098
 
 
KERKRENTMEESTER  (geen zitting in de kerkenraad)                                      tel.
                                                                                                                             
G.H. Bonke                              Bernard Roerinkstraat 71         7548 EL            4775776
 
 
 
 
              
*  tevens lid moderamen
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Kerkdiensten

Het is al langere tijd weer mogelijk kerkdiensten in het kerkgebouw in
Usselo bij te wonen. U kunt overigens de dienst  ook nog steeds online
volgen. Dit kan op de PC door in het zoekvenster van Google
"kerkdienstgemist'  in te vullen, en daar in het "Zoek kerk" venster "
Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.
 
U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:
 
"https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-
Usselo"
 
Voor onderstaand preekrooster geldt (uiteraard) het voorbehoud dat
veranderingen rond 'Corona' ook veranderingen in dit rooster met
zich mee kunnen brengen.
 
5 februari                ds. Wijtze Ekker
12 februari              ds. Wim Janssen, Losser
19 februari              ds. Bram Grandia, Doesburg
26 februari              ds. Jan Bouwmeester, Zeist
 
5 maart                   ds. Maaike Schepers - vd Pol
12 maart                 ds. Janneke Bekhof
19 maart                 ds. Jan Hazeleger, Eibergen
26 maart                 ds. Jaap Jonk, Laren
 
2 april                     ds. Wim Janssen, Losser Palmpasen
 
6 - 9 april               Paascyclus met Haaksbergen 
                              ds. Wiebke Heeren / ds. Job Stein
 
 6 april                     ds. Wiebke Heeren, 19.30 u.                                
7 april                                   Goede Vrijdag
8 april                                   Stille Zaterdag, 22.00 u.
9 april                                   Eerste Paasdag
16 april                   ds. Jaap Jonk, Laren
23 april                   ds. Hetty Cohen Stuart - Fens, Haaksbergen
30 april                   ds. Jaap Jonk, Laren   
   
7 mei                      ds. Wiebke Heeren
14 mei                    ds. Jan Hazeleger, Eibergen
21 mei                    ds. ds. Janneke Bekhof, Hengelo
28 mei                    ds. Wiebke Heeren, Pinksteren
 
4 juni                       ds. Jan Hazeleger, Eibergen
11 juni                     ds. Ed de Bruin, Losser
18 juni                     ds. Jaap Jonk, Laren
25 juni                      ds. Andrea Fuhrmann, Oldenzaal
 
 
 
 
 
 
 
   

De DRIEKLANK in het jaar 2023
 
Nummer     kopij inleveren uiterlijk op:            zal uitkomen op:
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