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CONTACTADRESSEN
 
 
Ledenadministratie (voor het doorgeven
van mutaties) 
Kerkelijk bureau   Lammerinkweg 1
ledenadministratie@protestantsegemeente-
usselo.nl
 
Interkerkelijke werkgroep 
Marion Reinderink  Beckumerstraat 184 
tel.4283013
 
Cantorij 
Deze participeert in kerkdiensten zowel in
Usselo als in Twekkelo
repetities woensdagavond 16.30-17.30 uur in
het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof 
tel.06-53928328
 
Open Vensterwerk 
Greetje van der Valk  Kwinkelerweg 39         
tel 4282020
 
Kindernevendienst 
Rineke Overbeek   Grote Veldweg 21           
tel. 06-33972474
 
Jeugdkerk voor 12 -  plussers   
Jenny Stokkers  Boekelerhofweg 100 
tel.4281269
 
Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst) 
Mieke Lippinkhof   053 - 4357195 of
                               06 - 53928328
 
Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo 
 Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl
 
Verenigingsgebouw  Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo.
Reservering van de kerk, het
Verenigingsgebouw en uitgifte van
grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com
 
Gastpredikanten:
Riet Ploeger
rietploeger@home.nl
06 - 40 20 52 46

Vanuit de
pastorie

Zien wat er is
 
Veel onvrede leeft er momenteel in mensen. Zo
wordt mij verteld en zo merk ik het soms aan
gedrag van mensen die geen geduld meer
kennen. Die mij vooruit willen drukken met hun auto
omdat ik blijkbaar volgens hen te langzaam rijd.
Je blik vernauwt door onvrede, door geen geduld
te hebben, door het haasten door de dagen. Je ziet
lang niet meer alles, zo gefocust ben je op wat je
wilt bereiken en op diegene die het in de weg staat.
 
Bij de afbeelding van een installatie in een tuin,
helaas weet ik niet, wie de maker is, moet je wat tijd
nemen om ‚het‘ te zien. Een grazend paard. Er
staan in Twente velen van in de wei. Maar niet zo
als deze. Want er zijn alleen stukken te zien, de rest
moet je erbij denken, met je innerlijk vermogen zien.
Er is genoeg aangeduid voor de rest.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als gemeente gaan we weer de tijd binnen van de
lijdensweg van Jezus. Ook hiervan zie je niet veel
terug in het dagelijks leven. En erbij stil staan is
hoogst ongebruikelijk geworden.
Lijden moet er niet meer zijn. Dat is de overtuiging
van de meeste mensen is mijn indruk. Lijden heeft
met pijn en met moeite te maken. Met een bestaan
dat bevochten moet worden. En alles dit is in de
ogen van velen het tegendeel van gelukkig zijn,
van het leven genieten, van het goed hebben.
 
Mijn ervaring met mensen die lijden of die door
lijden heen moesten ( b.v. nu in de rolstoel zitten,
een bestaan met weinig middelen kennen, zich uit
de schulden moesten werken of een kind hebben
verloren) dat het inderdaad heftige ervaringen zijn.
Vaak hangt het van medemensen af hoe mensen
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door dit soort ervaringen heen gaan, of ermee
kunnen leven. Mensen die lijden ondergaan
hebben, zijn hierdoor ook veranderd. Mijn ervaring
is dat zij meer in mensen zien. Dat ze een laagje
dieper kunnen kijken. Niet allen, dat is zeker zo.
Maar bij sommigen kom je dit tegen. En het is een
weldaad om met hen in gesprek te raken. Omdat
ze anders naar geluk kijken en naar genieten van
het leven. Van hen leer ik vaak weer de eenvoud.
De humor om het net anders te zien.
 
Het zien van dingen die niet meteen zichtbaar zijn,
maar wel goed doen. De kleine gebaren van
mensen, hoe zij meeleven. Hoe zij hun solidariteit
betuigen.
Hiermee wil ik niet zeggen dat lijden zin heeft. Maar
dat lijden naar andere wegen kan leiden.
Zoals we ook door Jezus geloven. Van Hem weten
wij dat zijn lijden naar nieuw leven ging. Naar een
opstandingskracht. Die ook ons wil treffen, midden
in het hart.
 
Ds. Wiebke Heeren
 
 

Lied van de maand
februari
 
nr. 330 uit het Nieuwe Liedboek
"Woord dat ruimte schept" 
 
Een lied ‚Rond de Schriften‘, staat in het liedboek
onderaan. Deze indelingen helpen vooral diegenen
die diensten voorbereiden. Zo kun je voor de
plaatsen in de liturgie wat zinvoller naar liederen op
zoek gaan.
Rond de Schriften betekent dat het lied gaat om
wat een bijbeltekst doet. Woord dat ruimte schept,
zo begint het lied. Nu is niet iedere bijbeltekst bij het
eerste horen een ruimte. Integendeel, het kan
bedreigend zijn, adembenemend, wat in een
bijbeltekst gezegd, geschreven is.
Wanneer je op de zinnen gaat doordenken, er
uitleg bij krijgt, dan kan er ruimte komen ook door
heel vreemde bijbelteksten.
Ook van die ervaring vertelt het lied: dat je soms
heel overtuigend meent het begrepen te hebben
en ineens totaal onzeker kunt zijn over wat je
gehoord hebt. ’Even is het waar, en dan is het weg’.
Maar in het lezen, het horen, het willen begrijpen
ligt een beweging tussen de gelovende mens en
God en tussen de gelovende gemeenschap en
God: ’geef dat ik volhard in uw vergezicht‘. Hier is
het ’ik’ tegelijk: wij. De meesten gaat het wel eens

zo, dat ineens achter alles een vraagteken staat,
wat je normaal voor waar houdt of wilt houden.
Zoveel roept een schriftlezing op wil Huub
Oosterhuis maar zeggen. En wij blijven op weg naar
het beloofde land.
 

Lied van de maand
maart
 
nr 322 uit het Nieuwe Liedboek
"Die chaos schiep tot mensenland" 
 
Dit lied werd onlangs in een dienst hier in Usselo
gezongen en de leden van de liturgiecommissie
vonden het mooi, maar het was niet bekend.
Nu moet ik bekennen dat ik als studente in
Amsterdam vaak in de Studentenecclesia te gast
ben geweest ( 1983/84 ) - zo voelde dat toen voor
mij - terwijl ik vandaag zou zeggen, daar ging ik op
zondag naar de kerk. De dienst leefde van de
gezongen liederen, de muziek, maar ook van het
Woord en de uitleg hiervan. De liederen klonken
meestal meerstemmig want er was een geweldig
koor bij. Zo leer je de liederen ook gauwer natuurlijk.
Dus dit lied ‚Rond de Schriften’ is voor mij zeer
bekend.
En ik vind de tekst zo prachtig. Zo veel geloof in taal
over ons leven. Maar ook de zin: ’Hij schreef ons vrij,
met eigen hand.‘ Die dubbelheid die hierin staat,
het verhaal dat God zelf de Tien Geboden in de
steen metselde, dus het vrij schrijven met eigen
hand letterlijk, en tegelijkertijd het vrijschrijven door
zijn Zoon, dan overdrachtelijk, het is in mijn oren
prachtige taal.
En de drieslag : Woord dat trouw blijft - Licht dat
aanblijft - Naam die trouw blijft als een korte
geloofsbelijdenis in Jezus Christus en God.
Ik hoop dat beide liederen bij u, bij jou op gegeven
moment lekker in het oor en in de mond liggen!
Namens de liturgiecommissie,
 
ds. Wiebke Heeren
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Vanuit de
kerkenraad

Van de
kerkrentmeesters

Beste
gemeenteleden
 
Om te beginnen wenst het college van
kerkrentmeesters  u allen een goed en gezegend
2025 toe!
Even weer bijpraten en u op de hoogte brengen
wat we allemaal gedaan hebben en wat al
gedaan is.
Begin januari zijn we weer met goede moed en
vertrouwen begonnen om de lopende zaken weer
op te pakken en verder af te handelen
Om te beginnen de actie kerkbalans voor het jaar
2025 en de opbrengst daarvan. Paul Swank zal u
daarvan op de hoogte brengen en het e.e.a.
vermelden elders in de Drieklank.
 
In de laatste Drieklanken van 2024 heb ik al het e.e.
a. verteld over waar we mee bezig zijn en de status
daarvan. We hebben heel wat in gang gezet en
ook al weer afgehandeld. Hierbij dan ook een
opsomming van de opgepakte en alweer
afgehandelde werkzaamheden.
Dak van de garage voorzien van nieuwe boeien en
dakleer.
In verband met hoge reparatiekosten hebben we in
de kerk een van de CV-ketels moeten vervangen.
Het onderhoud van alle ketels in kerk en
verenigingsgebouw hebben we ondergebracht bij
één officiële installateur.
De lampen rechts en links aan de wand om het
liturgisch centrum aan te lichten zijn vervangen.
Tijdens de kerstnachtdienst heeft u ook de
mogelijkheden gezien met de andere kleuren van
de lampen. (ik vond het wel mooi)
In samenwerking met de buurtkring Usselo is er een
kerstboom bij de ingang van de kerk geplaatst. Wij
moesten alleen maar zorgen voor een
stroomaansluiting. Dit was een makkelijke klus.
Maar toch….het moet wel even gebeuren.
Lampen langs het kerkgebouw en achter bij de
ingang gerfkamer zijn allemaal in eigen beheer
vervangen. Wel een veilig gevoel als je aankomt
lopen en de lampen gaan branden.

Op woensdag 12 februari 2025 vond 1e
kerkenraadsvergadering plaats van 2025 in de
Gerfkamer. De vergadering werd door de voorzitter
geopend en hij meldt enkele afwezigen.
Ds. Heeren kiest als onderwerp voor het
bezinningsmoment: “Volgens velen is iedereen uit
op eigen voordeel. Weinig of niets gaat naar eigen
wens. De aarde leeft op de rand van de afgrond.
Wat voor tijd gaan we tegemoet."
 
Na het vaststellen van de agenda, worden de
notulen van de vorige vergadering doorgenomen
en met enige aanvulling vastgesteld.
 
Wim Cretier heeft aangegeven dat hij voor de
laatste keer de Paaskaars heeft ontworpen. We
moeten dus op zoek naar een andere
getalenteerde ontwerper voor de beschildering van
de nieuwe paaskaars.
 
Er is goed nieuws over de voortgang van de
cantorij. Er zijn nu twee opvolgers voor Lidy Dekker
n.l. Sara Baan en Lovina Teering. Zij gaan proberen
de cantorij voort te zetten.
Ook goed nieuws voor de verzorging van
“Uitzending gemist”. De bezetting wordt versterkt
met Gerard de Jongh. Hij heeft zich bereid
verklaard om hier aan mee te werken.
De stiltevieringen vinden weer plaats op de
woensdagen vanaf 12 maart t/m 16 april. Aanvang
17.00 uur.
 
Uit het overzicht van de voorlopige resultaat van de
Actie Kerk Balans blijkt dat het resultaat er goed uit
ziet. Planning van de renovatie van het dak van het
verenigingsgebouw is dat deze zal plaatsvinden
van 21 maart t/m 19 april a.s. De brandweer is voor
controle geweest en de situatie blijkt in orde te zijn.
Besloten is tevens, dat als het kouder wordt, er geen
kerkdiensten plaats zullen vinden in het
Verenigingsgebouw. We blijven in de kerk.
Joke sluit de vergadering met de inhoud van een
column ”Kaf en Koren” Boven de tekst staat ”Een
nieuw jaar”. van Theo Kral. Onze cultuur is op drift.
Wij maken goede voornemens, maar … er ontstaat
oppervlakkigheid, verveling, geldelijk gewin,
traditionele waarden verdwijnen, etc. Het is te
hopen, dat ons eigen kritisch denkvermogen dit
alles mag overwinnen Laten wij onze waarden en
normen weer in praktijk gaan brengen.

 
Door ds. Heeren wordt de vergadering gesloten
omdat de voorzitter tijdens de pauze weg moest.
 
Namens de kerkenraad,
 
Jan W. ter Mors (Voorz.)
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We hebben een contract afgesloten met
Bouwbedrijf Stokkers voor het melden van storingen
en onderhoud. Een huisaannemer om zo maar te
zeggen. Wel zo handig om gecontroleerd wat uit
handen te geven.
We hebben eerder geschreven over de
dakrenovatie boven het leslokaal en de keuken van
het verenigingsgebouw. We kunnen u melden dat
de aanvang van de renovatie staat gepland voor
21 maart en hopen de werkzaamheden afgerond
te hebben op 11 april.
 
In december heeft de gemeente Enschede een
nieuwe opvangput voor hemelwater geplaatst met
een veel grotere inhoud om het hemelwater beter
af te kunnen voeren en wat zou moeten leiden tot
minder wateroverlast. Ook zal gemeente Enschede
langs het verenigingsgebouw op de
Lammerinksweg nog een afvoer gemaakt worden
om rechtstreeks op de sloot aan de overzijde van
de straat regenwater te kunnen lozen.
 
RI&E rapport: RI&E staat voor Risico, Inventarisatie en
Evaluatie. DE RI&E is een systeem om de veiligheid
van onze gebouwen te kunnen beoordelen.
Wetgeving verplicht elke organisatie met
werknemers en vrijwilligers periodiek een dergelijke
evaluatie uit te voeren en dat geldt dus ook voor
ons als kerkelijke gemeente.
Voor de inventarisatie en evaluatie zijn we
verschillende keren met enkele gemeenteleden bij
elkaar geweest om het rapport op te stellen. Ik zal u
niet lastigvallen wat er wel niet allemaal aan de
orde komt. Wel hebben wel naar aanleiding hiervan
ook de brandweer Enschede uitgenodigd om het
kerkgebouw en het verenigingsgebouw te
onderwerpen aan een preventiecontrole. Hier
krijgen we nog een rapportage van. De controle
viel overigens reuze mee. Toch zijn er opmerkingen
gemaakt v.w.b. ontruiming, nooduitgangen en de
aanduiding van brandblusmiddelen. We gaan
ermee aan het werk en houden u op de hoogte.
 
De Provincie Overijssel heeft in het najaar nog een
energiecheck uitgevoerd voor enkele van onze
gebouwen. Hier hebben we nog geen rapportage
van.
Monumentenwacht heeft al onze gebouwen
geïnspecteerd en een rapport opgeleverd van de
fysieke staat. Als kerkrentmeester willen we hier nu
serieus mee aan het werk om in samenwerking met
Bouwbedrijf Stokkers met de adviezen aan het werk
te gaan.

 
Ik wil nog wel graag gezegd hebben dat we ook
veel hulp van gemeenteleden hebben om
bovenstaande allemaal in goede banen te laten
lopen. We zijn hier blij mee en dankbaar voor.
Tot zover nieuws van de kerkrentmeesters. Genoeg
te doen de komende tijd!
Als u vragen hebt: we zijn altijd bereid om u te
woord te staan.
 
Groet
 
Klaas Boersma

Actie Kerkbalans
2025
 
Via zondagsnieuws van 2 februari 2025 heeft u al
kennis kunnen nemen van de voorlopige resultaten
van Actie Kerkbalans. Wij hebben nu alle
toezeggingen verwerkt en kunnen u de uiteindelijke
resultaten van de toezeggingen melden.
 
Aantal toezeggingen
in 2025    268
in 2024    291
Totaal toegezegd bedrag
in 2025    € 66.300
in 2024    € 68.400
Gemiddelde toezegging
in 2025    € 247
in 2024    € 235

Ondanks een daling van 8% in het aantal
toezeggingen blijkt het bedrag van de gemiddelde
toezegging juist met 5% gestegen te zijn. Een mooi
resultaat!
Het toegezegde bedrag ligt nog iets onder de
begroting voor 2025. Omdat de ervaring ons heeft
geleerd dat er later ook bedragen ontvangen
worden zonder voorafgaande toezegging, hopen
we de begroting van dit jaar nog wel te halen.
Het mooie resultaat heeft laten zien dat wij in onze
gemeente gegeven hebben voor de Kerk van
morgen, zoals ook het thema van Kerkbalans dit
jaar luidde.
Namens het college van kerkrentmeesters wil ik alle
gemeenteleden bedanken voor hun toezeggingen.
Ook wil ik alle wijkwerkers bedanken voor hun inzet
bij het wegbrengen en ophalen van de enveloppen
van Actie Kerkbalans.
 
Paul Swank
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Vanuit de
diaconie

Kerstactie’s 2024
 
voor kinderen in de Oekraïne  in de kerk van Usselo!
 
 
Lieve gemeente van Usselo
 
We willen U enorm bedanken voor uw inzet en de
gulle giften die zijn gegeven tijdens onze actie
kinderen in de Oekraïne!
De taartenaktie wat toch weer een groot succes
was! Dank aan alle bakkers!
De prachtige Kerstbakjes en de Amaryllis bollen die
helaas niet allemaal deden wat ze moesten doen
namelijk: bloeien.
Honderden kniepertjes die liefdevol zijn gebakken
door vele gemeenteleden.
De oliebollen wat waren ze heerlijk, Henk Blik moest
er vroeg voor uit de veren, maar oei wat waren ze
heerlijk.
En Roel ter Borg die met de midwinterhoorn veel
geld bij elkaar heeft geblazen!
Dank voor zo’n prachtig bedrag, de diaconie heeft
het bedrag aangevuld tot  €2500,00
 
Er is in Oekraïne geen kind dat niet lijdt onder de
oorlog. Zij hebben dringend behoefte aan
veiligheid, stabiliteit en psychosociale
ondersteuning. Door de jarenlange contacten met
kerken in Oekraïne kan Kerk in Actie hulp bieden in
het hele land. Families krijgen voedsel- en
zadenpakketten, zodat er toch eten op tafel
is. Kerken geven tijdelijk onderdak aan gezinnen die
alles moesten achterlaten. Kinderen hebben er een
veilige plek om te spelen en krijgen psychosociale
hulp om mentaal gezond te blijven of te herstellen
van trauma’s.  
 
Heel hartelijk bedankt namens de diaconie
 
Liesbeth Harms
 
 

 

Voedselbank 2025
 
 
Ook in 2025 gaan we als kerk van Usselo weer
verder met het inzamelen van boodschappen voor
de voedselbank! De stichting Voedselbank helpt
mensen die niet genoeg geld hebben om iedere
dag een volledige maaltijd op tafel te zetten.
In de hal van de kerk staat iedere zondag een doos
van de voedselbank om goed verpakte produkten
met een juiste houdbaarheidsdata in te doen.
Bijvoorbeeld: vlees- en vis in blik, groenten in blik en
pot, broodbeleg zoals jam en pindakaas,
chocopasta. Ook rijst , pasta , couscous en
langhoudbare voedsel produkten en oliën. Verder
zijn hygiëne produkten welkom!
 
Doet U weer mee!
Hartelijk dank namens de diaconie
 
Liesbeth Harms
 

 
 

Kerststukjes
 
bakjes retour
 
 
Op de medewerkers avond vroeg een gemeentelid
of ze de bakjes van het kerststukje weer in kon
leveren. Dat is natuurlijk een goed idee!  Dus in het
kader van duurzaamheid kunt u uw bakje weer
inleveren na de dienst in het verenigingsgebouw
zodat we ze volgend jaar weer kunnen gebruiken.
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Open Venster
Paasmiddag.
 
Traditiegetrouw wordt er voor Pasen een middag
gehouden waarvoor we alle gemeenteleden van
harte uitnodigen. Op zaterdag 12 april willen we
deze houden.
We beginnen deze middag om 14.30 uur en vanaf
14.00 uur staat de koffie of thee klaar in het
Verenigingsgebouw.
Ook dit jaar is er een liturgie en een broodmaaltijd.
Voor de verdere invulling van de middag houdt u
het zondagsnieuws in de gaten.
Het is goed om op deze manier elkaar te
ontmoeten, want zo blijven we met elkaar
verbonden.
U kunt zich opgeven tot 5 april bij Greetje van der
Valk  tel.053-4282020 of
via de mail   :gvdvalk.dekker@gmail.com
Er worden hiervoor geen aparte uitnodigingen meer
verstuurd.
We zien u graag!

Collectes en giften

Via Coen Nijkamp
 
 
erven H      €25.00      
Mw Vl.    € 250.00
 
 
Overige giften
 
fam.L  via Ben Bel     €20,00
mw. H. tbv Kinderen in Oekraine  €50,00

Collectes in kerkdiensten

24-11-2024 Pastoraat € 171,30

Plaatselijke gemeente € 237,40

01-12-2024 Werelddiaconaat Moldavië € 102,43

Plaatselijke gemeente € 101,00

08-12-2024 Werelddiaconaat Ghana € 118,00

Plaatselijke gemeente € 93,05

15-12-2024 Werelddiaconaat Palestina € 89,70

Plaatselijke gemeente € 104,00

22-12-2024 PKN jeugdwerk € 77,62

Plaatselijke gemeente € 91,40

24-12-2024 Voedselbank             € 244,75

25-12-2024 Kinderen in de Knel        € 112,75

Plaatselijke gemeente € 119,02

29-12-2024 Plaatselijke diaconie € 88,02

Plaatselijke gemeente € 79,50

31-12-2024 Plaatselijke diaconie        € 91,55

Plaatselijke gemeente € 123,10

05-01-2025 Leendert Vriel € 72,50

Plaatselijke gemeente € 86,50

12-01-2025 Binnenlands diaconaat € 83,44

Plaatselijke gemeente € 88,00

17-01-2025 Misonair werk € 76,35

Plaatselijke gemeente € 80,30

24-01-2025 PKN Jonge generaties € 96,22

Plaatselijke gemeente € 182,75

02-02-2025 Werelddiaconaat Ethiopië € 94,50

Plaatselijke gemeente € 85,60

09-02-2025 Noodhulp Israël en Gaza € 110,78

Plaatselijke gemeente         € 84,20
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En verder.......

In gedachtenis 
 
Op donderdag 28 november 2024 is Jaap (Jakob
Berend) Meijer overleden op de leeftijd van 90
jaar.
Zijn overlijden bracht een grote schok teweeg.
Thuisgekomen van boodschappen doen kon hij
niet verder. Een poosje later was hij er niet meer.
Onvoorstelbaar en onbegrijpelijk.
Op maandag 25 november jl. hadden we samen
met Hanny de liturgie voor zijn overlijden
doorgenomen. Jaap was ziek en we wisten ook dat
hij hartproblemen had maar toch is zijn overlijden
niet op dit moment verwacht. Hij was uitbehandeld
voor slokdarmkanker. De gedachte was dat hij daar
aan zou sterven. Toch onverwachts kon het hart het
niet meer aan.
 
Jaap komt uit een gezin: vader, moeder en één zus.
Na de lagere school ging hij naar de ULO maar
maakte deze niet af. Hij wilde werken en begon bij
een transportbedrijf in Glanerbrug aan de grens.
Daar heeft hij met veel plezier gewerkt. Hij moest
papieren klaarmaken zodat de vrachtauto's de
grens over konden.
 
Jaap heeft twee huwelijken gehad. Zijn eerste
vrouw is overleden. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen
geboren. In 1972 huwde hij met Hannie. Samen
kregen ze een zoon. 52 jaar huwelijk mochten zij in
2024 gedenken.
Van karakter was Jaap een doe-mens. Altijd voor
een ander klaarstaan; helpen wie hij maar helpen
kon. Lang heeft Jaap behoort bij de tuin-vrijwilligers
van de Vredeskerk.
Jaap had een heerlijke humor hoewel je moest
soms nadenken wat bedoelt hij.
Vroeger was zijn grote hobby de muziekvereniging
in Glanerbrug, waar hij de grote trom bediende. Dit
moest hij opgeven vanwege zijn gezondheid die de
laatste jaren steeds verder achteruit ging.
Grote zorg had hij om Hannie in verband met haar
ziekte.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jaap ging graag ter kerke. Eerst in de Vredeskerk
en later in Usselo, waar ze beiden met plezier
kerkten. Het voelde voor hun beiden als een groot
gemis dat de kerkgang niet meer kon.
In de crematiedienst hebben we op verzoek van
Jaap ps. 121 in het twents gelezen en daarbij Joh.
14 de eerste 4 verzen. Zo werd aarde en hemel bij
elkaar gebracht. Jaap heeft zijn intrek genomen in
het Huis bij de Heer.

 
We wensen Hannie, kinderen en kleinkinderen de
kracht van diezelfde Heer in de tijd die komt.
 
ds. Maaike Schepers
 

Mini Vreeman- Meier
* Christina Hermina *
 
Op 28 november 2024 overleed Mini Vreeman in het
Borsthuis in Hengelo. Daar verbleef ze de laatste
weken voor revalidatie na een beroerte, maar een
longontsteking kwam erbij en werd haar fataal.
Mini Vreeman werd 94 jaar. Ze leefde de laatste
jaren aan De Mans in Boekelo. Door de zorg van
haar drie kinderen kon ze zo lang zelfstandig blijven
wonen. Zij was daar heel dankbaar voor.
 
Geboren werd Mini Vreeman in Boekelo op 2
november 1930 in Boekelo, dat toen nog bij
Lonneker hoorde. Haar ouders waren Fenna
Waargerink en Hendrik Jan Meier en er was al de
oudere broer Gerrit die nu een zusje kreeg.
Haar vader overleed vrij jong en zo moest haar
moeder zien rond te komen met zeer weinig geld.
De familieleden hielpen zo goed als ze konden,
maar in de crisistijd was er niet veel om te delen. De
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ervaring van armoede heeft Mini Vreeman zeer
bepaald, in haar hele verdere leven vroeg ze nooit
veel voor zichzelf. Ze kon met weinig tevreden zijn,
dat is een levenskunst.
Of dit ingrijpende verlies woorden kon krijgen, is de
vraag. Zij zelf heeft het er bijna nooit over gehad. In
die tijd moest je door. Wel moet er genoeg liefde en
aandacht geweest zijn. Want dit heeft Mini
Vreeman aan haar kinderen en haar kleinkinderen
in rijke mate doorgegeven. Dat klonk uit alles wat
de familie tijdens de uitvaartplechtigheid deelde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zij wilde graag een zelfstandig persoon zijn met een
eigen inkomen. Ze was in de administratie gaan
werken. Maar ze leefde in een tijd waar vrouwen
geacht werden te stoppen met werken wanneer ze
trouwden en kinderen kregen. Ook later had ze
graag nog weer willen werken maar het kwam er
niet van.
Met haar man Heinz , die zij tijdens de
gymastieklessen had leren kennen, heeft ze geluk
en liefde gedeeld. De drie kinderen die in hun
huwelijk geboren werden ( Inge, Carla en Erwin}
waren een schat en die schat werd groter met de
gezinnen die de kinderen kregen. Mini Vreeman
was een familiemens en zij genoot van de
kleinkinderen en achterkleinkinderen.
 
Nadat haar man was overleden en zij een steeds
slechter gehoor kreeg werden de sociale

contacten, ook binnen de kerk, moeizamer. Ze was
er altijd graag geweest, met name met de grote
feesten en bij de Open Venstermiddagen. Maar de
laatste jaren lukte het niet meer.
Dat was vroeger anders geweest. Beiden, zij en
haar man, waren in de kerk actief, vooral in de
gemeenschap van Boekelo.
 
Met verzen uit Psalm 37 hebben wij het leven van
Mini Vreeman herinnerd tijdens de plechtigheid in
het Crematorium Enschede. Vertrouw op de Heer
en doe het goede, bewoon het land en leef veilig,
zo kun je het leven van Mini Vreeman omschrijven.
Ze heeft door haar zorg aan haar gezin
zorgzaamheid en goed doen doorgegeven.
Haar kinderen met hun partners, de kleinkinderen
met hun partners en kinderen en allen die zich met
Mini Vreeman -Meijer verbonden wisten wensen wij
troost toe en mensen met een luisterend oor.
 
Ds. Wiebke Heeren
 
 

Arnold Egberink is overleden op 23 januari in de
leeftijd van 71 jaar. Arnold woonde met zijn vrouw
Annelie aan de Beckumerstraat in Boekelo. Het huis
waar vroeger de ouders van Annelie woonden.
Arnold en Annelie kregen drie kinderen, Annet,
Rianne en Henk-Jan.
Vanwege zijn ziekte is Arnold verhuisd naar de
Posten in Enschede. Een paar weken voor zijn
overlijden is hij teruggegaan naar Boekelo.
 
Namens de Protestantse Gemeente Usselo wensen
we de familie Egberink heel veel kracht en sterkte
toe. Dat alle mooie herinneringen de pijn mogen
verzachten.
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Nieuwjaarstoespraak
2025
 
 
Een terugblik op het “oude kerkelijke jaar” begint
met 21 januari; toen namen Riëtte Wissink en Esther
Mol afscheid van de kerkenraad. Riëtte blijft
gelukkig wel al die andere werkzaamheden voor
onze gemeente doen. We prijzen ons ook gelukkig
dat Ria Teussink en Tineke Dikken op die dag
werden bevestigd als ouderling en diaken.
 
Op 23 maart hebben we een Open-Venstermiddag
georganiseerd in het Verenigingsgebouw met
aansluitend een maaltijd en een fotoverslag over
Zuid-Afrika.
Door een werkgroep is er een begin gemaakt met
een nieuw beleidsplan. Dit is geen makkelijke klus
en het vraagt nogal wat tijd en energie.
We hadden helaas geen Kinderkerstviering, maar
met Pasen was er wel een Kinderpassion. En met
Hemelvaartsdag is een groep gemeenteleden per
fiets en auto naar de openluchtdienst in Buurse
geweest.
 
Gaandeweg het jaar werd onze predikant ds.
Heeren met ziekte geconfronteerd. Een operatie
was noodzakelijk, maar het resultaat was, God zij
dank, positief.
In juni nam Rineke Overbeek afscheid als notuliste
van de kerkenraad. Blij waren we met het aanbod
van Hennie Dekker om deze taak op zich te nemen.
 
In augustus vertrok ds. Job Stein uit Haaksbergen
naar Wijhe. De contacten met de Protestantse
Gemeente Haaksbergen-Buurse zijn goed. Op
bestuurlijk niveau hebben we contact dat bestaat
uit kennis maken met elkaar en onderzoeken waar
we van elkaar kunnen leren en waar we elkaar
kunnen ondersteunen. We hebben afgesproken om
in dit jaar 2025 een gezamenlijke studiedag te
organiseren.
 
Er vonden diverse bijeenkomsten plaats: Open-
Venster bijeenkomsten, de vrijwilligersavond, de
gemeenteavonden en de “tafelgesprekken”
bestaande uit een gemeenschappelijke maaltijd,
gevolgd door een gesprek over een bepaald
onderwerp. Ze werden goed bezocht.
Ook het afgelopen jaar werden we weer
ondersteund door een groep onmisbare mensen in
de kerk: al onze vrijwilligers. Zij verzetten een enorme
hoeveelheid werk voor onze gemeenschap. Dat is
een vorm van rijkdom. Onze dank voor die inzet

gaat uit naar hen allen
 
De opbrengst van de Kerstactie voor de kinderen in
de Oekraïne was geweldig. Deze acties brachten
een het aanzienlijke bedrag op van € 2300,- U allen
heeft kniepertjes en taart gebakken, deze gekocht
en opgegeten, de bloemstukken gekocht en Roel
ter Borg gevraagd om te komen blazen op de
midwinterhoorn. De diaconie maakt hier het ronde
bedrag € 2500,- van. U maakte hiermee indirect ook
duidelijk dat u aan de mensen buiten onze
gemeente dacht. In een andere omgeving zou ik
zeggen: “Ik ben trots op jullie.” Maar laat ik het hier
in onze kerk zo zeggen: ”We zijn dankbaar voor dit
mooie resultaat dat door u allen tot stand
kwam.“ Het was al met al opnieuw een actief en
goed jaar voor ons hier in Usselo.
 
Wat het Nieuwe Jaar gaat brengen, weet ik niet.
Zorg blijft wel dat de gemiddelde leeftijd van onze
gemeente in Usselo blijft stijgen en dat het aantal
gemeenteleden iets terugloopt. Wel mogen ons
gelukkig prijzen dat er weer een aantal nieuwe
gemeenteleden zich bij ons hebben gevoegd. Daar
zijn we blij mee. We hopen dat zij zich in onze
gemeente ook thuis en betrokken zullen voelen. We
streven ernaar dat onze gemeenschap actief blijft.
We zijn voornemens om in het nieuwe jaar de
bekende jaarlijkse activiteiten en de bijzondere
vieringen te houden al dan niet samen met de
gemeenschap van de PG Haaksbergen-Buurse
zoals b.v. op Hemelvaartsdag. Er is het komende
jaar ook weer een openluchtdienst gepland op het
erf van Joke en Henk Aalpol-Pasman en in het
Teessinkbos. De data daarvan zullen in het
Zondagsnieuws en Drieklank worden gepubliceerd.
Naast deze activiteiten willen we ook open blijven
staan voor contacten buiten onze
kerkgemeenschap.
We zijn een gemeenschap waarin eenieder zoals hij
of zij is zich thuis mag voelen. In onze
kerkgemeenschap moet daarvoor de ruimte zijn
zoals Christus ons dat heeft opgedragen. De
kerkenraad weet dat we daarbij altijd op Gods hulp
en nabijheid mogen rekenen. Hoewel het nu wel
lijkt alsof de wereld op z’n kop staat, kijken we
positief vooruit en willen we een kerkgemeenschap
zijn op de ons in Usselo zo eigen manier. Het zal
misschien niet altijd perfect geregeld zijn, het blijft
immers allemaal mensenwerk, maar we doen ons
best.
 
Afsluitend wil ik zeggen, dat we als kerkenraad blij
zijn dat we ons werk mogen blijven doen in deze
geweldige kerkgemeenschap van de Protestantse
Kerk Usselo. Ik hoop ook dat we in het komende
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jaar misschien wel weer nieuwe mensen zullen
tegenkomen in onze gemeenschap zoals dat ook in
het afgelopen jaar gebeurde. Dat zou geweldig zijn.
We zijn nog steeds een sterke gemeenschap. Mijn
wens is dat we elkaar dit jaar, hier in deze kerk, in
het Verenigingsgebouw, in het Johanneskerkje en
het Kulturhus of via Kerkdienst gemist weer vaak
mogen ontmoeten.
Ik wens ons allen, mede namens de kerkenraad
van de Protestantse Kerk Usselo, voor het nieuwe
jaar 2025 gezondheid, geluk en veel heil en Gods
zegen toe.
 
Jan W. ter Mors (Voorz. Kerkenraad PK Usselo)

 
 

Meevierders gezocht
 
Momenteel is er een kerkasiel in een van de kerken
in Kampen.
Graag wil ik deelnemen aan de bescherming van
het gezin aldaar. Maar ik zou het fijn vinden,
wanneer wat gemeenteleden dit steunen door mee
te gaan. Datum en tijd wordt dan met elkaar
afgesproken.
Wie heeft zin om meen te gaan?
 
Melden bij dominee Wiebke Heeren

Stiltevieringen
in de aanloop naar Pasen
 
Net als vorig jaar is er in de weken voor Pasen weer
een zgn. Stilteviering. Er wordt een tekst gelezen,
gezongen en er is stilte. Altijd op een
woensdagavond van 19.00-19.30 uur. Dit wordt
samen met Haaksbergen-Buurse georganiseerd en
op verschillende locaties. Het is een fijne manier om
in de 40 dagen tijd bewust bezig te zijn met de
voorbereiding op Pasen!
 
Een overzicht van data en locaties:
 
Woensdag 12 maart Bonifatiuskerk in Haaksbergen-
Buurse
Woensdag 19 maart- PKN kerk in Usselo
Woensdag 26 maart-Johanneskerk in Twekkelo
Woensdag 2 april - kleine kerkje in Buurse
Woensdag 9 april – Momentum in Boekelo
Woensdag 16 april- PKN kerk in Haaksbergen.
 
Bij deze laatste is het mogelijk om vooraf een
sobere maaltijd te gebruiken vanaf 18.00 uur.
Opgave voor deze maaltijd bij Rina van der Hulst
rinavdhulst@kpnmail.nl of bij
Joske Muller info.g-mullerer@kpnmail.nl

Kerkasiel
 
In Kampen vindt al 1 maand dag en nacht een
kerkdienst plaats om de Oezbeekse familie
Babayants - die uitgezet dreigt te worden - daar op
te kunnen vangen. Zo'n 'kerkasiel' bestaat al
eeuwen.
 
"Het is niet iets lichtzinnigs", zegt professor
Rechtstheologie en kerkrecht Leon van den Broeke
over het kerkasiel dat de familie krijgt. "Je moet een
hele organisatie draaiende houden en het
overgrote deel van die organisatie moet achter het
idee staan."
 
Dat er al een maand lang een kerkdienst bezig is in
de Protestantse kerk de Open Hof in Kampen laat
dus zien dat het een weloverwogen keuze van de
kerkgemeenschap is, vertelt Van den Broeke.
 
Zo'n lange kerkdienst betekent dat er continu
voorgangers aanwezig moeten zijn om de kaars te
laten branden. Daarbij staan de kachel en
elektriciteit voortdurend aan, en moet er genoeg
eten zijn voor de aanwezigen.
 
De motivatie voor de kerk om asiel zoals deze
mogelijk te maken, komt vooral uit de gedachte
van gastvrijheid, volgens de Raad van Kerken. In de
Bijbel wordt verwezen naar de kerk als een plek
waar mensen in nood altijd welkom zijn. Voor veel
kerkgemeenschappen is het bieden van onderdak
dan ook een heilige roeping, vooral wanneer het
gaat om kwetsbare mensen zoals kinderen of
gezinnen.
 
Naast de helpende functie voor mensen in nood, is
het aanbieden van een kerkasiel ook een manier
om de overheid een spiegel voor te houden wat
betreft het asielbeleid. Veel kerken vinden dat de
lange procedures en de uitkomsten daarvan soms
onmenselijk zijn, vooral als het gaat om kinderen

die hier hun hele leven hebben gewoond.
 
Uit de website van EenVandaag
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De Pastorale Raad
 …wat doen ze eigenlijk? 
 
Op de Gemeenteavond vroegen een aantal
gemeenteleden of er niet eens iets over ‘het
bezoekwerk’ verteld kon worden. Het is niet altijd
zichtbaar wie er bezocht wordt en op basis
waarvan. Dat doen we als Pastorale Raad graag!
 
We willen als gemeente niet alleen samen ons
geloof vieren in de zondagse dienst maar ook op
andere momenten omzien naar elkaar.
Verschillende gemeenteleden bezoeken al uit
zichzelf regelmatig andere gemeenteleden die niet
meer zo makkelijk naar de kerk kunnen komen, of
waarvan ze weten dat die wel een bezoekje op prijs
stellen. Dat wordt zeer gewaardeerd!
 
Een aantal gemeenteleden doen daarin nog iets
extra’s.
Zij hebben samen met de predikant zitting in de
Pastorale Raad. Het gaat om een aantal
ouderlingen en diakenen, aangevuld met
betrokken gemeenteleden.
 
De huidige Pastorale Raad bestaat uit:
Jan Ter Mors, Joke Pasman, Hannie Berenbroek,
Mieke Lippinkhof, Margje Jongejeugd, Ria Teussink
en Lidie Farro en onze predikant Wiebke Heeren.
We hebben als doel mensen te bezoeken, bij
heugelijke feiten en waar mogelijk bij te staan als er
zorgen leven. We proberen als ogen en oren van de
kerk te fungeren bij wat er speelt bij gemeenteleden
op sociaal vlak, gezondheid enzovoort. We
bezoeken bijvoorbeeld nieuwe gemeenteleden,
ouderen en zieken, fungeren soms als taxi voor
oudere leden die slecht ter been zijn, bij vervoer
naar ziekenhuis of om kleine boodschappen te
doen.
 
En we zien het ook als taak onze predikant te
ondersteunen in het bezoekwerk.
Zeker nu we voor nog maar 0,5 predikantsplaats
hebben, is het goed om voor ogen te houden dat
Wiebke Heeren aanmerkelijk minder tijd voor
bezoekwerk heeft dan wanneer er sprake is van een
volledige aanstelling. Wiebke bezoekt mensen op
aanraden van de Pastorale Raad maar ook op
eigen initiatief, ze maakt hierin haar keuzes.  
De Pastorale Raad komt elke 6 weken bij elkaar
voorafgaand aan de Kerkenraadsvergadering.
In vertrouwelijkheid (geheimhouding) worden

dingen besproken die ons ter ore zijn gekomen. Dat
kan bijvoorbeeld zijn; een blijde of bijzondere
gebeurtenis, ziekte van een gemeentelid, een
huwelijksjubileum, hoge leeftijd, ingekomen nieuwe
gemeenteleden.
Vanuit die eerdergenoemde vertrouwelijkheid is dus
ook het communiceren óver het bezoekwerk aan
regels gebonden. Vandaar dat het niet altijd helder
is voor iedereen in de gemeente, wie er precies
bezoek heeft gehad.
 
De Pastorale Raad is afhankelijk van de informatie
die ze aangereikt krijgt vanuit de kerkelijke
gemeente. We doen ons best om ogen en oren te
zijn van onze gemeente en trachten zo veel
mogelijk mensen te bezoeken. Maar met de wet op
privacy krijgen we niet meer automatisch bericht,
van instanties of anderen, van gebeurtenissen en is
er een groter risico dat we iets niet weten. U helpt
ons zeer als u laat weten of er iets bijzonders is,
iemand in het ziekenhuis ligt, er sprake is van
eenzaamheid, een zorgelijke situatie of een
overlijden.
Met name inzake het overlijden van een (oud)
gemeentelid horen we dat soms pas in een laat
stadium en via-via. En dan kost het de nodige
moeite en zoekwerk om de gegevens van
nabestaanden en de wensen inzake bijv. een
herdenkingskruisje te achterhalen.
 
Naast het bezoekwerk bespreken we tijdens onze
overleggen ook geloofszaken en hoe de Bijbel ons
kan inspireren. Daarnaast actuele ontwikkelingen
uit de samenleving en hoe die ons als mens en
gemeentelid raken en de betekenis ervan voor onze
gemeente in Usselo. Vanuit de Pastorale Raad
worden ook dingen aangereikt voor de kerkenraad.
Die kan dan aansturen op bijvoorbeeld het
bevorderen van de samenhang onderling, of meer
ondersteuning bij geïsoleerde mensen of mensen in
nood.  
 
We hopen dat u een beetje beeld heeft gekregen
van het werk van de Pastorale Raad en u weet nu
wie er zitting in hebben. Schiet ons gerust aan met
een vraag of een verzoek!
 
Een hartelijke groet namens de leden van de
Pastorale Raad,
 
Lidie Farro
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Concert Honhof
orgel 
 
vooraankondiging
                                                                                       
 
Gijs van Schoonhoven laat stomme filmbeelden
leven
 
Zondagmiddag 23 maart 2025 – aanvang 15.30 uur
- vindt in de Protestantse kerk in Haaksbergen een
bijzondere orgelbespeling plaats. De bekende
organist Gijs van Schoonhoven zal de stomme film
“Tartüff” muzikaal tot leven brengen door het
bespelen van het Honhoforgel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertoond wordt de film “Tartüff.” Een film van één
van de beroemdste regisseurs uit het begin van de
20e eeuw, Friedrich Murnau. De film is gebaseerd
op een komedie van Molière uit 1664. Een
huishoudster overtuigt haar baas om haar, in plaats
van de kleinzoon, als enige erfgenaam van zijn
fortuin in zijn testament op te nemen. De kleinzoon
probeert als filmmaker zijn grootvader op andere
gedachten te brengen. De film duurt iets meer dan
een uur. List en bedrog, geldzucht en macht

Knieperkes.......
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 5 januari j.l. hadden we knieperkes bij de
koffie. Gebakken door Dini Wassink, mijn vriendin.
Haar man is 2 jaar geleden overleden aan ALS en
haar dochters gaan evenals in 2021 en 2022 weer
de Mont Vertoux beklimmen om zoveel mogelijk
geld in te zamelen om deze rotziekte te bestrijden.
Het knieperkes bakken en verkopen eind 2024 was
één van hun acties. Daarom waren er die bewuste
“nieuwjaarszondag” ook knieperkes bij de koffie na
de dienst. Wat hebt u allen gul gegeven. Totaal
€ 157.65, namens de familie Wassink hartelijk dank
voor uw gift. Ook ik wil u allen hartelijke danken.
Ontzettend mooi gebaar van Usselo !!
 
Riëtte Wissink
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worden door het orgelspel van Van Schoonhoven
geaccentueerd.
 
Het was 100 jaar geleden een gebruikelijke aanpak
om een film, toen nog zonder geluid, muzikaal te
ondersteunen en een orgel is daarvoor bij uitstek
geschikt. In tegenstelling tot een piano kan een
orgel door de verschillende registers een eindeloze
reeks emoties en gebeurtenissen benadrukken en
accentueren. Van Schoonhoven kent de film
uiteraard goed, maar laat zich op het moment van
de vertoning inspireren. Hij improviseert direct op de
filmbeelden. Voor de organist een pittige klus, maar
voor de kijkers en luisteraars een ongelooflijke
sensatie.
 
Zondag 23 maart 2025, in de Protestantse Kerk te
Haaksbergen aan de Jhr. von Heijdenstraat.
Aanvang 15.30 uur; Deur open 15.00 uur
Entree: € 10,-  Jongeren tot 18 jaar & studenten: € 5; 
Kinderen tot 12 jaar gratis
 
 
Nadere informatie:   Marion Röber,  06
41343462                                           

Open
Venstermiddag
 
Advent op weg naar kerst 
 
Op zaterdag 14 december ging om 14.30 uur de
Open Venstermiddag van start.
De middag werd geleid door Greetje van der Valk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Om de aanwezigen goed voor te bereiden op het
eigenlijke programma was er voor de ca. 40
bezoekers eerst koffie en thee ‘met iets er bij’.
Aldus toegerust konden de aanwezigen deelnemen
aan een soort Adventswijding. Die bestond uit veel
liederen, een overdenking, en een enkel gebed. Ds.
Wiebke Heeren was wegens een crematie

verhinderd, ds. Maaike Schepers-van der Poll
verving haar.
Aan de Adventswijding werd meegewerkt door
onze organist Peter Slotman, en door de cantorij o.l.
v. Lidy Dekker.
Hoe geanimeerd de bijeenkomst daarna verliep is
ongetwijfeld beter met enkele foto’s te illustreren
dan met nog meer tekst.
 
Roel Bruinsma

ds. Maaike Schepers - van der Pol leidde de dienst

 Cantorij
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VGST
 
Vereniging Gereformeerde Student Twente
 
Binnenkort zal er een open dag plaats vinden van
onze studentenvereniging. Als een christelijke
studentenvereniging weten we al te goed hoe fijn
het kan zijn om met medechristenen de
studententijd in te gaan. Graag willen we door
middel van promotie in kerken studenten
uitnodigen om de studententijd samen te beleven.
Wij vroegen ons af of promotie op jullie beamer of
kerkblad mogelijk kan zijn?
 
Wie zijn wij? VGST (Vereniging Gereformeerde
Student Twente) is een hechte, actieve en
christelijke vereniging van ongeveer 70 hbo- en wo-
studenten in Enschede. Het doel van de VGST is om
christelijke inhoud te geven aan het
studentenleven. Dat houdt praktisch in dat we om
de week Bijbelstudie houden en verder toerustende
lezingen hebben en ons verdiepen in onderwerpen
buiten onze studie. Zo ontwikkelen we samen met
andere christenen ons geloof en onze kijk op de
wereld. Gelukkig zijn we niet alleen maar serieus. De
wekelijkse sociëteit in de Admiraal is daar een goed
voorbeeld van: hier houden we onder het genot
van een biertje gesprekken over geloof,
maatschappij of studie, ludieke acties en genieten
we van de sfeer en de mensen. Ook worden er
onder andere vaak feesten georganiseerd, liften we
eens per jaar naar een exotische bestemming
binnen West-Europa, houden we een gala, een
kleinkunstavond en hebben we een aantal
verenigingsweekenden.
 
 
De open dag vindt plaats op 20 maart. Een
powerpoint (mogelijk voor op de beamer) met
informatie is toegevoegd als bijlage. We horen
graag van u terug. 
 
Met vriendelijke groet,
 
Emma Bos

Tafelgesprekken
 
Ongeveer eens per 6-8 weken  organiseren Herma
Blik en Wiebke Heeren een ‘Tafelgesprek’. Dat
bestaat uit een gemeenschappelijke maaltijd,
gevolgd door een gesprek - maar dat vermoedde u
waarschijnlijk al!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per keer doen er ongeveer 10-14 mensen mee en
de samenstelling van de groep wisselt alhoewel er
ook een redelijk vaste groep mensen meedoet.
Koken doen we om de beurt en er zijn al vele
creatieve en heerlijke gerechten gemaakt!
Sommigen maken liever een nagerecht met eigen
inbreng: van pudding, vla tot tiramisu. En als je niet
kunt of wilt koken ben je ook welkom!
 
Het gaat uiteindelijk om de ontmoeting met elkaar
en met elkaar in gesprek gaan over geloofszaken
en dingen van alle dag. Als u nog niet bent
geweest, welkom om mee te doen! De volgende
data zijn: donderdag 3 april en donderdag 22
mei. Altijd vanaf 18.00 uur in het
verenigingsgebouw en einde van de avond rond
20.00 uur
 
Herma Blik-Folbert
 

Bedankt!
 
Wij willen iedereen bedanken voor de felicitaties,
mailtjes, kaarten, bloemen en presentjes t.g.v ons
50 jarig huwelijk! Het was geweldig!
 
Hartelijke groet,
 
Joop en Liesbeth Harms
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17 feb 88 Mevr. J.C.A.A. Bos-Heutink Madoerastraat 4 8

19 feb 93 Mevr. E. Smit-Schuite Dr. Koekstraat 3

19 feb 79 Mevr. J.M. Oosterveld-Koeslag Morsbeekweg 50

20 feb 88 Mevr. A.C.J. Askes-Tollenaar Agaatstraat 7

22 feb 85 Mevr. G.G. Van der Valk-Dekker Kwinkelerweg 39

1 mrt 78 Dhr. S. Veenbaas Schiestraat 57

2 mrt 83 Mevr. W. Overbeek-van het Loo Grote Veldweg 19

3 mrt 90 Dhr. L. Janssen P.C. Hooftlaan 6 10, Hengelo

8 mrt 82 Dhr. J.F.W. Rommelaar Stationsplein 29

12 mrt 79 Dhr. J.G. Berenbroek Buurserstraat 500

12 mrt 79 Mevr. G.C.G. Scholten-Prins Doolhof 14

14 mrt 78 Mevr. A. Hessels-Stulen Bastinglaan 17

16 mrt 78 Mevr. G.G. Voortman-Slijkhuis Usselerrietweg 110

29 mrt 87 Mevr. G.F. Bergerink-Schouwink Jan van Elburgstraat 71

30 mrt 90 Mevr. J.G. Brinkman-ter Riet Voshaarweg 35

30 mrt 81 Dhr. J.H. Sleurink Baltinkweg 60

30 mrt 79 Dhr. J.B. Abbink Badweg 199

31 mrt 89 Mevr. H. Boshove-Ringenier Warenveldehoek 1

31 mrt 78 Dhr. H.G.B. Spenkelink Groenelaan 55

31 mrt 76 Mevr. J. Nijhuis Dr. De Jongstraat 15

1 apr 84 Dhr. H.M.G.H. ter Horst Gerinkhoekweg 22

3 apr 77 Mevr. E.G. Hobbelt-Versteeg Knalhutteweg 297

3 apr 82 Mevr. J.H. Broen-van Eerde Noord Esmarkerrondweg 616

4 apr 78 Mevr. N. Abbink-van der Kamp Badweg 199

4 apr 83 Mevr. G.A. Vink-Teussink Berriehoek 21

14 apr 78 Mevr. W.J. Homan Meester De Wolfplein 15

16 apr 90 Mevr. J.F. Meijer-Baltink Leppepaalweg 30

18 apr 87 Mevr. A. Kats-Damsma Broekheurnerplein 115

21 apr 87 Mevr. H.J. Weldink-Brus Holterhofweg 310

23 apr 76 Mevr. M. ter Mors-Veld Achterhofweg 35

24 apr 77 Mevr. G.G. Pil-ten Kate Ganzebosweg 200

24 apr 83 Mevr. G.J. Krikke-Nijhuis Oude Deldenerweg 268

25 apr 77 Dhr. R.E. Jongejeugd Ans van den Berglaan 37

27 apr 86 Mevr. W.G. Wesseler-Blekkenhorst Jan van Elburgstraat 7

29 apr 81 Mevr. R. Wijnbergen-Oost Vretberg 9

30 apr 85 Mevr. H.J. Baardink-Olink Usselerveenweg 68

30 apr 76 Dhr. R.S. Bruinsma Bastinglaan 25

Leeftijd

17Protestantse Gemeente Usselo



2 mei 75 Dhr. J.A. Farro Berriehoek 31

2 mei 77 Mevr. H.H.J. Reef-Baltink Twekkelerweg 350, Hengelo

5 mei 80 Mevr. E.J. van den Broeke-Boumann Kotkampweg 137

7 mei 94 Dhr. R. van der Valk Bastinglaan 1

7 mei 79 Dhr. G. Dikken Weleweg 32

7 mei 87 Dhr. J.H. Lansink Goorsedijk 10

8 mei 81 Mevr. J.L.G. Boers-Florijn Theo van Doesburgstraat 6

9 mei 84 Mevr. S. Doeve-Jonker De Posten 763

9  mei 82 Dhr. J.G. Wevers Kwinkelerweg 7

11 mei 85 Mevr. B.H. Kleisen-den Ouden Bernard Roerinkstraat 8

12 mei 79 Mevr. G.J.A. Wolf-Kuipers Helmerstraat 400

13 mei 77 Dhr. A. Taselaar Windmolenweg 18

14 mei 76 Dhr. H.D.J. Schukkink Meester De Wolfstraat 47

 

Leeftijd

P A A S W E N S
 
De redactie van Drieklank wenst u alvast fijne paasdagen!
 
Herma Blik-Folbert
Nine van Schuppen
Roel Bruinsma
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Samenstelling van de kerkenraad 

 
 
PREDIKANT                                                                                                 tel.                                                   
                                                                    
ds. W. Heeren                        Haaksbergerstraat 819             7548 PB          2316060
 
  
DIAKENEN                                                                                                   tel.                                                   
                                                  
M. Lippinkhof-Hubers   *       Boekelose Stoombleekerij 59   7548 EE           4357195
 
T.  Dikken - Koning                Weleweg 32    7548 BB                                      4282435
 
L. Harms - Snijders                 Suze Groeneweglanden 9        7542 NP          4767733
 
H.Blik                                       Beckumerstraat 82                    7548 BH          06 22702798
 
 
OUDERLINGEN                                                                                            tel.                                                   
                                                                     
B.G.J. Pasman                       Haaksbergerstraat 1006           7548 PC          0613793855
 
J.W. ter Mors *                       Willem Rijbertstraat 26              7521 TP           06 51066319
preses kerkenraad
 
R.M. ter Borg *                       Mastbos 61                               7543 GM         06 55075120
Scriba kerkenraad
 
A.J. Farro - Geessink              Berriehoek 31                            7546 JK           06 13714202
 
H.J. Teussink-Nijhuis               Lammerinkweg 9                      7546 RD          0614344119
 
 
OUDERLINGEN – KERKRENTMEESTERS                                                         tel.                                                  
                                                                            
H.G.H. Abbink                        Windmolenweg 45                   7548 BK           4281708
 
J.G. Berenbroek                     Buurserstraat 500                     7544 RH           4761892
 
Klaas Boersma*                    Hilbertlanden 35                       7542 JJ            06 14572261
 
P.Swank                                  Willem Kalfstraat 62                 7545 AN           0610301492
Penningmeester van de kerkrentmeesters  
 
 
 
KERKRENTMEESTER  (geen zitting in de kerkenraad)                                    tel.
                                                                                                                             
G.H. Bonke                             Bernard Roerinkstraat 71         7548 EL            4775776
 
 
 
              
*  tevens lid moderamen
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Kerkdiensten

De DRIEKLANK in het jaar 2025
 
Nummer     kopij inleveren uiterlijk op:            zal uitkomen op:
 
  47.4             woensdag 23 april                            maandag 5 mei

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00
uur, tenzij anders vermeld, en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.
 
U kunt de dienst ook online volgen. Dit kan op de PC door in het
zoekvenster van Google "kerkdienstgemist' in te vullen, en daar in
het "Zoek kerk" venster "Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.
 
U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:
 
"https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-
Usselo"
 
.

De diensten
 
9 maart   ds. Maaike Schepers-v.d. Pol, Enschede
 
16 maart  ds. Bram Grandia, Doesburg
 
23 maart  ds. Hannie van Boggelen, Deventer
 
30 maart  ds. Hans Hinkamp, Lichtenvoorde,                   dialectdienst
 
6  april  ds. Wiebke Heeren
 
13 april  ds. Hetty Cohen stuart - Fens, Haaksbergen,          Palmpasen
 
17 april ds. Maaike Schepers  Usselo 19.00 uur          Witte Donderdag
                                                                                       Maaltijd v.d.Heer
 
18 april  ds.Wiebke Heeren  in Haaksbergen 19.00 uur  Goede Vrijdag
 
19 april  ds. Maaike Schepers  Usselo 22.00 uur              Stille Zaterdag 
                                                                                              Paaswake
 
20 april  ds. Wiebke Heeren,       Usselo   10.00 uur                         Pasen
 
27 april  ds. Jan Bouwmeester, Zeist
 
4 mei  ds. Wiebke Heeren
 
11 mei ds. Martin van der Meer, Assen
 
18 mei ds. Wiebke Heeren
 
25 mei ds. Jaap Jonk, Laren
 
29 mei Hemelvaartsdag,  Hagepreek bij de familie Vedders
                                                                                       
                                                                                                                       
                       
 
 
 


