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Vanuit de
pastorie

Een mol
 
Steeds weer heb ik een mol in de tuin. Al die hopen
zand of aarde boven de grond geven een weinig
mooi beeld voor het gazon. Daar ben ik het
helemaal mee eens. Geregeld krijg ik dan ook het
aanbod om een klem te laten zetten. En ik heb het
dan over de achtertuin!
Een keer heb ik dit laten doen in Friesland, diegene
had best moeite om het beest te pakken te krijgen.
Toen hij mij het dode dier liet zien, dacht ik: wat een
mooi beest. Van mijn oma weet ik nog dat
mollenvachten voor armere gezinnen een uitkomst
waren om toch iets pelsachtigs op hun kraag te
krijgen.
Ik accepteer dus de mol in de tuin. En het is
natuurlijk vervelend wanneer je de gangen merkt
onder het gazon. Maar zouden die ook van de
woelmuis kunnen komen?
Die leeft namelijk ook mee in de tuin. En nog zoveel
meer beesten. Genoeg die ik niet ken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steeds weer sta ik versteld van een gouden
kevertje, dat probeert mijn grote voet te
ontvluchten. De vlinders die een dans in de lucht
met elkaar houden. Zeker wil ik mijn slaplanten
redden van de duiven, de slakken en het konijn dat
’s nachts mijn gazon bevolkt.
En ik verheug me niet op de muggen die vanaf juni
mij weer zullen plagen. Maar het is toch wat
rondom ons heen bij ons mensen hoort, denk ik
dan.
Graag verwonder ik me en zie hoeveel verschillen er
zijn aan planten, aan dieren, aan schoonheid.
 

CONTACTADRESSEN
 
 
Ledenadministratie (voor het doorgeven
van mutaties) 
Kerkelijk bureau   Lammerinkweg 1
ledenadministratie@protestantsegemeente-
usselo.nl
 
Interkerkelijke werkgroep 
Marion Reinderink  Beckumerstraat 184 
tel.4283013
 
Cantorij 
Deze participeert in kerkdiensten zowel in
Usselo als in Twekkelo
repetities woensdagavond 16.30-17.30 uur in
het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: vacature
 
Open Vensterwerk 
Greetje van der Valk  Kwinkelerweg 39         
tel 4282020
 
Kindernevendienst 
Rineke Overbeek   Grote Veldweg 21           
tel. 06-33972474
 
Jeugdkerk voor 12 -  plussers   
Jenny Stokkers  Boekelerhofweg 100 
tel.4281269
 
Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst) 
vacature
                       
 
Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo 
 Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl
 
Verenigingsgebouw  Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo.
Reservering van de kerk, het
Verenigingsgebouw en uitgifte van
grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com
 
Gastpredikanten:
Riet Ploeger
rietploeger@home.nl
06 - 40 20 52 46
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Net zo is het met de gemeente. Ook daar is zoveel
verborgen schoonheid aanwezig. Het is goed om
hiervoor de tijd te nemen en het te ervaren.
Alvast hele goede lente en voorzomerdagen
gewenst!
 

De toekomst is al
gaande…
 
(begin van lied 605 uit het Nieuwe Lied Boek)
 
Wat zal er over honderd jaar zijn? Hoe zullen de
mensen dan leven? Ik heb geen idee of veel
mensen met dit soort vragen bezig zijn. Eerder heb
ik de indruk dat dit perspectief volledig
weggeslagen is. Vroeger plantten mensen bomen,
waar ze zelf de vruchten niet van zouden plukken,
Maar pas generaties later. Zij dachten dus wel over
hun eigen leven heen naar de toekomst.
 
Toekomst is moeilijk denkbaar; daar helpen dan
inderdaad bomen, die je voor je ziet, waarvan je je
een voorstelling kunt maken hoe ze later eruit zullen
zien. Hoe mensen later kunnen en zullen leven, hoe
dan huizen eruit zullen zien, of de steden nog zo
groot zullen zijn, dat is veel minder makkelijk voor te
stellen.
Toekomst is ook mede door de onzekerheid van
onze dagen een moeilijk onderwerp geworden. Ik
merk dat velen met zorg vooruitkijken. Met name de
vraag of niet toch weer een oorlog in Midden
Europa zou kunnen gebeuren, wekt veel angsten.
 
Als christelijke gemeente zouden we nog over een
heel andere toekomst kunnen nadenken. Of die
naast alle doemscenarioos stellen, het koninkrijk
van God.
Deze gedachte gaat bijna tenonder door de vele
berichten over hoe je levensmiddelen moet inslaan
voor Dag X. Het lijkt eerder erop dat je je maar moet
zien te redden in de toekomst. Dat er niet veel meer
dingen zijn waar je je op beroepen kunt.
 
In het koninkrijk van God is een heel ander visioen
zichtbaar. Een wereld voor mensen die samen leven
en voor elkaar zorgen. Die geen redenen hebben
om elkaar af te maken, het voedsel te stelen,
verdriet te brengen. Daar is van Godswege een

leven mogelijk, verzoend en met vertrouwen.
 
Natuurlijk is het een ideaalbeeld, net zo weinig
voorstelbaar als de overweging hoe mensen over
honderd jaar zullen leven in dit land. Maar om
hiernaar uit te kijken, deze verwachting hoog te
houden, lijkt me belangrijker dan zich voor te
bereiden op een mogelijke oorlog.
Dit zo andere rijk kleurt toch onze manier om naar
medemensen te zien. Om andere verwachtingen te
wekken richting de mensen. Hoopvoller uit te zien
naar morgen.
Het zou als een heel onrealistisch verhaal over
kunnen komen. Maar het niet realisme van de hoop
houd ik graag hoog. Ik hoop u, jij, ook.
 

Lied van de maand 
 
In de liturgiecommissie hebben we lied 325 
gevonden voor mei, tot aan Hemelvaartsdag. Ook
dit is een schriftlied, een soort instemmen op het
horen van de schriftlezingen.
In dit gedeelte zijn woorden verwerkt die in de drie
verzen opgeschreven zijn. Het is een speelse
toespitsing op het Woord dat in woorden verteld
moet worden aan mensen. De melodie komt uit de
16e eeuw en is vrij makkelijk te leren omdat er
herhalingen in de muziek zitten.
 
Vanaf Hemelvaartsdag, dat is voor de maand juni 
uit, zingen wij lied 664. En dan wel tot eind juni. In
de tekst gaat het om de ervaren afwezigheid van
Jezus in de wereld, die van zijn kant op een andere
manier ingevuld is.
In tekenen laat Jezus Christus zich kennen. Het is het
geheim van het geloven. Van buiten komt in onze
wereld een teken dat ons op de aanwezigheid wijst.
Zoals in de verhalen die in de evangeliën na de
opstanding zijn opgeschreven.
 
Ik hoop dat het weer een mooi zingplezier wordt!
Namens de liturgiecommissie,
 
ds. Wiebke Heeren

Vakantie
 
Van 31 mei t/m 26 juni ben ik met vakantie
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Vanuit de
kerkenraad

 
Op woensdag 23 april 2025 vond de
kerkenraadsvergadering plaats in de Gerfkamer. De
vergadering werd door de voorzitter geopend en hij
meldt enkele afwezigen.
 
Door ds. Heeren wordt de vergadering geopend
met lezen van een stuk uit Genesis 28, de als
onderwerp:”De droom van Jacob bij Betel,” waarbij
God aan Jacob de belofte doet; “Ikzelf zal je
terzijde staan, ik zal je beschermen, waar je ook
heengaat. Ik zal je naar dit land terugbrengen.”
Na het vaststellen van de agenda, worden de
notulen van de vorige vergadering doorgenomen
en met enige aanvulling vastgesteld.
 
Voor het schilderen van de jaarlijkse Paaskaars, is
door de kerkrentmeesters een oplossing geregeld.
De renovatie van Verenigingsgebouw, is klaar en
afgesloten. Komende week wordt de steiger
weggehaald.
 
Roel ter Borg en Jan ter Mors berichten de
kerkenraad over hun bezoek aan de
Kringbijeenkomst, te Hengelo over de
vertrouwenspersoon in de kerk.
 
Roel ter Borg en Joke Pasman zijn bezig met de
voorbereidingen van de Startzondag op 14
september dit jaar. Hierover volgt nog nieuws in
komende Drieklank van 30 juni.
 
De bezetting van de kerkenraad gaat behoorlijk
veranderen. Aanstaande januari 2026 zullen er
meerdere leden stoppen met het werk. De
kerkenraad is nu op zoek naar nieuwe
ambtsdragers zoals kerkrentmeesters, ouderlingen
en diakenen. Daarbij zijn we ook op zoek naar de
jongere generatie gemeenteleden. Als u iemand
kent die u hiervoor geschikt acht, dan verzoeken wij
u om zijn/haar naam aan de scriba ( Roel ter Borg)
door te geven.
 
Door Liesbeth Harms wordt de vergadering gesloten
met een gebed.
 
Namens de kerkenraad van de Protestantse
Gemeente Usselo:
 
Jan W. ter Mors (Voorz.)

Van de
kerkrentmeesters

 

Nieuw dak
Verenigingsgebouw
 
Het zal u niet ontgaan zijn dat het
Verenigingsgebouw enkele weken in de steigers
heeft gestaan. Het dak was in slechte staat en op
advies van de aannemer is besloten tot
vernieuwing.
Onder de pannen zaten asbestplaten, die eerst
moesten worden verwijderd. Het gebint en veel
ander houtwerk is vervangen, en aan weerskanten
van het dak zijn nieuwe windveren aangebracht.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om een
nieuwe afzuiginstallatie voor de toiletgroepen te
plaatsen.
Het project is nu afgerond, en wel binnen de tijd die
daarvoor gepland was. We hebben er met de
bouwvakkers een potje bier met een gehaktbal op
genomen. Alleen de tuin moet weer op orde
worden gebracht. En de klimop die tegen de muur
groeit moet weg, want die maakt op den duur de
muur kapot.
De foto’s die u hierbij aantreft vormen een aardige
aanvulling op deze tekst.
 
Roel Bruinsma 
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Vanuit de
diaconie

Voedselbank
 
De laatste zondag dat u boodschappen in kunt
leveren is zondag 27 april!
Wel kunt u producten brengen naar de
Haaksbergerstraat 153 in Enschede van ma-vr
9.00-13.00 uur.Vele dozen hebben we het
afgelopen jaar weer naar de voedselbank
gebracht. Namens de diaconie heel veel dank
daarvoor, het was hartverwarmend!
 
Liesbeth Harms

 

Pannenbier

Dak afgebroken
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En verder........

In Memoriam
 
Mieke Lippinkhof - Hubers
 
Op 9 april is Mieke Lippinkhof overleden op de
leeftijd van 76 jaar. Zij stierf thuis aan de Boekelose
Stoomblekerij omringd door haar familie.
Sinds afgelopen najaar was duidelijk geworden dat
Mieke kanker had. En naarmate de tijd voorderde
bleek dat er niet zo veel meer tijd was om te leven.
Ze heeft dit proces met grote intensiteit doorleeft.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mieke Hubers werd op 16 december 1948 geboren
in Rotterdam. Haar ouders waren Maarten Hubers
en Cor Driesprong. In het gezin werd later broer Piet
geboren.
Na haar opleiding kwam Mieke in Enschede voor
een baan aan de middelbare school De
Hoeksteen. Ze leerde daar Henny Lippinkhof kennen
die op de administratie werkte.
Beiden waren al ouder dan gewone stellen toen ze
trouwden. Maar ze kregen een kind, zoon Maarten.
Beiden waren blijde ouders.
 
Van huis uit had Mieke een sterk geloof
meegekregen. De kerk was haar lief en de kerk zou
dienstbaar moeten zijn aan mensen. Dit heeft ze
haar leven lang uitgedragen, als diaken in de
Opstandingskerk in Enschede en later, toen zij met
haar man verhuisde naar Boekelo, in de kerk van
Usselo. Ook hier vervulde ze opnieuw de functie van
diaken.
Met grote inzet heeft ze in Usselo de diaconie bij de
mensen gebracht. Zij bezocht vele mensen, juist

Via Coen Nijkamp een gift van mevr. Vl. van 240,--

Collectes en giften

Mieke Lippinkhof en
de diaconie.
 
Toen Mieke en Henny in Boekelo kwamen wonen
voelden ze zich al snel thuis in de
kerkgemeenschap in Usselo.
Het duurde niet lang of Mieke was actief met open
vensterwerk, koffie schenken, bezoeken van
mensen en verjaardagskaarten rondbrengen.
Ruim 9 jaar geleden werd ze gevraagd voor de
kerkenraad als diaken. Een taak haar op het lijf
geschreven.
Mieke had snel, graag en veel contact met
mensen. Als er hulp nodig was stond ze paraat en
ze was een vraagbaak voor velen.
Ze heeft dit werk met liefde en plezier gedaan zoals
ze de laatste tijd vaak zei.
We zullen ons werk in de diaconie in haar geest
voortzetten en we zullen haar erg missen.
 
Namens de Diaconie,
Tineke Dikken

Collectes in kerkdiensten
  

16-02 Binnenlands diaconaat € 66,50

Plaatselijke gemeente € 64,25

23-02          Plaatselijke diaconie € 77,00

Plaatselijke gemeente € 79,50

02-30 Voorjaarszending € 78,30

Plaatselijke gemeente € 82,50

09-03 Zending China € 95,00

Plaatselijke gemeente € 113,40

16-03 Missionair werk, kliederkerk € 72,15

Plaatselijke gemeente € 67,50

23-03 Werelddiaconaat Moldavië € 110,10

Plaatselijke gemeente € 86,60

30-03 Werelddiaconaat Colombia € 129,78

Plaatselijke gemeente € 147,98

06-04 Elk kind een koffer € 94,20

Plaatselijke gemeente € 70,60

13-04 Missionair werk, Nederland € 66,00

Plaatselijke gemeente € 60,50

20-04 Noodhulp Oekraïne € 293,18

Plaatselijke gemeente € 240,85

                            

Overige giften en collectes

12-04 Openvenster middag t.b.v noodhulp

Myammar € 149,50

                                                       

mw. K. via mw Teussink € 20,00
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ook aan de randen van de kerk of daarbuiten.
Mensen moesten worden gezien.
 
Mieke zong graag. Met Henny en haar zwager Hein
Bosscha zongen ze in het koor ’Halleluja’ van de
Opstandingskerk. Ëén van de opnames klonk ook
tijdens de dienst.
En later zong ze in de cantorij van onze gemeente.
Doordat Henny een stuk ouder was, kon hij voor de
huishouding zorgen na zijn pensioen en Mieke bleef
met veel elan aan de school werken en les geven.
Ze straalde warmte uit en bewogen zijn, maar ze
vroeg ook anderen om inzet. Ze miste weleens deze
bewogenheid bij anderen.
 
De laatste maanden verwonderde Mieke zich over
wat zij nu ontving aan meeleven, aan hulp, aan
omzien naar haar. Zij was er heel erg dankbaar
voor en kon ook aannemen wat er werd gegeven.
Het bracht met zich mee dat er nog met ettelijke
mensen een intensief contact groeide.
 
Met haar zoon, schoondochter Rebecca en de
kleinkinderen Veerle, Derk en Quirine maakte ze
een reis naar haar geboortegrond. Rotterdam en
Ridderkerk. Zo gaf ze ook hen nog mee waar ze
vandaan kwam, waar haar leven begon. Haar
liefde voor deze mensen die zo dicht bij haar
stonden, haar familie, was uitbundig en zeer
toegewijd.
Dat was wederzijds.
 
Zo hebben we stilgestaan in de dienst bij een deel
uit het boek Ruth. De beslissing van de
schoondochter, met Naomi mee te gaan. Die
verbondenheid te leven, met elkaar, en in het
bijzonder in onze gemeente, wilde Mieke ons op het
hart drukken. Vertrouwend dat er een God is die
meegaat, die wegen opent. De God die bevrijdt.
Verbonden zijn liep door het leven van Mieke als
een rode leidraad, het is haar erfenis die ze aan ons
heeft meegeven.
 
Zoon Maarten, schoondochter Rebecca, de
kleinkinderen Veerle, Derk en Quirine wensen we
troost toe in de komende tijd en mensen die hen
nabij zijn en hun verhalen willen horen. En dat God
met hen meegaat.
 
Ds. Wiebke Heeren
 

Open venster
middag 12 april 
 
Thema van deze middag was: “Het kleine geluk
van leven”
De zaal van het verenigingsgebouw was om half 3
vol met mensen die aan de diverse tafeltjes gezellig
zaten te praten met thee/koffie en wat lekkers erbij.
Greetje van der Valk opende de middag en heette
iedereen welkom. Wiebke Heeren vroeg daarna
aandacht voor het overlijden van Mieke Lippinkhof
op 9 april j.l. Mieke was iemand die deze open
venster middagen mede organiseerde. We stonden
stil bij dit verdrietige nieuws. Een groot gemis maar
ook de gedachte aan de overwinning op de dood,
dit blijft, en dat gold ook voor Mieke.
 
De meditatie ging verder over de behoefte aan
geluk in kleine kring. Er gebeurt veel ellende in de
wereld en we hebben behoefte aan verbinding met
elkaar en betekenis voor elkaar in onze eigen
kleinere kring. Als oudere denk je: doe ik er nog
toe? De kring wordt kleiner als je minder kunt. Maar
toch kun je belangrijk zijn voor de ander! Het
opstandingsverhaal uit Lucas werd daarna gelezen.
En we zongen liederen van hoop, ontluikend groen,
zaad dat sterft en ontkiemd tot graan, liefde die
opstaat en wakker wordt uit de dood.
 
Het tweede gedeelte van de middag werd muzikaal
omlijst door de mondharmonicaclub uit
Haaksbergen. Er werden onder het genot van een
hapje en drankje liedjes o.a. van vroeger gespeeld
die velen konden meezingen zoals het
“Heideroosje” ( was voor mijn tijd- ik ken het niet…..)
De tafels voor het eten waren al gedekt met vrolijke
paasservetjes! Na de uitgebreide broodmaaltijd
ging men na deze gezellige en inspirerende
middag voldaan weer huiswaarts.
U kunt op de volgende pagina nog wat fotos zien
van deze middag, gemaakt door Brigitta de Jongh.
 
Herma Blik-Folbert
 

Op pagina 12  treft u het lievelingslied van Mieke
Lippinkhof aan, dat tijdens de Dankdienst voor het
leven van Mieke werd gezongen
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Startzondag
 
De kerkenraden van de Protestantse gemeente
Haaksbergen Buurse en van de Protestantse
gemeente Usselo hebben in goed overleg besloten
om de Startzondag gezamenlijk te organiseren. De
voorbereiding is nog in volle gang, maar we
kunnen alvast vertellen dat de gezamenlijke dienst
op 14 september in of bij de Protestantse kerk in
Haaksbergen gevierd zal worden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zet deze datum vast in uw agenda. Als er wat meer
over de invulling van de Startzondag bekend is,
zullen wij u via het Zondagsnieuws, de app
Appostel en onze website op de hoogte houden.
Wij hopen een goede opkomst vanuit de PG Usselo
naar Haaksbergen.
 
Roel ter Borg

Hardlopen
 
Roel ter Borg en Henk Blik lopen over de savanne. In
de verte komt een cheeta aan hollen.
 
'Rennen', roept Roel.
 
'Eerst mijn hardloopschoenen aantrekken', zegt
Henk.
 
'Je denkt toch niet dat je harder loopt dan een
cheeta?' zegt Roel verbaasd.
 
Henk: 'Nee, maar ik hoef ook alleen maar harder te
lopen dan jij!'
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Bezoek klooster
Nieuw Sion
 
Al jaren ga ik geregeld naar een klooster. Wat moet
een protestants persoon daar zult u zich
afvragen…… In mijn studietijd in Groningen
(1977-1981) kwam ik via een huisgenoot in
aanraking met het idee van een bezoek als gast
aan een klooster. De vroeger gesloten kloosters
waren vanaf de zestiger jaren meer open voor
gasten en de oecumene kwam op. We gingen
samen naar Diepenveen, bij Deventer, klooster Sion.
Met de trein, bus en daarna lopend langs een
lange oprijlaan. Daar waren we welkom en
verbleven er een paar nachten.
De vieringen maakten diepe indruk op me. Later
ging ik nog naar andere kloosters. Geregeld bij de
Dominicanen in Huissen waar je ook cursussen kon
volgen via het DAC (Dominicaans Aktiviteiten
Centrum). Het was steeds weer je accu opladen,
rust en bezinning. Nodig in het hectische leven van
werk in de hulpverlening en zorg voor het gezin.
Dit jaar was er op de data die ik wou geen plek in
Huissen, ging ik verder zoeken en kwam uit bij
Nieuw Sion, op dezelfde plek in Diepenveen. Twee
nachten geboekt. Geen programma, best wel
spannend want ik ben niet zo’n held in het alleen
en op mezelf zijn. Maar doordat je 4x per dag mee
kunt doen aan de gebedstijden heb je al een ritme.
Bij het ontbijt en het avondeten ontmoet je andere
gasten die openstaan voor een gesprek. En je komt
eindelijk toe aan een boek lezen. De dagen vlogen
om en je bent echt even in een andere wereld.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nieuw Sion is 10 jaar geleden ontstaan doordat de
monniken die er nog waren als groepje wegtrokken
om op Schiermonnikoog te gaan wonen. Het
complex is overgekocht en in een stichtingsvorm
verder gegaan als oecumenisch klooster en
woongemeenschap. Er wonen ook veel jongeren

die een jaar hier kunnen blijven b.v. na het einde
van hun studie.
Ik kan u nog meer vertellen over Nieuw Sion maar u
kunt ook elke 4e zaterdag van de maand intekenen
op een rondleiding. Kijk hiervoor op de website
https://www.nieuwsion.nl/
Andere nieuwe intitiatieven kwamen afgelopen
jaren op b.v. het klooster in Jorwerd, Nijklaester.
Opgezet door de protestantse kerk in een moderne
vorm van klooster zijn. Meer informatie hierover via
https://nijkleaster.frl/
Via onderstaande link kun je meer lezen over
kloosters.
\https://petrus.protestantsekerk.nl › artikel › 11x-
kloosters-in-nederland-voor-stilte-en-retraite
 
Herma Blik-Folbert

 Deel van de kerk waar de getijdendiensten worden gehouden

Nijkleaster
 
In Friesland staat een nieuw klooster, 'Nijkleaster' op
z'n Fries. Het is begonnen als een pioniersplek van
de landelijke PKN, maar staat inmiddels op eigen
benen. Het klooster zelf staat nabij het dorpje
Hijlaard, ten zuidwesten van Leeuwarden. Voor de
erediensten wordt de dorpskerk van het
nabijgelegen Jorwerd gebruikt. U kunt deelnemen
aan een breed scala van - veelal meerdaagse -
programma's. U kunt daarvoor desgewenst een
verblijf boeken in de gastenverblijven. Verdere
informatie via https://nijkleaster.frl
 
Roel Bruinsma
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Een niet zo bekend
monument
 
Als u vanaf Boekelo de Haimersweg in rijdt kunt u
na ruim 3 km aan uw linkerhand een donkere
houten schuur waarnemen. De schuur heeft weinig
aanzien, maar toch: het is een Rijksmonument! Er
staat een bord bij met een toelichting, die helaas
slecht leesbaar is, want er zijn veel letters
weggevallen. Het gaat hier om een doopsgezinde
schuilkerk waar in de 17e eeuw, en mogelijk al in de
16e eeuw, de doopsgezinden uit Enschede en
omgeving bijeenkwamen in tijden van vervolging.
Er staat ook een gedenksteen bij met de volgende
tekst:
“In deze schuur hielden Twentse Doopsgezinden in
de 17e eeuw in het geheim hunne godsdienst
oefeningen”.
Het gebouw heeft niet heel lang dienstgedaan als
schuilkerk, en het is al die jaren vooral in gebruik
geweest als opslagschuur. Maar wel een schuur
met een opmerkelijke geschiedenis, de moeite
waard om bij stil te staan.
 
Roel Bruinsma

Taizé
 
Het hele jaar door ontvangt de gemeenschap van
Taizé tienduizenden jongeren uit Europa en andere
continenten. Ze komen voor bijeenkomsten van een
week, waarin ze samen gebed en leven ervaren,
met tijd voor bijbelse reflectie en delen met
anderen, in een omgeving waar ze vragen kunnen
stellen over hun leven en hun toekomst.

In het liedboek voor de kerken komen Taizé-liederen
voor. Zo hebben we tijdens de Paasdienst  lied 900
gezongen:
 
Nada te turbe, nada te espante
Quien a Dios tiene, nada le falta
Nada te turbe, nada te espante
Solo Dios basta
 
Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,
wie zich aan God vasthoudt komt niets te kort
God alleen is genoeg
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Diensten op
bijzondere locaties
 
Op hemelvaartsdag is er samen met Haaksbergen
weer een openluchtdienst op het erf van de familie
Vedders, Laakmorsweg 9 te Buurse, om 10.00 uur.
Met een hagepreek….Een byzondere ervaring om
zo buiten de viering mee te maken!
 
En er is ook weer een openlucht dienst in Boekelo in
het Teesinkbos op zondag 6 juli op het terrein waar
de toneelvereniging haar uitvoering houdt.
Let u verder op de berichten via het zondagsnieuws
en op de website.

Openluchtdienst 2017

Tafelgesprekken
 
Op donderdag 22 mei v.a. 18.00 u. vindt het laatste
‘Tafelgesprek’ van dit seizoen plaats in het
Verenigingsgebouw. U kunt zich hiervoor opgeven
bij Herma Blik tel, 06 – 49271654 of blikherma@gmail.
com.
 
Herma Blik, Roel Bruinsma
 

God zal je hoeden
 
Het lievelingslied van Mieke Lippinkhof, gezongen
tijdens de dankdienst voor haar leven
Lied 426 uit het Liedboek voor de kerken.
 
 
God zal je hoeden,
Christus je voeden,
Geest van hierboven
geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte,
geneest en omarmt je,
vriend in het duister
en gids naar het licht

Paasgroetenaktie
 
Hier de samengevatte tekst vanuit de website van
het landelijke PKN over de uitreiking van deze
kaarten. Wij hebben als gemeente meegedaan
aan deze aktie.
 
“Een kaartje schrijven aan iemand in de
gevangenis: het lijkt iets kleins, maar het betekent
veel voor de ontvangers. Dat merkte scriba René de
Reuver bij de uitreiking van de eerste paasgroeten
in de penitentiaire inrichting Veenhuizen.
“Gedetineerden weten dat ze niet worden
vergeten.” 
 
In de weken voor Pasen schreven duizenden
gemeenteleden een kaartje met een persoonlijke,
bemoedigende boodschap voor een
gedetineerde. In totaal zijn ruim 30.000 kaarten
verstuurd naar gevangenissen en tbs-klinieken in
Nederland. Een klein gebaar met grote impact.
 
“Het is heel belangrijk dat we dit als kerk doen,” zegt
De Reuver. “Dit raakt aan een van de werken van
barmhartigheid uit Matteüs 25: omzien naar
gevangenen. Een opdracht die Jezus ons zelf
geeft – ook nu nog. Door een kaartje te schrijven
geef je hier op een praktische manier invulling
aan.” 
 
De boodschap van de afbeelding op de kaart
kwam zichtbaar binnen bij de aanwezigen, als ook
het besef dat iemand je zomaar een groet stuurt.
“Het feit dat duizenden mensen een kaart
schrijven – ook al kennen ze je niet – dát raakt. Het
zegt: je wordt niet vergeten,” aldus De Reuver. “
 

ds. de Reuver met een paasgroeten kaart
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 olieverf op doek (93 × 69 cm) — 1636 Museum Alte Pinakothek, München

Na zijn opstanding, met Pasen, trok Jezus nog een tijdje op met zijn volgelingen. Veertig dagen na zijn
opstanding nam hij afscheid en steeg hij op naar de hemel. Volgens Marcus kreeg hij daar een plek
rechts van God.
Voor hij vertrok kondigde hij nog aan dat de apostels bezocht zouden worden door de Heilige Geest. Die
zou ze de kracht geven om de wereld in te trekken om van Jezus te getuigen. Dat gebeurde ook, tien
dagen later, op Pinksteren.
Rembrandt toont hier rechts de wolk die in Handelingen 1 wordt genoemd en die Jezus aanstonds aan het
zicht van de apostelen zou onttrekken. Hij toont ook voor zijn doen ongebruikelijk veel engeltjes, die eerder
aan een werk van Titiaan doen denken. Dat is geen toeval, want kunsthistorici vermoeden dat Rembrandt
voor de compositie een prent heeft gebruikt van een Maria Hemelvaart uit 1516-1518 van Titiaan.
Uit röntgenfoto's is gebleken dat bovenin eerst God werd getoond. Daar heeft Rembrandt echter later een
stralenkrans met witte duif overheen geschilderd (de duif is hier amper zichtbaar). Wellicht deed hij dat
met het oog op de calvinistische opvatting van God als "Onzienlijke".
Dit doek is een van de vijf werken die Rembrandt maakte in opdracht van stadhouder Frederik Hendrik: De
oprichting van het kruis, De afneming van het kruis, De graflegging, De opstanding en De hemelvaart.

Hemelvaartsdag  29 mei
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Datum Leeftijd
 

adres

5 mei 80 Mevr. E.J. van den Broeke-Boumann Kotkampweg 137

7 mei 94 Dhr. R. van der Valk Bastinglaan 1

7 mei 79 Dhr. G. Dikken Weleweg 32

7 mei 87 Dhr. J.H. Lansink Goorsedijk 10

8 mei 81 Mevr. J.L.G. Boers-Florijn Theo van Doesburgstraat 6

9 mei 84 Mevr. S. Doeve-Jonker De Posten 763

9 mei 82 Dhr. J.G. Wevers Kwinkelerweg 7

11 mei 85 Mevr. B.H. Kleisen-den Ouden Bernard Roerinkstraat 8

12 mei 79 Mevr. G.J.A. Wolf-Kuipers Helmerstraat 400

13 mei 77 Dhr. A. Taselaar Windmolenweg 18

14 mei 76 Dhr. H.D.J. Schukkink Meester De Wolfstraat 47

24 mei 84 Mevr. M. Prins-Jilleba Meester De Wolfstraat 73

26 mei 80 Dhr. H.E. Keuken Assinklanden 303

26 mei 79 Mevr. G.J. Gerritsen-ter Heegde Weustinkhoekweg 155

27 mei 89 Mevr. G.F.J. Roerink-Immink Achterhofweg 30

27 mei 76 Mevr. M. Jongejeugd-Hummel Ans van den Berglaan 37

28 mei 88 Mevr. G. Bogerd Boekelose Stoomblekerij 68

28 mei 83 Mevr. J.G. Egberink-Nijenkamp Oude Veenweg 102

31 mei 88 Dhr. G.J. Wevers Pastoor Schneiderstraat 33

31 mei 80 Dhr. H. Nagenborg Lammerinkweg 102

31 mei 82 Dhr. G.W. Overbeek Grote Veldweg 19

31mei 81 Dhr. K. Hessels Bastinglaan 17

3 juni 82 Dhr. B.E. Pasman Haaksbergerstraat 1020

4 juni 79 Dhr. H.J. Wonnink Burg Stroinkstraat 371

7 juni 76 Mevr. G.J. Floors-Reimerink Goorsedijk 9

8 juni 88 Mevr. M.E.J. Koek-Kelemen Noord Esmarkerrondweg 548

8 juni 76 Dhr. J.J.H. Abbink Gronausestraat 752

9 juni 89 Mevr. H.W. Wonnink-Nijenhuis Veldgeuverweg 35

12 juni 87 Mevr. J.A. Schmidt-Ordelman Jan van Elburgstraat 51

15 juni 94 Mevr. G.J. Rietman-Sotthewes Dr. Koekstraat 4

15 juni 83 Dhr. H.W. Dekker Dorsstokhoek 2

19 juni 78 Mevr. C.W. Burger-Franssen Boekelose Stoomblekerij 83

19 juni 82 Mevr. W.J. Dijks-Trebbe Henry Dunantlaan 50

21 juni 86 Mevr. H.A. Lippinkhof-Tichelaar De Mans 22

21 juni 82 Mevr. G.H. te Riet-Goorhorst Eggelmorsweg 80

26 juni 78 Dhr. W.B. Reef Twekkelerweg 350

28 juni 85 Dhr. J.K.K. Krikke Oude Deldenerweg 268

29 juni 77 Dhr. J. Fahner Wiedenbroeksingel 113, Haaksbergen
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Samenstelling van de kerkenraad 

 
 
PREDIKANT                                                                                                 tel.                                                   
                                                                    
ds. W. Heeren                        Haaksbergerstraat 819             7548 PB          2316060
 
  
DIAKENEN                                                                                                   tel.                                                   
                                                 
T.  Dikken - Koning                Weleweg 32    7548 BB                                      4282435
 
L. Harms - Snijders                 Suze Groeneweglanden 9        7542 NP          4767733
 
H.Blik                                       Beckumerstraat 82                    7548 BH          06 22702798
 
 
OUDERLINGEN                                                                                            tel.                                                   
                                                                     
B.G.J. Pasman                       Haaksbergerstraat 1006           7548 PC          0613793855
 
J.W. ter Mors *                       Willem Rijbertstraat 26              7521 TP           06 51066319
preses kerkenraad
 
R.M. ter Borg *                       Mastbos 61                               7543 GM         06 55075120
Scriba kerkenraad
 
A.J. Farro - Geessink              Berriehoek 31                            7546 JK           06 13714202
 
H.J. Teussink-Nijhuis               Lammerinkweg 9                      7546 RD          0614344119
 
 
OUDERLINGEN – KERKRENTMEESTERS                                                         tel.                                                  
                                                                            
H.G.H. Abbink                        Windmolenweg 45                   7548 BK           4281708
 
J.G. Berenbroek                     Buurserstraat 500                     7544 RH           4761892
 
Klaas Boersma*                    Hilbertlanden 35                       7542 JJ            06 14572261
 
P.Swank                                  Willem Kalfstraat 62                 7545 AN           0610301492
Penningmeester van de kerkrentmeesters  
 
 
 
KERKRENTMEESTER  (geen zitting in de kerkenraad)                                    tel.
                                                                                                                             
G.H. Bonke                             Bernard Roerinkstraat 71         7548 EL            4775776
 
 
 
              
*  tevens lid moderamen
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In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00
uur, tenzij anders vermeld, en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.
 
U kunt de dienst ook online volgen. Dit kan op de PC door in het
zoekvenster van Google "kerkdienstgemist' in te vullen, en daar in
het "Zoek kerk" venster "Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.
 
U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:
 
"https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-
Usselo"
 
.

De diensten
 
11 mei  ds. Wim Janssen, Losser
 
18 mei ds. Wiebke Heeren
 
25 mei ds. Jaap Jonk, Laren
 
29 mei Hemelvaartsdag,  Hagepreek bij de familie Vedders, 
                                         Laakmorsweg 9 Haaksbergen
 
1 juni   ds. Wim Janssen, Losser     Twekkelo
 
8 juni  ds. Wim Janssen, Losser      Pinksteren
 
15 juni  dhr.Wijtze Ekker
 
22 juni ds. Ed de Bruin, Losser
 
29 juni   pastor Carla Berbée
 
 
6 juli  ds. Wiebke Heeren  openluchtdienst Teesinkbos Boekelo
 
13 juli  ds. Wiebke Heeren
 
20 juli ds. GertJan Lambers Heerspink, Delden
 
27 juli ds. Jaap Jonk, Laren
 
 
3 aug  ds. Wiebke Heeren
 
10 aug  dhr. Wijtze Ekker                Twekkelo
 
17 aug ds. Maaike Schepers - vd Poll    viering maaltijd v.d Heer
 
 
 
                                                                                       
                                                                                                                       
                       

Kerkdiensten

De DRIEKLANK in het jaar 2025
 
Nummer     kopij inleveren uiterlijk op:            zal uitkomen op:
 
  47.5              woensdag    18 juni                            maandag 30 juni

 
 
 


