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Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te
Usselo en verschijnt 6 keer per jaar.

Bent u geinteresseerd in meer kerkberichten, abonneert u zich dan op
KERK en STAD. In daf blad vindt u naast berichten van onze gemeente
ook die van de Protestantse gemeente te Enschede.

KERK en STAD verschijnt eenmaal per maand en het abonnement kost
€ 20.- per jaar.

Abonnementen kunt u aanvragen bij:

Protestantse Gemeente Enschede

Varviksingel 139

7512 EK Enschede

info@pgenschede.nl

telf 053-4314464 (dhr Simon Westenberg)

Drieklank 47e jaargang nummer 7 september 2025



CONTACTADRESSEN

Ledenadministratie (voor het doorgeven
van mutaties)

Kerkelijk bureau Lammerinkweg 1
ledenadministratie@protestantsegemeente-
usselo.nl

Interkerkelijke werkgroep
Marion Reinderink Beckumerstraat 184
tel.4283013

Cantorij

Deze participeert in kerkdiensten zowel in
Usselo als in Twekkelo

repetities woensdagavond 16.30-17.30 uur in
het Verenigingsgebouw

Contactpersoon: vacature

Open Vensterwerk
Greetje van der Valk Kwinkelerweg 39
tel 4282020

Kindernevendienst
Rineke Overbeek

Jeugdkerk voor 12 - plussers
Jenny Stokkers Boekelerhofweg 100
tel.4281269

Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst)
vacature

Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo
Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl

Verenigingsgebouw Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo.

Reservering van de kerk, het
Verenigingsgebouw en uitgifte van
grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com

Gastpredikanten:
Riet Ploeger
rietploeger@home.nl
06 - 40 20 52 46

Vanuit de

pastorie

Bewaren

De foto laat al zien dat het niet om bewaardoosjes
of -spullen gaat, maar om onze goede aarde.

In Hoaksbergen was er een zomerproject voor
gemeenteleden rondom dit thema: hen werd
gevraagd foto’s in te sturen van natuur die ze
graag over 50 jaar ook nog op die plek zouden
willen zien, dus willen bewaren voor toekomstige
generaties.

Na enige aarzeling kwamen er toch foto’s binnen.
Die hangen daar nu in de kerk. Op
woensdagmorgen tussen 10 en 12 uur is de kerk
open en kun je zien wat gemeenteleden zouden
willen bewaren voor de toekomst.

Achter dit alles staat nog een andere vraag: waar
hecht je waarde aan?

Een zeldzame orchidee is te zien, daarvoor moet je
je inspannen om die in de natuur te houden en om
van de natuur geen cultuur-natuur te maken.
Achter de vraag ligt zeker een diepere laag. B.v. de
vraag hoe wij ons als mensen zelf zien. Zijn wij in
staat te bewaren? Kunnen we onze verlangens
beperken ten bate van de andere delen van de
schepping?

De conferentie in Genéeve over afspraken over
plastic laat zien, hoe moeilijk het is om de voorkeur
voor geld verdienen niet op de voorgrond te
plaatsen. Laten we ons daardoor de moed
ontnemen? De hoop op een andere wereld? Ik
hoop van niet.

Want de schoonheid van de natuur heeft ons als
enige pleitbezorger. Dat is het rare. Wij mensen
kunnen allebei zijn: de vernietiger en de
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pleitbezorger van de natuur.

En van alles erfussen in ook.

Bewaren in deze bovengenoemde zin is
conserveren. Zorgen dat het blijft. Daar helpt een
zadenbank op Spitsbergen bij, die alle
toegestuurde zaden van oude soorten graan,
appels, kruiden en noem maar op een temperatuur
van - 18° C Celsius bewaart.

Bewaren kan ook betekenen dat jij plaatsen
beschermt. Omheint, niet toegankelijk verklaart.
Hierbij moet je belangen afwegen en stevig in je
schoenen staan, juist in een zo volgebouwd land
als Nederland.

Anders dan velen beweren vertelt het
scheppingsverhaal niet dat de mens de ‘kroon' op
de schepping is. We zijn deel van de schepping. En
we kregen de taak, als rentmeesters in deze
schepping aanwezig te leven. Als rentmeester weet
jij dat je de taak hebt te bewaren. Daar is wijsheid
voor nodig, en dialoog. Praten over wat het ons
waard is, de toekomst van die plekken die er over
vijftig jaar nog zullen moeten zijn.

En ook hoe wij zo met elkaar kunnen leven dat
natuur bewaard blijft. Wij dus goede rentmeesters
zijn.

Ik wens ons allen zinvolle gesprekken.

Ds. Wiebke Heeren

Vanuit de

kerkenraad

Op woensdag 20 augustus 2025 was er weer een
kerkenraadsvergadering. De voorzitter opende de
vergadering en heette een ieder welkom. Hij
meldde een enkele afwezige.

Ds. Heeren heeft voor het bezinningsmoment ervoor
gekozen om Genesis 1 in delen te gaan bespreken
tijldens de komende vergaderingen. Het gaat over
de huidige beleving van en de kijk en uitleg op het
scheppingsverhaal in dif Bijbelboek.

Na het vaststellen van de agenda, werden de
notulen van de vorige vergadering doorgenomen
en met enige aanvullingen vastgesteld.

Besloten is om op 3 september a.s. een extra
kerkenraadsvergadering te houden over het
opgestelde beleidsplan voor de komende jaren.
Het zou te veel tijd in beslag nemen om dit er in

deze vergadering bij fe doen.

Door de scriba zal een lijst worden samengesteld
van kerkmedewerkers die een Verklaring
Onbesproken Gedrag moeten hebben.

De bezetting van de kerkenraad werd
doorgenomen. Het blijkt dat alle disciplines er
mensen bij zouden moeten heblben. Afgesproken
werd om op korte termijn hier mee bezig te gaan.

De kerkrentmeesters meldden dat er thans nog
slechts wat kleinere werkzaomheden op het
programma staan.

De ouderlingen/pastorale raad meldden dat er
veel tijd gestoken wordt in het bezoeken van de
oudere gemeenteleden. Dat is zeer belangrijk werk.
Echter, hierdoor wordt er eigenlijk te weinig tijd
gestoken in de groep jongere gemeenteleden. We
gaan bekijken hoe we hier verandering in aan
kunnen brengen.

Ds. Heeren meldde dat zij in de periode van 10 t/m
19 oktober a.s. een vakantieperiode wil opnemen.

De kerkenraad heeft ingestemd met het plan om
volgend jaar in de periode van 25 t/m 30 maart
een kunstexpositie in de kerk te organiseren van
kunstenaars uit Usselo en Boekelo e.o. Hier zal nog
e.e.a. over worden gepubliceerd.

Voor de Startzondag op 14 september zijn er een
groot aantal inschrijvingen. Dit belooft een mooie
dag te worden.

De invulling van de geplande gemeenteavond op
11 november 2025 werd besproken. Het zal een
gevarieerde avond worden die met een
stamppotmaaltijd wordt begonnen. Informatie over
de activiteiten wordt gepublicerd in het
Zondagsnieuws of in de Drieklank.

Lidie Farro sloot de vergadering af met een tekst
van Phil Bosmans, uit het boek “Bloemen van
geluk.”

Namens de kerkenraad van de Protestantse
Gemeente Usselo

Jan W. ter Mors (Voorz.)
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Vq n de dubbele deur zat verborgen achter de klimop. Deze
laten we nog herstellen en opnieuw schilderen. Zie

kerkrenimeesllle rs foto™s van vo<?r en na de Tijé.

Na de laatste vergadering voor de vakantie
(04-06-25) hebben we toch nog wel het e.e.a.
gedaan en opgepakt. Wel op een tandje lager
omdat ik op de terugweg naar huis van de laatste
vergadering ongelukkig ten val ben gekomen en
mijn nek gebroken heb op twee plaatsen. Na zo™n
7 weken met een nekkraag om gaat het nu wel wat
beter met mij. Dankbaar en blij dat het tot zover
goed is afgelopen. lk heb van verschillende kanten
(en vooral van mijn vrouw) te horen gekregen dat ik
mij eens moet gaan gedragen als een dik 70
plusser en niet zo druk moet doen. Ik ga mijn best
doen. Dit even vooraf.

Wat hebben we dan gedaan (met z™n allen) tijdens
de vakantieperiode? Hierbij een kleine opsomming.
Het rapport opgepakt van Monumentenwacht om
te beginnen met een aantal aanbevelingen van
hen. We vragen een offerte aan bij onze
huisaannemer om dan vervolgens te beginnen bij
de Gerfkamer. Hier is foch wel wat achterstallig
onderhoud nodig b.v. de kozijnen (rotte stukken) en
de raampartijen. De offerte is inmiddels binnen en
deze gaan wij bespreken op onze volgende
vergadering in oktober. Wij houden u op de
hoogte.

Ook is er rapportage binnen van de energiescan
uitgevoerd door de Provincie Overijssel en tevens
besproken met enkele mensen van de Provincie.
Het gaat hierbij hoofdzakelijk over
energiebesparende maatregelen van onze
gebouwen die we als kerk zouden kunnen nemen.
Dit alles heeft nog een vervolg en tijd nodig om de
nodige besluiten te nemen.

Diverse kleine onderhoudswerkzaamheden zijn
uitgevoerd door diverse firma's en onze vrijwilligers
zoals de schuifwand van de grote zaal. De wand
was toe aan een goede onderhoudsbeurt. De
koffiezetapparaten zijn nagekeken. Ook gaan we
bekijken om de stoelen aan de grote tafel van de Klimop weg
voorzaal fe vervangen. Zo is er van alles bekeken

aan de gebouwen en ingang gezet.

De tekeningen van de gemeente Enschede zijn
De gehele klimop van het verenigingsgebouw aan  ontvangen naar aanleiding van de uitgevoerde
de kant van de pastorie heblben we met een aanfal  werkzaamheden aan de gebouwen betreffende de

vrijwilligers verwijderd. Dat was ook nog een afvoer van het “smerige “"water en de afvoer van
behoorlijke klus. En als u goed hebt opgelet hebt u  hemelwater. Dat was voorheen samen aangesloten
ook kunnen zien dat er ook nog een prachtige op het drukriool. Dit is nu allemaal gescheiden en
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hopen hiermee opnieuw overstromingen te
voorkomen. We moeten de gemeente Enschede
een pluim geven omdat alles op hun kosten is
gerealiseerd!

Eris een gesprek geweest met een kunstenaars
groep uit Boekelo genaamd "Beeldend Boekelo”,
deze groep wil graag volgend jaar in de week voor
Pasen het kerkgebouw gebruiken voor een expositie
die tfe maken heeft met “het Kippenhok”. E.e.a.
hebben we besproken op de brede vergadering en
is er groen licht voor gegeven op deze vergadering.
U hoort hier nog meer van en houden u op de
hoogte.

Onze penningmeester heeft een tussentijdse
rapportage over de financién laten zien en hij is
inmiddels voorzichtig begonnen met de begroting
voor het volgende jaar.

Buurtkring Usselo (BKU) heeft ons opnieuw
benaderd voor de verlichting aan de
Haaksbergerstraat en de Kerstboom bij de ingang
van kerkgebouw.

En zeker niet onbelangrijk is dat wij als kerkenraad
van de gemreente Usselo opzoek moeten naar
nieuwe ambtsdragers voor het nieuwe jaar. Dat
betreft dan: Ouderlingen, Diakenen en
Kerkrentmeesters. Mocht u nog warme gevoelens
hebben om &én van deze ambten te bekleden en
aan te nemen: GRAAG. Ook als u denkt: die of die
lijkt mij geschikt voor €één van de ambten laat het
ons weten!!l!

Tot zover
Klaas Boersma

Giften

t.b.v. de plaatselijke gemeente

mevr. K €20,00 via ds. Heeren

mevr. W €10,00 via mevr. Teussink

dhr. van D. € 1.000,00

fam. van K .€300,00

Erratum Drieklank juni 2025. Mevr. O, €25,00

Paul Swank

Vanuit de

diaconie

Voedselbank

Het inleveren van boodschappen voor de
voedselbank gaat weer beginnen!

De eerste zondag dat u boodschappen in kunt
leveren is zondag 7 september.

Armoede in Nederland is een keiharde realiteit:
volgens de laatste cijfers van het CBS leven 540.000
mensen onder de armoedegrens, en 1,2 miljoen
net daarboven, maar zijn erg kwetsbaar. De
voedselbank kan de foenemende vraag niet meer
aan.Daarom komen vele kerken in het hele land in
actie om voedsel in fe zamelen.

Doet U weer mee?

Alle boodschappen zijn welkom!
Namens de diaconie heel veel dank daarvoor!

Liesbeth Harms

Inzamelingsactie
Myanmar

2e helft van het jaar 2025

Wereldwijd komen we in actie tfegen armoede en
onrecht!

We steunen vele projecten in heel veel landen.
De diaconie in Usselo heeft dit keer voor een actie
gekozen voor de armoedein ......... Myanmar.
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We gaan geld inzamelen:
-op onze gemeenteavond 11 nov.

-op de open Venstermiddag

en natuurlijk de koffie met taart actie tijdens de
adventsweken en verkoop van bloemstukjes ,
kniepertjes, oliebollen. Niet te vergeten: het
midwinterhoornblazen!

En wie weet wat nog meer!

Wat een voorrecht om te mogen geven, het is
immers een Diaconale roeping van de kerk om te
kijken naar mensen in Nood!

Myanmar: kerken steunen jongeren en
aardbevingsslachtoffers met traumaverwerking.

Je bent al jaren iedere dag bang voor
luchtaanvallen op jouw dorp of voor gevechten
tussen het leger of rebellengroepen. En dan wordt
je land ook nog eens getroffen door een zware
aardbeving. Het gebeurde in Myanmar. Veel
kinderen en jongeren waren al getfraumatiseerd en
de aardbeving van eind maart heeft voor nog meer
angst gezorgd.

In Myanmairr is het echter een groot faboe om te
praten over wat je meemaakt. De Raoad van Kerken

van Myanmar wil dit doorbreken en traint kerk- en
jeugdleiders in psychosociale zorg, zodat zij
jongeren kunnen helpen bij traumaverwerking.
Deze getrainde vrijwilligers bieden ook fraumahulp

aan slachtoffers van de aardbeving. De Raad van
Kerken ondersteunt ook ouders om aandacht te
hebben voor de geestelijke gezondheid van hun
kinderen. Onze steun voor Myanmairr is niet alleen
heel hard nodig, het is ook een hart onder de riem
voor de bevolking, die zich vaak in de steek gelaten
voelt. Ook zijn er grote voedsel tekorten. Laten we
Myanmar niet vergeten. Samen fegen armoede!

Namens de diaconie

Liesbeth Harms

Diaconie activiteit

Gezellige nazit zondag 3 augustus

Tijdens de zomermaanden gaan er heel wat
gemeenteleden op vakantie of blijven thuis.

Op 3 augustus waren veel vakantiegangers terug
en dan is het gezellig om elkaar te ontmoeten en
gedachten fe delen.

Eerst een mooie leerzame dienst van onze predikant

ds. Wiebke Heeren die ging over Prediker 2:1-11 en
over Lucas 12:13-21. Thema: elke dag is een door
God geschonken dag.

Aan ons de kunst om -zoals de bloemen en vogels-
uit zijn hand van het leven te genieten.

Wat is geluk? Wat is goed? Mooi om deze preek
nog eens te beluisteren op uitzending gemist van
zondag 3 augustus.

Na de dienst de gezellige nazit met koffie en een
lekkere koek. Ook werd er een drankje geserveerd
met heerlijke hapjes.

Wat hebben we toch een fijne en gastvrije
gemeente. Dank aan alle vrijwilligers die deze nazit
hebben meegeholpen met bedienen en opruimen.

De kernwoorden van onze gemeente in Usselo is
"Open,Gastvrij en Verbonden”

Wij als Diaconie, hopen dat U het hier van harte
mee eens bent!

Namens de diaconie

Henk Blik, Tineke Dikken en Liesbeth Harms

uE B
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Collectes in kerkdiensten

01-06 De Wonne € 72,85
Plaatselijke gemeente € 77,00
08-06 Pinksterzending Myanmar € 97,10
Plaatselijke gemeente € 122,50
15-06 De Viermarken € 52,00
Plaatselijke gemeente € 44,50
22-06 Vluchtelingen in Nederland € 59,95
Plaatselijke gemeente € 70,00
29-06 Werelddiaconaat Moldavié € 66,30
Plaatselijke gemeente € 73,00
06-07 Werelddiaconaat Ghana € 94,70
Plaatselijke gemeente € 82,50
13-07 Eprafas € 105,60
Plaatselijke gemeente € 115,10
20-07 Plaatselijke diaconie € 72,05
Plaatselijke gemeente € 73,40
27-07 Jarige Job € 87,75
Plaatselijke gemeente € 95,05
03-08 Plaatselijke diaconale € 111,70
Plaatselijke gemeente € 123,70
10-08 Zomerzending Cuba € 57,70
Plaatselijke gemeente € 80,00
17-08 Noodhulp Oekraine € 83,80
Plaatselijke gemeente € 89,00
24-08 Plaatselijke Diaconie € 83,85
Plaatselijke gemeente € 88,90
Giften Diaconie
mei J.L.G. B-F € 20,00
juni N.N. € 250,00

En verder......

Mensen van voorbij

Herman Roerink

Herman Roerink is overleden op 21 juli op de leeftijd
van 82 jaar. Hij is geboren in Enschede aan de
Haaksbergerstraat op de boerderij Erve 't Zweering.
Hij was enigste zoon.

Met Annie Warrink, zijn eerste partner, kreeg hij twee
kinderen: Diane en Arjan. Na de scheiding vond hij
in Jannie Baltink een nieuwe levenspartner.

Op maandag 21 juliis hij rustig ingeslapen thuis
aan de Weleweg hier in Usselo. Donderdag 24 juli
vond de begrafenis plaats alhier. Het afscheid was
volgens zijn wens in stilte.

Henk-Jan Afink

Henk-Jan Afink is overleden op 10 augustus op de
leeftijd van 69 jaar. Henk-Jan werd op 8 juli 1956
geboren aan de Elferinkshoekweg 50 te Usselo. Hij
was enig kind.

Henk-Jan bezocht de Usselerschool en werd lid van
de jongensclub in Usselo. De jongensclub

verzorgde jarenlang het paasvuur op de Usseleres.
Henk-Jan hielp hier actief aan mee.

Na de basisschooltijd ging Henk-Jan naar
Scholengemeenschap Zuid waar hij het VWO
diploma behaalde. Hij ging studeren aan de
Universiteit Twente. Hij heeft zijn studie niet
afgemaakt vanwege problemen met zijn
gezondheid wat uiteindelijk leidde toft zijn beslissing
het leven te verlaten.

De crematieplechtigheid heeft vrijdag 15 augustus
in besloten kring plaatsgevonden.

Namens de Protestantse Gemeente Usselo wensen
we alle families heel veel kracht en sterkte toe. Dat
alle mooie herinneringen de pijn mogen

verzachten.
M
~

r

Verrassing

De starizondag op 14 september vieren de
Protestantse Gemeente Haaksbergen Buurse en de
Protestantse Gemeente Usselo deze keer samen.

De voorbereidingscommissie heeft een leuk
programma bedacht dat met het thema:
"Verrassing" ook een verrassing zal blijven. Dus u
kunt een dienst verwachten, wel in een iefs andere
vorm, activiteiten en een lunch als afsluiting.

Begin: 9.30 uur met inloop en koffie bij de
Richtershof ( stoelen zullen er genoeg zijn) en de
dag eindigt om 13.15 uur.

U wordt gevraagd zich op te geven, dat kan via een
strookje van een formulier dat in de kerk ligt. U mag
ook onaangekondigd komen, geen twijfel over.
Maar we kunnen beter plannen wanneer we weten
met hoe velen we er zullen zijn. Velen samen maken
veel deugd! Of hoe ging het spreekwoord ook
weer?

Wij hopen op een mooie, zinvolle en gezellige
zondag met elkaar. Van harte welkom!

Conny Stam, Janni Tijink, Roel ter Borg, Joke
Pasman, Andrea Fuhrmann, Marion Réber, Wiebke
Heeren
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Opnieuw geloven ...

Na de startzondag willen Wiebke Heeren en Andrea
Fuhrman samen met belangstellenden en
zoekenden tijdens een aantal
gespreksbijeenkomsten verkennen wat de
Apostolische Belijdenis in onze tijd en in ons leven
betekent. "Geloven” is iets dat altijd in beweging is.
Het geloof van vroeger is niet het geloof van
vandaag. Oude zekerheden zijn weggevallen en
nieuwe inzichten vonden een gehoor. Deze nieuwe
inzichten riepen weer nieuwe vragen op en
maakten ons niet zekerder, eerder onzekerder. Een
onzekerheid echter, die de mens kan inspireren om
opnieuw op weg te gaan, opnieuw te zoeken en
nieuwe ontdekkingen te doen.

Aan de hand van de apostolische geloofsbelijdenis
laat W. van der Zee zien wat het vandaag de dag
betekent wanneer je zegt “te geloven”.
Geloofsvertrouwen dat meer een persoonlijke keuze
is geworden, die vaak pas na twijfel, aarzeling en
groei kan ontstaan.

W. R.van der Zee

Opnieuw

geloven

Kanttekeningen bij
een geloofsbelijdenis

Het boekje "Opnieuw geloven” van W. van der
Zee zal de leidraad zijn voor onze gesprekken op de
dinsdagen In overleg met de deelnemers overdag
of op de avond, in Haaksbergen.

DATA: 16 september, 30 september, 14 oktober, 28
oktober, 18 november en 2 december.

Wij zullen zorgen voor fotokopieén. Met enig
speurwerk is voor liefhebbers het boekje via internet
nog te vinden.

Graag horen we, wie belangstelling heeftf om met
ons en elkaar in gesprek te gaan.

Opgave via Wiebke Heeren
predikant@protestantsegemeente-usselo.nl of tel.
053-2316060

Met hartelijke groet,

Wiebke & Andrea

Redacteur
Zondagsnieuws
gezocht.

Wie helpt ons om het zondagsnieuws voort te zetten?

Al longere tijd is Roel ter Borg een redacteur van het
zondagsnieuws en nu geeft hij aan er mee te willen
stoppen. Dus: er wordt iemand gezocht om dit
verder samen met Herma Blik te gaan doen want
het is goed als deze taak wordt gedaan door 2
personen. Je kunt het verdelen, wij doen het zo dat
je 2 maanden het doet en dan weer 2 maanden
niet, en vrije weken/vakanties overleg je met elkaar.
Het is een leuke concrete taak met als voordeel dat
je het kunt indelen in je eigen tijd en je hebt geen
vergaderingen etc.!l Aan het eind van de week
verzamel je de gegevens voor de zondag erop, zet
ze in het format voor het zondagsnieuws en print
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het uit (in het kantoor bij het verenigingsgebouw)
voor de komende zondag. Het beslaat ongeveer
anderhalf uur per week en met name dus aan het
eind van de week is er het meeste werk te doen.

Als je denkt: dit is wel wat voor mij of wil je meer

informatie, mail of spreek ons aan na kerktijd!

roelterborg11@gmail.com
blikherma@gmail.com

Roel ter Borg
Herma Blik

LIEDEREN van de
maand september
en oktober

In de liturgiecommissie hebben we de volgende
liederen uitgezocht:

Voor september lied 779

"In de ongerepte morgen, uit het duister naar het
licht, is de foekomst nog verborgen, onbekend uw
aangezicht™ , luidt het eerste couplet.

Je kunt het op verschillende momenten in de dienst
laten zingen. Je kunt immers ook na de
verkondiging nog wakker moeten worden, dat
hangt enigszins van je conditie van die
zondagmorgen af.

Het staat bij de indeling van de levenstijd, en het is
een infiem gesprek fussen een mens en God. Een
bede om wijsheid en wijziging.

Voor oktober lied 712

Het jaar neigt zich foft sfille groet, het rijpt een zomer
lang tfot zin, nu in de herfst houdt het zich in en
spreekt uit volheid: God is goed.

Dat gaat niet alleen over het jaargetijde, maar ook
over ons leven. En we hopen maar voor elkaar dat
we in de herfst van ons leven kunnen zeggen, willen
zeggen, God is goed.

Laten we weer lekker oefenen en zingen.

Ds. Wiebke Heeren

Orgelconcert

MOZART kleurt het Honhof herfstconcert

Onder de titel MOZART! vindt op zondagmiddag 12
oktober het Honhof herfstconcert plaats in de
protestantse kerk aan de Von Heijdenstraat in
Haaksbergen. De door W.A. Mozart
gecomponeerde Missa Brevis KV 275 is het
dragende onderdeel van het programma, dat
meerdere composities van hem omvat,

Bewerking voor vrouwenkoor

De Missa Brevis werd voor het eerst uitgevoerd in
1777 in Salzburg en werd oorspronkelijk geschreven
voor koor, viool, frombones en orgel. De uitvoering
op zondagmiddag 12 oktober is een bewerking
voor een vrouwenkoor. De uitvoerenden zijn
Frauenchor BelloDonna, een Strijkensemble en
solisten. Dit alles onder leiding van Cantor-Organist
Marion Réber. Hans Stege zal het orgel bespelen.

Concert dat u niet wilt missen
Ofschoon de zomerwarmte ons nhog aanmoedigt fe
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genieten en te ontspannen bij deze de oproep
zondagmiddag 12 oktober, aanvang 15.30 uur, in
uw agenda te zetten. De website van de
protestantse Gemeente Haaksbergen-Buurse houdt
u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het wordt weer een Honhof concert dat u niet wilt
missen!

Aanvang 15.30 uur; kerk open 15.00 uur; koffie en
thee staan klaar.

Toegang € 10,=; jongeren fot 18 jaar en studenten
€ 5,=; kinderen tot 12 jaar gratis.

Bernie Wiegman
werkgroep Honhof concerten

Tafelgesprek weer
gestart!

Na de zomerperiode zijn we op 28 augustus weer
begonnen met een groep van 10 personen, samen
efen en daarna gesprek over: wat hebben we te
klagen en waar zijn we dankbaar voor? Persoonlijke
en maatschappelijke onderwerpen kwamen aan
de orde en vanuit de bijbel lazen we psalm 137:1-2
en psalm 138:1-2. Het werd een boeiend gesprek
waarbij bleek dat we veel overeenkomsten in
ervaringen hebben maar ook verschillen en deze
mogen er ook zijn!

De volgende data zijn donderdag 30 oktober en
donderdag 4 december. Het is een open groep dus
je bent welkom ook als het de eerste keer is dat je
meedoet!

Wiebke Heeren en Herma Blik.
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De Herloerg

Leven met verlies

Voor mensen die een dierbare hebben verloren
organiseert Pastoraal Diaconaal Centrum De
Herberg van 19 - 21 november de Kom-op-
ademmidweek: ‘Leven met verlies’. Voor wie de pijn
van de rouw kent, heeft De Herberg een speciaal
programma samengesteld. Gedragen door Gods
liefde ga je na deze drie dagen getroost het leven
weer in.

Leven in balans

Heb je een overvolle agenda en het gevoel dat je
soms geleefd wordt? Verlang je naar rust en tijd
voor jezelf? Pastoraal Diaconaal Centrum De
Herberg organiseert van maandag 24 - woensdag
26 november een retraite van drie dagen voor
mensen die last hebben van vermoeidheid of bij
wie een burn-out dreigt. Leven in balans vanuit
Gods rust, daarover gaat deze retraite.

Opgeven via komopadem@pdcdeherberg.nl. Of
kijk op: pdcdeherberg/voor-wie/kom-op-adem-
midweken.

Keukenvrijwilliger gezocht

De Herberg is op zoek naar een enthousiaste
keukenvrijwilligers, die de maaltijden willen
verzorgen voor de gasten. Houd je van koken en
ben je af en toe een dag in de week beschikbaar of
zelfs een heel weekend? Mail dan naar Rein van
der Knijff: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl. Of kijk
op: pdcdeherberg.nl/vacatures.

Najaarsarrangement

Een gezellig dagje uit en ook hog een goed doel
steunen? Boek dan het najaarsarrangement van De
Herberg op zaterdag 15 november. Het
arrangement bestaat dit jaar uit een excursie naar
de Renkumse molen en een concert door Martien
van der Zwan met een ensemble van strijkers en
blozers.

Meer informatie: pdcdeherberg.nl/
najaarsconcert-15-november. Aanmelden kan door
fe mailen naar concerten@pdcdeherberg.nl.




Kunst in de kerk

Het twentse landschap dat bewaard zou moeten
blijven

De leden van de protestantse gemeente
Haaksbergen-Buurse zijn de afgelopen weken
kriskras door Twente getrokken om foto’s te maken
van die plekken die volgens hen bewaard zouden
moeten blijven. Het resultaat van de zoektochten
wordt gedurende de maanden augustus en
september ten toon gesteld in de Protestantse Kerk
aan de Von Heijdenstraat in Hoaksbergen.

Beheren en bewaren

Beheren van de schepping is een Bijbelse
opdracht. De werkgroep Kunst in de Kerk is met die
opdracht aan de slag gegaan en heeft beheren
aangevuld met bewaren. We leven immers in een
fijd waarin in niet alleen de samenleving razendsnel
verandert maar ook onze leefomgeving. Aan de
leden van de Protestantse gemeente werd
gevraagd, plekken in het Twentse land, die zeker
bewaard zouden moeten blijven, op foto vast te
leggen.

Ook werd gevraagd in rake bewoordingen duidelijk
tfe maken waarom een specifieke plek bewaard zou
moeten blijven. Gesproken werd over het
"Onvervangbare Buurserzand,” en het
"Paradijselijke plekje Witteveen.” Maar er waren ook
opmerkingen met een ander perspectief. "Dor hout
maakt plaats voor nieuwe aanwas,” “Laat ook
degene na ons van het natuurlijk uitzicht blijven
genieten,” "Dat het buitengebied nog lang
buitengebied mag blijven” en “de Bergingsvijver
een onmisbare groene oase.”

De oproep leverde niet alleen een reeks
verrassende foto’s op, maar ook teksten op die voor
zichzelf spreken en dwingen tot nadenken.

De foto’s worden in de kerk ten toon gesteld.
Zondag 27 juli zal de voorganger speciaal
aandacht besteden aan de tentoonstelling. Op
Woensdag 30 juli gaat de kerk open voor het
publiek. De tentoonstelling sluit woensdag 24
september.

Het kerkgebouw is dus iedere woensdagmorgen
van 10 fot 12 uur open. U kunt dan niet alleen de
fracie plekjes die bewaard zouden moeten worden
bekijken, maar ook genieten van het karakteristieke
gebouw uit 1855 met het unieke Hohnhof orgel.

Haaksbergen, 21-07-2025

Concert CGGZ
Crescendo Enschede

Op D.V. vrijdag 10 oktober 2025 hopen we weer
een concert te geven onder de algehele leiding
van onze dirigent Jan Willem Docter.

Het concert wordt gehouden in de Noorderkerk
(NGK), Lasondersingel 18 te Enschede.

De aanvangstijd is 19.30 uur en de toegang is
gratis. Wel kunt u aan het einde een vrije bijdrage
geven die bestemd zal zijn voor de Voedselbank.
Aan dit concert werken verder mee:

Anna Magda de Geus: Theremin

Marjan Vleeming: Sopraan

Ronald ljmker: Piano / orgel
Mannenensemble ‘Pacem’: O.lL.v. J.W. Fikse

We hopen dat u de datum 10 oktober wilt
vastzetten in uw agenda en dat u evenals de vorige
jaren weer zult genieten van prachtige zang en
muziek.

Voor meer informatie zie onze website: www.
crescendo-enschede.nl

In The name of love

Graag zou ik begin oktober met mensen die daarin
geinteresseerd zijn, naar de expositie 'In the name
of love’ willen. Deze tentoonstelling is in het_

Catharijneconvent in Utrecht te zien.

Wie mee wil, kan zich bij mij melden. Het liefst zou ik
met de frein ernaar toe willen, want dat is het
handigst.

En dat zal een gemeenschappelijke onderneming
worden van Useeloérs en Haaksbergenaren. Want
ook daar zal ik deze vraag uitzetten.

Mooi onderweg en met elkaar in gesprek over kunst
of wat je raakt bij het zien van afbeeldingen en
schilderijen.

Ds. Wiebke Heeren




Wees Niet Bang

Een muzikale leesvoorstelling over de Bijbel door

Bas Ragas

Wanneer: Woensdagavond 1 oktober

Tijd: 19.30 uur —21.00 uur
Kosten: 15,00 euro incl. 2 consumpties
Waar: Waterstaatskerk, Deldenerstraat 18, Hengelo

Kaarten bestellen:
weesnhietbang@waterstaatskerk-hengelo.nl




8 sept

9 sept

9 sept

10 sept
12 sept
15 sept
16 sept
18sept
18sept
21 sept
21sept
23sept
23 sept
25 sept
26 sept
26sept
26bept
27sept

2 okt
5 okt
6 okt
7 okt
8 okt
8 okt
11 okt
15 okt
170kt
180kt
19 okt
23 okt
23 okt
240kt

Leeftijd
89
90
81
91
81
81
77
80
84
85
79
77
78
79
80
81
87
87

84
89
75
85
91
81
79
89
86
88
83
86
84
81

Mevr. AW. Hoogvliet-Haverkate
Mevr. A.J. Holtkamp

Dhr. G. Harms

Dhr. H.J. Wonnink

Mevr. J. Voogsgeerd-Tent

Mevr. E.J.B. Roerink

Dhr. B.R. Schoppert

Mevr. A. Dekker-Hulscher

Mevr. M.W.M. Burgersdijk-van der Ende
Mevr. J. Meijer-Poorter

Dhr. G.A.J. Roossink

Dhr. L.J.H. Groothengel

Mevr. A.H. Spenkelink-Hogeweg
Mevr. JW.C. Abbink-Meere

Mevr. J.M. Bos-Vonk

Mevr. W.C.A. van den Eijkel-Vooijs
Mevr. J.J. Wevers-Redder

Mevr. G.H. Leefers-Jansen

Mevr. G. Cretier-Schemppf

Dhr. B.H. Bel

Mevr. H.G. Mosman-RohA©
Dhr. G. van Kempen

Mevr. W.J. van Hummel-Snippe
Mevr. J.J. Sleurink-Nijhuis

Mevr. B. Schukkert-Winkelhorst
Mevr. J.G. Smelt

Mevr. H.J. Veenbaas-Hageman
Mevr. T. Migchelbrink-Kloos
Dhr. A. Dijks

Dhr. E. van Welzenis

Dhr. H. Timan

Mevr. M.G. Elzink

Jan van Elburgstraat 95
Gronausestraat 752

J.H. Boschstraat 35
Veldgeuverweg 35
Boekelose Stoomblekerij 30
Kwekkeboomweg 24

Jan van Elburgstraat 22
Dorsstokhoek 2
Spartastraat 71
Laaressingel 139

Badweg 65

Parallelweg 188
Groenelaan 55
Windmolenweg 45
Herikebrink 87

Suze Robertsonlaan 11
Pastoor Schneiderstraat 33
Haaksbergerstraat 962

Dirk Papestraat 66

Jan van Elburgstraat 28
Haaksbergerstraat 843 A
H.J. van Heekplein 80 -29
Wissinksdijk 90
Baltinkweg 60

Bernard Roerinkstraat 26
Landsteinerlaan 35
Schiestraat 57

Suze Robertsonlaan 27
Henry Dunantlaan 50
Jan van Elburgstraat 51
Jan van Elburgstraat 43
Schaddendijk 73

7" VIV T VIVY
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Samenstelling van de kerkenraad

PREDIKANT tel.

ds. W. Heeren Haaksbergerstraat 819 7548 PB 2316060
DIAKENEN tel.

T. Dikken - Koning Weleweg 32 7548 BB 4282435

L. Harms - Snijders Suze Groeneweglanden 9 7542 NP 4767733
H.Blik Beckumerstraat 82 7548 BH 06 22702798
OUDERLINGEN tel.

B.G.J. Pasman Haaksbergerstraat 1006 7548 PC 0613793855
J.W. ter Mors * Willem Rijbertstraat 26 7521 TP 06 51066319
preses kerkenraad

R.M. ter Borg * Mastbos 61 7543 GM 06 55075120
Scriba kerkenraad

A.J. Farro - Geessink Berriehoek 31 7546 JK 06 13714202
H.J. Teussink-Nijhuis Lammerinkweg 9 7546 RD 0614344119
OUDERLINGEN - KERKRENTMEESTERS tel.

H.G.H. Abbink Windmolenweg 45 7548 BK 4281708
J.G. Berenbroek Buurserstraat 500 7544 RH 4761892
Klaas Boersma* Hilbertlanden 35 7542 JJ 06 14572261
P.Swank Willem Kalfstraat 62 7545 AN 0610301492

Penningmeester van de kerkrentmeesters

KERKRENTMEESTER (geen zitting in de kerkenraad) tel.

G.H. Bonke Bernard Roerinkstraat 71 7548 EL 4775776

* tevens lid moderamen
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Kerkdiensten

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00
uur, fenzij anders vermeld, en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.

U kunt de dienst ook online volgen. Dit kan op de PC door in het
zoekvenster van Google "kerkdienstgemist' in te vullen, en daar in
het "Zoek kerk" venster "Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.

U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:

"https:/ /kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-
Usselo" |

'De diensten |

14 september  10.00 uur ds. Wiebke Heeren
Startzondag, locatie Haaksbergen T
Programma vanaf 9.30 uur.

21 september  ds. Olaf Haasnoot uit Nijmegen -

28 september  dhr. Wijtze Ekker uit Enschede

5 oktober ds. Janneke Bekhof uit Hengelo

12 oktober ds. Ria de Vries uit Almelo
dienst in Twekkelo

19 oktober ds. Jan Bouwmeester uit Zeist

26 oktober ds. Olaf Hoasnooft uit Nijmegen
viering maaltijd van de Heer

2 november ds. Hannie van Boggelen uit Deventer
9@ november ds.Wiebke Heeren dankdag

16 november ds. Hetty Cohen Stuart-Fens uit Hoaksbergen

23 november ds. Maaike Schepers-v.d.Poll
gedachtenisdienst, laatste zondag kerkelijk jaar

30 november ds. Wiebke Heeren 1e advent

De DRIEKLANK in het jaar 2025
Nummer  kopij inleveren uiterlijk op: zal uitkomen op:

48.1 woensdag 15 oktober maandag 27 oktober



