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CONTACTADRESSEN
 
 
Ledenadministratie (voor het doorgeven
van mutaties) 
Kerkelijk bureau   Lammerinkweg 1
ledenadministratie@protestantsegemeente-
usselo.nl
 
Interkerkelijke werkgroep 
Marion Reinderink  Beckumerstraat 184 
tel.4283013
 
Cantorij 
Deze participeert in kerkdiensten zowel in
Usselo als in Twekkelo
repetities woensdagavond 16.30-17.30 uur in
het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: vacature
 
Open Vensterwerk 
Greetje van der Valk  Kwinkelerweg 39         
tel 4282020
 
Jeugdkerk voor 12 -  plussers   
Jenny Stokkers  Boekelerhofweg 100 
tel.4281269
 
Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst) 
vacature
                       
 
Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo 
 Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl
 
Verenigingsgebouw  Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo.
Reservering van de kerk, het
Verenigingsgebouw en uitgifte van
grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com
 
Gastpredikanten:
Riet Ploeger
rietploeger@home.nl
06 - 40 20 52 46
 
 
 
 
 

Vanuit de
pastorie

Nieuw en Oud
 
Voor veel mensen vreemd, maar het kerkelijk jaar
verschilt van het het kalenderjaar. De eerste zondag
van Advent (dit jaar op 30 november) is de eerste
zondag van het nieuwe kerkelijk jaar.
Het begint met toeleven naar Kerst: het in de wereld
komen van Jezus Christus, de geboorte in de stal
zoals het door de evangelist Lucas is opgeschreven.
De voorbereiding erop en het vieren ervan gebeurt
nu al vele duizenden jaren keer op keer. Je kunt je
dan afvragen wat er nieuw aan zou kunnen zijn.
Nieuw zijn de omstandigheden waarin wij ons
voorbereiden en vieren. Het is nu het jaar 2025, en
dit jaar is heel anders dan b.v. 15, 64 of 500 na
Christus.
Dat wij mensen een groot verlangen hebben naar
een wereld waarin wij in vrede met elkaar leven, is
overduidelijk. En dit verlangen is op Kerstavond net
zo duidelijk, het is een gedeeld verlangen tussen
God en zijn mensen.
God komt onze wereld opnieuw binnen om van zijn
vrede te vertellen, te getuigen.
Onze wereld nu kent vele soorten van ‘niet- vrede’.
Wij weten bijna allemaal waar op dit moment
oorlogen woeden. Tussen landen, tussen
verschillende bevolkingsgroepen, tussen een
dictatuur en bevrijdingsgroeperingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er is een ander soort ‘niet- vrede’. Niet tevreden zijn
met je leven, met hoe je in het leven staat. Met je
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werk, met hoe het met je relatie of je gezin
momenteel is gesteld.
Dit is een ‘niet-vrede’, die velen niet met anderen
delen, voor zich houden, omdat ze zich schamen of
anderen en zichzelf niet aan geroddel willen
prijsgeven. Een andere vorm van ‘niet-vrede’ is een
ontevredenheid die in de bevolking leeft. Over de
regering, over hoe wetten in je leven ingrijpen. Hoe
je steeds meer aan regels moet voldoen. Wat je
eigenlijk niet wilt en waar je ook de zin niet van
begrijpt.
Voor al dit soort ‘niet-vredes’ bestaan geen kant-en-
klare oplossingen. Veeleer is er geduld voor nodig,
en liefde. Er is voor nodig dat je jezelf inzet voor een
gesprek. Dat je je open blijft stellen voor de visie van
een ander. Misschien is dat nog een vorm van ‘niet-
vrede’: niet meer willen luisteren naar een ander.
Alsof je dan niet meer hoort of ziet, dat er andere
meningen zijn, mensen met andere meningen.
Terwijl het zo belangrijk is dat wij elkaar blijven
opzoeken. Ook met onze ‘niet-vrede’. Wie weet kan
juist die ander helpen bij een oplossing.
Wat er op zondagmorgen en op Kerstavond
gebeurt  - ‘in de mensen’  zoals we zingen -  is een
mysterie, een geheim. Maar dat er soms openingen
ontstaan voor een nieuw horen en zien, is het
mooie aan deze tijden.
Wanneer we dit Nieuwe naar Oud en Nieuw
meenemen en zo het nieuwe kalenderjaar ingaan,
dan is heel veel vrede gewonnen.
 
Ds. Wiebke Heeren
 
 
  Vanuit de

kerkenraad
 
Op 19 november vergaderde de kerkenraad zoals
altijd in de Gerfkamer achter in de kerk.
We hebben o.a. teruggekeken op de
gemeenteavond. Elders in dit kerkblad vindt u
vanuit de beleidscommissie een eigen bericht. Vele
leden vonden het een geslaagde avond, omdat
het het contact onderling bevordert. We hebben de
indruk dat u dat ook waardeert, want er waren
behoorlijk wat mensen op afgekomen. We zijn ook
aan het nadenken, hoe we de gemeenteavond
bereikbaar kunnen houden voor hen, die in de
avond niet meer zelf willen rijden, waarvoor alle
begrip!
De begrotingen van de diaconie en de
kerkrentmeesters zijn goedgekeurd door de
landelijke commissies. Dat betekent dat de
penningmeesters goed werk hebben gedaan,
waarvoor dank!

Er is gezocht naar een datum rondom de
dialectdienst, dat is best ingewikkeld. Daar hoort u
in het volgende kerkblad meer over.
Het preekrooster voor volgend jaar is ook rond, daar
zorgt Riet Ploeger keurig voor.
We hebben van de stichting Popfeesten in Usselo
de vraag gekregen, of we een dienst in de tent
willen doen. Op de zondag uiteraard. Meer is nog
niet bekend, maar we zijn al allerlei ideeën aan het
ontwikkelen.
 
De bezetting van de kerkenraad is nog niet
helemaal rond. Wel hebben Henk Heino voor de
diaconie en Gerard de Jong en Riëtte Wissink voor
de kerkrentmeesters toegezegd. Waardoor meer
werk gedaan kan worden!
Dat betekent voor de dienst op 22 februari 2026 dat
Henk Abbink, Jan Berenbroek en Jan ter Mors
afscheid nemen. Jan ter Mors houdt nog in beraad,
of hij ouderling wil blijven, maar het voorzitterschap
geeft hij zeker op.
En Henk Heino, Riëtte Wissink en Gerard de Jong
treden tot de kerkenraad toe.
 
Het bericht werd ook gedeeld dat Jos Bonke als
kerkrentmeester, hij was geen deel van de
kerkenraad, vanwege ziekte zijn werk heeft
neergelegd. Met dank is binnen de groep van
kerkrentmeesters bij dit afscheid stil gestaan.
In de plaats van Roel ter Borg begint Ties Bos in het
nieuwe jaar voor het zondagsnieuws te zorgen,
samen met Herma Blik.
 
Het blijkt dat er mensen bereid zijn de schouders
eronder te zetten, waar nodig. Dat is zeer
verheugend voor onze gemeente.
De samenwerking met de Protestantse Gemeente
Haaksbergen heeft een nieuw punt gekregen. We
hebben besloten om de startzondag 2026 samen te
organiseren. Deze speciale dienst met activiteiten
vindt deze keer in Usselo plaats.
De beide kerkenraden zullen in het komende jaar
een gezamenlijke toerustingsdag hebben in april.
De voorbereidingsgroep maakt met zorg een
programma voor deze dag.
 
Onze scriba Roel ter Borg heeft alle vergaderdata
van het jaar 2026 in elkaar gepuzzeld. Dat is een
rare gewaarwoording om het hele jaar, dat nog
niet eens begonnen is, al weer vol gepland te
hebben staan in je agenda.
Het beleidsplan is ook behandeld. We zijn blij dit
proces weer goed afgesloten te hebben. Want dan
kun je planning maken voor de komende jaren.
 
Het stappenplan bij het overlijden van een
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gemeentelid is ook besloten. Het was een lang
proces om alle punten goed doordacht op te
nemen. Want er zijn inmiddels vele nabestaanden
die waarschijnlijk niet eens meer weten dat hun
dierbare lid van onze gemeente was. Hoe met al
deze ingewikkelde dingen om te gaan, hebben we
nu opgeschreven. Zodat voor iedereen helder is
hoe we zorgvuldig omgaan bij overlijden en ook
zorg dragen voor onze gemeente.
 
Omdat ik dagvoorzitter was door ziekte van onze
voorzitter Jan ter Mors, vertel ik nog even uit de
keuken van de kerkenraad: Na het welkom hebben
we altijd een bezinningsmoment. Deze keer had
Tineke Dikken dat op zich genomen. Met een
prachtig gebed begonnen we de vergadering. En
aan het eind wordt altijd gevraagd: wie zorgt de
volgende keer voor de koffie en en wie sluit de
vergadering?
Vaste punten die wij dan altijd afspreken. Zo heeft
ieder kerkenraad de eigen rituelen!
 
Ds. Wiebke Heeren

Vanuit de
diaconie

Adventsactie
Myanmar
 
Ook in de adventsweken gaan we ons als diaconie
in Usselo weer inzetten voor mensen die onze hulp
hard nodig hebben!
 
Doet u weer mee?
 
Kerken in Myanmar bieden traumahulp aan
jongeren en aardbevingsslachtoffers
Myanmar lijdt sinds de militaire coup die in 2021
plaatsvond, onder voortdurend geweld en ernstige
voedseltekorten. Het land werd eind maart ook nog
eens getroffen door een zware aardbeving. Veel
kinderen en jongeren zijn door al het (natuur)
geweld getraumatiseerd, maar praten over wat je
meemaakt is in Myanmar een groot taboe.
 
De Raad van Kerken wil dit doorbreken en traint
kerk- en jeugdleiders in psychosociale zorg, zodat zij
jongeren kunnen helpen bij traumaverwerking.
Deze getrainde vrijwilligers bieden ook traumahulp
aan slachtoffers van de aardbeving. De Raad van
Kerken stimuleert en ondersteunt ook ouders om
aandacht te hebben voor de geestelijke
gezondheid van hun kinderen. Met dit werk

verspreidt de Raad van Kerken Gods troost en hoop
onder jongeren in Myanmar.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarom gaan we tijdens de adventsweken diverse
acties doen
 
-Iedere zondagmorgen vanaf 30 november is er na
de dienst koffie met een traktatie ,gebakken of
gekocht door leden .
Als u daarvan genoten hebt ontvangen we graag
een gift!
-Op 14 en 21 december kunt u na de dienst de
alom bekende kniepertjes kopen!
-Ook zijn er weer prachtige Kerstbakjes gemaakt!
Als u deze hebt besteld kunt u de bakjes na de
dienst van 14 december meenemen.
-Roel ter Borg kunt u uitnodigen om de oale Roop te
laten klinken
op uw erf, uw tuinpad of vanaf uw balkon!
U kunt hem hiervoor bellen op :0655075120 of mail
roelterborg11@gmail.com
 
Bent u nu niet in de gelegenheid om iets te
bestellen, dan mag u natuurlijk ook een gift geven
op de rekening van de diaconie.
NL84RABO0316726532 o.v.v Myanmar
Alvast dank voor uw inzet en giften
 
Namens de diaconie
Liesbeth Harms

Giften
 
t.b.v. de plaatselijke gemeente 
 
Dhr. A.                 €   59,00

N.N.                     €   20,00   via mevr. Teussink
mevr. B-O            €   10,00   via mevr. Teussink
 
Paul Swank
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Wat doet de
Voedselbank?
 
De Voedselbank in Nederland deelt elke week eten
uit aan mensen die dat tijdelijk hard nodig hebben.
Vanuit 172 lokale voedselbanken, 10 regionale
distributiecentra en met 13.000 onbetaalde
vrijwilligers worden wekelijks zo’n 120.000 mensen
geholpen, waarvan een derde kinderen zijn.
Tegelijkertijd gaat de Voedselbank
voedselverspilling tegen. Dat is goed voor mens en
milieu.
Ook als geloofsgemeenschap in Usselo kunnen we
iets concreets betekenen voor mensen die het
minder hebben?
In de hal van de kerk staat iedere zondag een doos
van de voedselbank om goed verpakte producten
met een juiste houdbaarheidsdata in te doen.
Zou u er de komende winter eens een extra
boodschap bij willen kopen en dit
in de bekende doos willen zetten?
Heel heel hartelijk dank daarvoor namens de
diaconie,
Liesbeth Harms

 

Open
Venstermiddag
 
We nodigen iedereen van harte uit op zaterdag 20
december in het verenigingsgebouw.
Deze middag staat in het teken van advent.
Het thema zal zijn “Verleden is heden” en Roel
Bruinsma komt namens de Historische kring wat
vertellen.
Vanaf 14.00 uur is de inloop en we beginnen om
14.30 uur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het is wel fijn om te weten hoeveel mensen er
komen.
U kunt zich opgeven voor deze middag bij
Greetje van der Valk tel.: 053-4282020
Of bij Tineke Dikken via de mail: t.dikken@kpnmail.nl
 
Tineke Dikken

In memoriam

Op 3 november 2025 is Gé Rietman-Sotthewes
overleden in de leeftijd van 94 jaar.
Sommigen kennen haar misschien als Gé Alberts.
Haar eerste huwelijk was met Dirk Alberts. Ze kregen
3 kinderen: Peter, Agnes en Eveline. Enkele jaren na
het overlijden van Dirk hertrouwde Gé met Frits
Rietman. Ze woonde aan Dr. Cornelis Koekstraat 4
in Boekelo. De laatste jaren ging haar gezondheid
langzaam achteruit. Na een valpartij kon ze niet
meer thuis wonen. Na enkele maanden in een
verpleeghuis in Oldenzaal, verhuisde ze naar
verpleeghuis Manna in Enschede, waar ze een half
jaar heeft gewoond.
Zaterdag 8 november was er een informele
condoleance en afscheid in familiekring in het
crematorium in Usselo.
 
Joke Pasman

 Collectes        
 
12-10       Plaatselijke diaconie                   €   74,00     
              Plaatselijke gemeente                €     83,00
19-10     Werelddiaconaat Bangladesh  €   135,10
              Plaatselijke gemeente                €  115,25
26-10     Plaatselijke diaconie                   €     84,00
              Plaatselijke gemeente                €     80,55
02-11     Zending China                            €   121,46
              Plaatselijke gemeente                €     72,05
09-11     Werelddiaconaat Zuid Afrika     €     97,25
              Plaatselijke gemeente                €     96,00
16-11     Plaatselijke diaconie                   €     72,90
              Plaatselijke gemeente                €     81,00
Gemeenteavond 
Collecte t.b.v. Gaza                                  €  191,00
Giften                                       
okt       H.A. via bank                                 €     59,00
nov      fam. S.                                            €     15,00
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En verder ...

Gemeenteavond 11
november
 
De aanwezigen worden welkom geheten door de
voorzitter Jan ter Mors. Deze bijeenkomst zorgt voor
verbinding, onderling overleg, samen werken aan
onze kerk. Voor deze avond is een afwisselende
agenda gemaakt bestaande uit de volgende
onderdelen: Stamppotbuffet (met dank aan de
Spielehof); Presentaties van de kerkenraad, van de
verschillende colleges en andere groepen die voor
de kerk werkzaam zijn. Behalve het voorstellen van
de personen zal ook door één persoon van elke
groep een korte uitleg gegeven worden van de
diverse werkzaamheden, die zij verrichten.
Informatie over het Beleidsplan. Wat doet de kerk
met de inkomsten? (Veelal door u gegeven.)
De voorzitter vindt de opkomst goed voor de
saamhorigheid van de gemeente leden, dat er ook
weer nieuwe mensen te kennen hebben gegeven,
dat zij taken op zich willen nemen. Hij stelt de
aanwezige leden van de kerkenraad en de notulist
voor.
De voorzitter vraagt om een moment van stilte,
voordat wij van het buffet gebruik maken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Janny Leusink in actie

Na een heerlijke maaltijd wordt de vergadering om
19.00 uur voortgezet.
 
Het College van Diakenen.
Tineke Dikken voert het woord namens het College
van Diakenen. Voordat zij zich bezig houdt met
inhoudelijke zaken, deelt zij mee, dat de heer H.
Heino volgend jaar toetreedt tot bovengenoemd
college. De diaconie zet zich in voor mensen in
nood zowel ver weg als dichtbij; zij helpt vaak
herinneren aan de dozen die achterin de kerk
staan en die gevuld moeten worden en dan naar
de voedselbank gaan; er wordt gecollecteerd en
het geld voor de eigen kerk wordt naar de
kerkrentmeester overgemaakt en een ander deel
wordt overgemaakt naar de rekeningen van
regionale/landelijke/wereldwijde diaconale doelen
en naar noodhulp; verzorgt het avondmaal;
organisatie van Open Vensters; inzet bij de Kerst- en
Paasdienst; zet verschillende acties op, die geld op
moeten leveren voor goede doelen, zoals
Myanmar. Nieuw is een Collectedoos (ontworpen
door J. Harms) Als deze op de bar staat kan een
ieder bij bepaalde acties er een bijdrage in
deponeren. Daar er vanavond geen vragen zijn,
maar later misschien wel, u kunt te allen tijde voor
informatie bij een diaken terecht.
 
Het Beleidsplan.
Lidie Faro deelt een korte versie uit van het
beleidsplan. Vorig jaar hebben we met elkaar
gekeken of de beschrijving van de kernwoorden
openheid, gastvrijheid en verbondenheid nog
steeds passend zijn. Vanavond gaan we
meedenken met de belangrijkste doelen voor de
komende jaren. Er worden twee onderwerpen
uitgelicht: nieuwe vormen van vieren en activiteiten
ontwikkelen en de samenwerken met PG.
Haaksbergen-Buurse verder inhoud geven. De
aanwezigen wordt nog eens duidelijk gemaakt, dat
het zeker niet de bedoeling is, dat de PGU haar
zelfstandigheid verliest. De gemeenteleden krijgen
de opdracht zich in groepjes te verdelen en één
van deze onderwerpen te bespreken en te
notuleren. Na enige tijd worden de gegevens op
een flipover verzameld. Deze verzameling vindt u
elders in de Drieklank. Een volledig beleidsplan kon
meegenomen worden. Maar u kunt deze ook
binnenkort downloaden via de website.
 
Kerkdienst gemist.
Joop Harms brengt de jongens van het geluid in
beeld en geeft erbij de namen. Hij zegt, dat dit werk
elke zondag weer een hele klus is. Sommige
mensen vragen wel eens of er mogelijkheden zijn
om zo’n programma iets uit te breiden. Dit kan
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alleen in zeer geringe mate, vraag niet te veel en wij
gaan de uitzendingen niet te veel opleuken, anders
blijven de mensen liever thuis. Ook laat hij een
afbeelding van de kerk zien, waarop een bijna lege
kerk staat. Zo’n uitzending ziet er niet leuk uit.
Afgesproken wordt (het is al vaak gevraagd), dat
de vijf rijen achterin de kerk niet bezet gaan
worden. Dit voorstel krijgt volledige instemming.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Apostel-app.
Paul Swank legt met gebruik making van het
scherm de vele mogelijkheden van deze app uit. In
de app staan bv. de eerstvolgende dienst, het
zondagsnieuws, activiteiten die plaats vinden, een
link naar de Drieklank, evt. gegevens van de
persoon zelf, zodat je iemands adres kunt opzoeken
voor een kaartje. Je kunt er de bedragen van
collecten en giften mee overmaken. Het laatste
heeft voordelen, want het scheelt stortingskosten
die de banken vragen, als de kerk haar geld kwijt
wil.
 
Kerkrentmeesters.
Klaas Boersma neemt het woord. De
kerkrentmeesters zijn de beheerders van de
kerkelijke gebouwen en de grond er omheen. Ieder
werkt met zijn eigen talent. Zij houden alles bij en
laten renoveren waar nodig is. Er is een cotract
afgesloten met aannemer Stokkers in Boekelo, die
bijna op afroep beschikbaar is.
 
De kosters.
Henk Aalpol zegt, dat het werk van de koster voor
hem nog wel meevalt. Je zorgt ervoor, dat alles in
de kerk in orde is voor een goed verloop van de
dienst. Zijn inzet is vanwege zijn werk op de
boerderij alleen op de zondagse diensten, de
andere kosters zijn er drukker mee vanwege bijv.
andere diensten, zoals begrafenissen. Dan vindt er
overleg met elkaar plaats en wordt besloten wie er
dienst kan doen en dat kost dan wel extra tijd en
zorg.

 
Wat doen wij met uw geld?
Paul Swank krijgt het woord en aan de hand van
vele grafieken legt hij uit, hoe het één en ander in
elkaar steekt. Eerst een beeld uit Albanië, waar de
vrijheid niet zo werkt als bij ons. Vaak moet je je best
doen om uit het zicht van de overheid te blijven. Bij
ons is het gelukkig niet het geval. Aan de hand de
grafieken legt hij vele zaken uit. Op dit moment
bedraagt het ledenaantal 491, bestaande uit
belijdende leden, doopleden en vrienden/overige
leden. Gezien de gemiddelde leeftijd vindt er per
jaar een geringe daling plaats van het aantal
leden. Dit heeft financiële gevolgen. Inkomsten
dalen, terwijl de lasten blijven stijgen. Dit levert
tekorten op bij begrotingen en jaarrekeningen. D.m.
v. verduurzaming en energiebesparing kunnen de
lasten iets lager worden.. Als u nu om u heen kijkt
en ook naar binnen, ziet u dat het geld goed
gebruikt wordt. De gebouwen zijn gerenoveerd en
alles ligt er goed bij. Hel geld gaat ook naar het
pastoraat, naar salarissen, kosten voor
administratie, kosten voor vrijwilligers, afdrachten
naar instanties, kosten van kerkdiensten, kosten
kerkgebouwen en naar energie. Onze dominee
Wiebke Heeren merkt op dat het doneren via een
legaat door vele stichtingen in het land wordt
gepromoot en dat dit wellicht ook door de leden
van de kerk een mogelijkheid zou kunnen zijn.
 
Ouderlingen/Pastoraat.
Als laatste spreekster neemt Joke Aalpol het woord.
De Pastorale Raad bestaat uit een aantal
ouderlingen en een aantal gemeenteleden. De
ouderlingen hebben daarnaast ook specifieke
taken in de zondagse viering o.a. de
mededelingen, de lezing verzorgen en het
consistoriegebed. Alle medewerkers zijn eigenlijk de
ogen en oren van de kerk. Zij zien, horen of krijgen
informatie over leden van de kerk, die een steuntje
in de rug moeten hebben. Zij brengen een bezoek
aan leden, die dat nodig hebben en ook aan
nieuw ingekomenen. Zij zorgen voor de
verjaardagskaarten, voor het bijhouden van het
ledenbestand en doen dat via LRP. Tot slot is het fijn
te kunnen melden dat de dames Anja Kremer en
Anette Hessels als gemeenteleden plaats willen
nemen in de Pastorale Raad.
Voor de sluiting van deze vergadering geeft Tineke
Dikken nog een enorme opsomming van zeer veel
leden van de PGU, die op allerlei terreinen
werkzaam zijn -dus zich ook inzetten- voor het wel
van onze kerk. Hiervoor allen dank, door deze vele
handen zijn wij een sterke kerkgemeenschap. Op
de avond zelf werd het risico van mensen vergeten
al genoemd en dat bleek ook het geval te zijn.

8 Drieklank



zijn. Daarom via deze weg alsnog dank aan de
koster in Twekkelo, Gerard Overbeek en aan de
mensen van de schoonmaakploeg Margje en René
Jongejeugd en Anneke en Hans Wooldrik, zij zorgen
er elke keer weer voor dat de kerk en het
verenigingsgebouw na gebruik weer schoon en
opgeruimd zijn.
 
Sluiting.
De avond werd besloten met het zingen van Lied
423. Daarna was er een hapje en een drankje en
was er tijd om nog gezellig na te praten..
 
H.W. Dekker.

Beleid 2025-2030
 
Gemeenteavond 11 november 2025
 
Een inleiding op het proces en de gemaakte keuzes.
 
Waarom is dat nou nodig: beleid maken? Onze
voorzitter van de kerkenraad, Jan ter Mors, zei er al
wat over en heeft dat al kort toegelicht. Elke
organisatie, ook de kerk moet stilstaan bij waar ze
voor staat, en waar ze naar toe wil werken. Ook wij
moeten nadenken langs welke perspectieven wij
gemeente willen zijn. We zijn niet zomaar onderweg
met elkaar. Wat zijn onze kernwaarden, wat willen
we met elkaar en hoe gaan we dat doen richting
de komende jaren. Daarnaast is een beleidsplan
ook wettelijk een eis voor de ANBI status en om
netjes in het financiële systeem, zoals de belasting,
te kunnen opereren.
We hebben in de kerkenraad en de
beleidscommissie veel met elkaar gesproken over
onze gemeente, ook n.a.v. wat u vorig jaar
allemaal benoemd hebt op de gemeenteavond.
Dat heeft ons erg geholpen in de voorbereiding wat
er belangrijk is de komende jaren. Wij willen niet
van bovenaf (top-down) met een al ingevuld plan
komen, waarop u achteraf mag schieten. Maar
bouwen van onder op (bottom-up) met wat u als
gemeente belangrijk vindt.Op deze
gemeenteavond delen we een ingekorte versie uit
van het nieuwe beleidsplan, met daarin de globale
uitdagingen voor de komende jaren. (Deze
ingekorte versie komt op de website met een link
naar de uitgebreide versie / beschrijving van het
beleidsplan) Daar kunt u binnenkort het
beleidsplan downloaden.
 
Onze gemeente staat voor een aantal uitdagingen
de komende jaren:
Gemeente versterken en vrijwilligers werven
Nieuwe vormen van vieren en activiteiten
ontwikkelen

Verbondenheid en communicatie bevorderen
Samenwerken met PG Haaksbergen-Buurse verder
inhoud geven
Financiële continuïteit en onderhoud gebouwen
waarborgen.
 
Vanavond vragen we u om mee te denken met 2
onderdelen:
De samenwerking met Haaksbergen-Buurse en om
het ontwikkelen van nieuwe vormen van vieren en
nieuwe activiteiten in onze gemeente.
 
De toekomst is samenwerken. We hebben
bijvoorbeeld gemerkt dat de gezamenlijke
startzondag in september erg goed bevallen is. Er
was weinig schroom om met anderen te praten en
in een groepje met iets bezig te zijn, ondanks dat je
elkaar niet kende. Ook het samen eten was erg
gezellig en verbindend. Volgend jaar weer samen
de startzondag organiseren en dán in Usselo werd
positief ontvangen. Ook zijn er mensen vanuit
Usselo aangesloten bij een geloofsgespreksgroep in
Haaksbergen, is er een uitnodiging om samen
kerstkransen te maken op 11 december en komt er
een gezamenlijke studiedag voor de beide
kerkenraden. Met behoud van onze eigen identiteit
kunnen we toch samen dingen oppakken. Ook de
Ring van Kerken Enschede (waartoe ook Lonneker,
Diepenheim, Haaksbergen-Buurse, Losser, Delden,
Borne, Hengelo, Goor, Enschede, Glanerbrug en
Overdinkel horen) is daar in toenemende mate
mee bezig. Ze bedenken samen activiteiten
waarvoor alle gemeenten, ook wij, worden
uitgenodigd. Een voorbeeld is de Top 2000 dienst
op 1 februari 2026 in Glanerbrug.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat heeft de gemeenteavond opgeleverd:
Over de samenwerking met Haaksbergen Buurse is
het volgende aan bod gekomen;
Hier wordt nog wel verschillend over gedacht. Daar
waar de een aarzeling voelt wil de ander juist graag
stappen zetten. Voor de kerkenraad is het van
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belang om rekening te blijven houden met het
karakter van de PGU - persoonlijk, informeel,
gastvrije ontvangst - en niet te vervreemden van de
eigen identiteit waar mensen zich zo in thuis voelen.
Wel is er ruimte voor samenwerken in de trant van;
niet één worden, maar wel samendoen’ m.b.t.
bepaalde activiteiten en diensten e.d.  zoals
samenwerken op bestuurlijk niveau en met andere
kerkelijke gemeenschappen in de regio incidenteel
iets ondernemen.
 
Over nieuwe vormen van vieren en activiteiten is
o.a. genoemd;
Veel mensen zijn tevreden met hoe het nu gaat met
de zondagse viering, dat is fijn!
Er komen wel diverse suggesties die te verwerken
zijn in bepaalde themadiensten of in een andere
activiteit. O.a., Taizé viering, Thomasviering,
themadiensten door kleine groep laten
voorbereiden, gebruik maken van bijv. een
schilderij of filmbeelden, meer muziek/ koorzang/
gospelkoor zouden veel mensen wel fijn vinden.
Dienst met liederen van Huub Oosterhuis centraal,
gedichten van Willem Barnhard o.i.d. Voor
sommigen mag het wat interactiever terwijl
anderen liever niet in een dienst direct willen
reageren.
Andere activiteiten die genoemd zijn: inspirerend
iemand in de dienst of bij de koffie iets laten
vertellen, gericht met elkaar napraten over de
dienst of thema. Een actie voor een goed doel
waarbij de hele gemeente actief mee kan doen,
een ontmoetingsochtend, een kunst (project)
verbinden met een dienst, iets maatschappelijks /
interactief bv. Amnesty, Save the children. Al met al
is er heel wat besproken en aangedragen.
Waarvoor onze hartelijke dank!
En, in het komende jaar zal er zeker iets van
terugkomen op de agenda van de gemeente!
 
Namens de Beleidscommissie,
 
Joke Pasman, Roel ter Borg, Wiebke Heeren
Lidie Farro
 
(PS. Kon u er die avond niet bij zijn en wilt u ons
toch nog iets laten weten of wilt u op dit stuk
reageren mail naar lidiefarro@kpnmail.nl)
 
 

Twee keer dank
 
De gemeenteavond werd voorbereid door Tineke
Dikken en Lidie Farro.
Het is goed om mensen ook te bedanken, die het
programma in elkaar hebben gezet en de mensen
hebben geactiveerd, hun bijdrage voor te
bereiden. Heel veel dank!
 
Een hartelijke dank ook aan Lidie Farro, Joke
Pasman en Roel ter Borg, die met de dominee
geregeld om tafel zaten om het beleidsplan te
schrijven en te herschrijven. Dit proces is nu
gelukkig afgerond; en dat we weer een actueel
plan hebben, waarlangs we ideeën kunnen
ontplooien, is heel fijn. Hartelijke dank voor de inzet!
 
ds Wiebke Heeren.

Herinneren in het
kerkelijk jaar
 
De kerkelijke kalender gaat iets anders dan de
zakelijke waar wij als gemeenteleden normaal
gesproken mee te maken hebben.
Op de 1e Adventszondag  begint het en op de
laatste zondag van de herfst eindigt het kerkelijk
jaar.
In de kerk hangen we gedachteniskruisjes op met
de roep - en familienaam van de overledene en het
sterfdatum. Dat doen we wanneer we als gemeente
geïnformeerd werden van het overlijden.
In afspraak met de nabestaanden prikken we een
zondag waar het ophangen van het
gedachteniskruisje mogelijk is.
We hebben in de kerkenraad nu met elkaar
afgesproken hoe we het herdenken structureren.
Want het ging op een verschillende wijze en wat
gemeenteleden stoorden zich hieraan.
Hoe we in de dienst herdenken is nu vastgelegd en
dat geeft rust.
 
Bij de mededelingen wordt de naam van de
overledene afgekondigd en een moment van stilte
genomen. Tijdens het ophangen van het kruisje
zingt de gemeente lied 961 “Niemand leeft voor
zichzelf.“
Het is ook voor de leden van de kerkenraad zelf fijn
dit nu op papier te hebben. Want dan hoeven we
niet steeds weer te vragen: hoe ging het ook
alweer!
Gelukkig hebben we niet teveel sterfgevallen in een
jaar en we hopen dat dit zo blijft!
 
Ds. Wiebke Heeren
 
(zie ook artikel op p. 12)
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Lichtjesavond
begraafplaats Usselo
 
Evenals voorgaande jaren wordt er ook dit jaar
weer een lichtjesavond georganiseerd op de
begraafplaats te Usselo.
 
Een moment van aandacht om al onze dierbaren
die niet meer in ons midden zijn te herdenken.
Dit moment zal plaatsvinden op woensdag 17
december a.s., aanvang: 19.00 uur en zal ongeveer
een half uur duren.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na de enorme belangstelling van vorig jaar,
rekenen we ook dit jaar weer op een grote
opkomst. Een half uur om te luisteren naar tekst,
zang, en een stilte moment.
 
Er is de gelegenheid om een kaars te plaatsen op
het graf van uw dierbare of op een daarvoor
aangewezen plek waar diegenen worden herdacht
welke niet in Usselo begraven liggen.
 
Mede namens het bestuur van de Stichting
Hervormde Begraafplaats Usselo nodig ik u van
harte uit.
 
Riëtte Wissink (ritueelbegeleider)
 

 

Kerkblad
bericht 

Als Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
bieden we een plek aan mensen die ernaar uitzien
om een aantal weken afstand te nemen, om tot rust
en op adem te komen. Tijdens het verblijf zijn er
begeleidingsgesprekken om te werken aan nieuw
perspectief. Daarnaast bieden we twee keer per
jaar Kom-op-adem midweken aan en is er
doorlopend de mogelijkheid voor een retraite
midweek. Zo willen we als Herberg in Oosterbeek
een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden
aan individuele gemeenteleden.
Veel mensen zijn op zoek naar rust en daarom
brengen wij het werk van De Herberg graag onder
de aandacht van gemeenteleden die hierbij
belang kunnen hebben. 
 
Met vriendelijke groeten,
 
Monique van der Werf
Secretaris/PR en
communicatie
Werkdagen: dinsdag–
woensdag - donderdag
 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg
Pietersbergseweg 19 | 6862 BT Oosterbeek
026-334 2225/06-2813 4711
mvanderwerf@pdcdeherberg.nl
www.pdcdeherberg.nl

Cantorij
 
Zoals u zult weten hebben we vorig jaar twee
studentes van het conservatorium bereid gevonden
om met ons te oefenen en liederen in te studeren.
Met Pasen hebben we gezongen in de dienst.
Daarna zijn we in juni gestopt en lag het stil.
Gelukkig was Lidy Dekker bereid om tijdelijk weer
even onze cantrix te zijn en hebben we gezongen in
de gedachtenisdienst. Het is de bedoeling dat we
ook in de kerstnachtdienst gaan zingen, hier
oefenen we nu weer voor.
Hoe het verder gaat met de cantorij is nog niet
bekend. Fijn om in ieder geval aan deze diensten te
kunnen meewerken!
 
Herma Blik-Folbert
 

Herdenkingslied
 
LB nr.199
 
gezongen door de cantorij op 23 november 
 
"Koester de namen die wij hier gedenken,
dat zij geborgen zijn in uw genade,
dat zij gekend zijn bij U en bij ons."
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Expositie ‘Beeldend
Boekelo’
 
In de vorige Drieklank heeft u al kunnen lezen dat er
komend voorjaar in ons kerkgebouw een expositie
plaats vindt van ‘Beeldend Boekelo’. Tijdens het
koffie-/theedrinken in het Verenigingsgebouw op
zondag 9 november heeft Jetty Goosen, één van
de deelnemende kunstenaars, wat verteld over
deze tentoonstelling. Hierbij een foto die Brigitte de
Jong heeft genomen.
 
Roel Bruinsma

 Jetty Goosen aan het woord

Gedachtenisdienst
 
De kerkdienst van zondag 23 november was de
laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Tijdens deze dienst werden, net als voorgaande
jaren, de overledenen van het afgelopen jaar
herdacht.
Altijd een bijzondere belevenis, niet alleen voor de
nabestaanden, maar ook voor de andere
kerkgangers.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De namen  die genoemd werden (met data van
overlijden) :
 

12 sept. 2024 Betty Lutke Holzik - Dubbelink, 84 jaar.

7 nov. 2024 Frits Börgeling 87 jaar

14 nov. 2024 Cobie Huberts - Hoevers 95 jaar
 
20 nov. 2024 Arend Stokkers 69 jaar
 
28 nov, 2024 Jacob Berend Meijer 90 jaar
 
28 nov. 2024 Mini Vreeman - Meijer 94 jaar
 
9 april 2025 Mieke Lippinkhof - Hubers 76 jaar
 
10 aug. 2025 Henk- Jan Afink 69 jaar
 
 

Dankdienst
 
Op zondag 9 november was de dankdienst met
traditioneel de fruitbakjes die werden gebracht
naar gemeenteleden op oudere leeftijd of in
omstandigheden waarbij een bemoediging op zijn
plaats was.
Goed om dankbaar te zijn voor alle gaven en
hierbij stil te staan.
 
Herma Blik-Folbert
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Hier nog wat fotos van de gemeenteavond op 11
november j.l.
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12 dec 78 Mevr. C. Verschoor-van Beek Schiestraat 77

13 dec 91 Mevr. G.A. Rosink-Brus Helmerstraat 263

14 dec 83 Dhr. H.A. Wijnbergen Vretberg 9

15 dec 77 Mevr. H.E.H. Nijhuis-Hesselink Winterhaarweg 220

17 dec 75 Mevr. G.H. Abbink-Nusmeier Oude Veenweg 134

18 dec 86 Mevr. G.J. Beuink-Wesselink Mekkelholtsweg 125 130

19 dec 81 Mevr. R.J. Leefers-ter Heegde Weustinkweg 9

22 dec 97 Dhr. F.J.L. Roelvink Meidoornstraat 26

24 dec 78 Dhr. J.B. Lefers Weleweg 170

25 dec 81 Mevr. M. Dommerholt Vincent van Goghlaan 44

25 dec 84 Dhr. B.A. Dinkla Meester De Wolfstraat 29

29 dec 77 Dhr. H.H. Heino Roolfs 2

2 jan 83 Dhr. E.J. Egberink Oude Veenweg 102

4 jan 85 Mevr. G. Bel-Post Jan van Elburgstraat 28

6 jan 83 Dhr. W. Cretier Dirk Papestraat 66

7 jan 89 Dhr. H.J. Lutke Holzik Burg Stroinkstraat 367

7 jan 79 Mevr. G.H.W. Driessen-Hulscher Weisinkhoekweg 7

8 jan 86 Mevr. H.H. Pieterson-Abbink Jan van Elburgstraat 69

10 jan 82 Dhr. H.G. Hobbelt Knalhutteweg 297

11jan 94 Mevr. H.H. Roerink-Blikker Bruninksweg 11, Hengelo

14 jan 84 Dhr. J.H. Voogsgeerd Boekelose Stoomblekerij 30

17 jan 88 Mevr. B.G. de Rijke-van Zeben Wissinksdijk 80

18 jan 93 Dhr. P. Buijse Broekheurnerplein 412

19 jan 78 Mevr. H.A.F. ter Horst-Scholten Gerinkhoekweg 22

20 jan 89 Mevr. J.W. Roerink-Schukkink Boerstege 8

21 jan 88 Mevr. G.J.J. Grotenhuis-Bergerink Hengelosestraat 448

26 jan 78 Mevr. A.M. Afink-Ligtenbarg Strootsweg 335

27 jan 83 Mevr. M.G.A. van Voerst van Lynden Strootmanweg 12

31 jan 77 Mevr. G.B. Wevers-Scholten Kwinkelerweg 7

1 feb 78 Mevr. J.E. Prenger-Hund Floraparkstraat 80

2 feb 79 Mevr. J.H. Berenbroek-Grijsen Buurserstraat 500

3 feb 76 Mevr. M.G.J. Ploeger Bastinglaan 25

5 feb 82 Mevr. J.A. Kruisbrink-Versteeg Jan van Elburgstraat 105

6 feb 80 Dhr. W. Oplaat Morsweg 35

17 feb 89 Mevr. J.C.A.A. Bos-Heutink Madoerastraat 4 8

19 feb 94 Mevr. E. Smit-Schuite Dr. Koekstraat 3

19 feb 80 Mevr. J.M. Oosterveld-Koeslag Morsbeekweg 50

20 feb 89 Mevr. A.C.J. Askes-Tollenaar Agaatstraat 7

22 feb 86 Mevr. G.G. Van der Valk-Dekker Kwinkelerweg 39
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PREDIKANT                                                                                                 tel.                                                   
                                                                    
ds. W. Heeren                        Haaksbergerstraat 819             7548 PB          2316060
 
  
DIAKENEN                                                                                                   tel.                                                   
                                                 
T.  Dikken - Koning                Weleweg 32                                7548 BB           4282435
 
L. Harms - Snijders                 Suze Groeneweglanden 9        7542 NP          4767733
 
H.Blik                                       Beckumerstraat 82                    7548 BH          06 22702798
 
 
OUDERLINGEN                                                                                            tel.                                                   
                                                                     
B.G.J. Pasman                       Haaksbergerstraat 1006           7548 PC          0613793855
 
J.W. ter Mors *                       Willem Rijbertstraat 26              7521 TP           06 51066319
preses kerkenraad
 
R.M. ter Borg *                       Mastbos 61                               7543 GM         06 55075120
Scriba kerkenraad
 
A.J. Farro - Geessink              Berriehoek 31                            7546 JK           06 13714202
 
H.J. Teussink-Nijhuis               Lammerinkweg 9                      7546 RD          0614344119
 
 
OUDERLINGEN – KERKRENTMEESTERS                                                         tel.                                                  
                                                                            
H.G.H. Abbink                        Windmolenweg 45                   7548 BK           4281708
 
J.G. Berenbroek                     Buurserstraat 500                     7544 RH           4761892
 
Klaas Boersma*                    Hilbertlanden 35                       7542 JJ            06 14572261
 
P.Swank                                  Willem Kalfstraat 62                 7545 AN           0610301492
Penningmeester van de kerkrentmeesters  
 
 
 
KERKRENTMEESTER  (geen zitting in de kerkenraad)                                    tel.
                                                                                                                             
G.H. Bonke                             Bernard Roerinkstraat 71         7548 EL            4775776
 
 
 
              
*  tevens lid moderamen

Samenstelling van de kerkenraad
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Kerkdiensten

De DRIEKLANK in het jaar 2026
 
Nummer     kopij inleveren uiterlijk op:            zal uitkomen op:
 
  48.4           woensdag 18 februari                  maandag 2 maart

In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00
uur, tenzij anders vermeld, en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.
 
U kunt de dienst ook online volgen. Dit kan op de PC door in het
zoekvenster van Google "kerkdienstgemist' in te vullen, en daar in
het "Zoek kerk" venster "Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.
 
U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:
 
"https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-
Usselo"
 
 
.

De diensten
 
 
14 december       ds. Hetty Cohen Stuart - Fens Haaksbergen
                                                                  3e advent
 
21 december       Pastor Carla Berbée   4e advent
 
24 december       ds. Wiebke Heeren     Kerstnachtdienst   22.00 u
 
25 december       ds. Maaike Schepers - v/d Poll                                     
                                                                    Usselo 10.00 uur 1e kerstdag
 
28 december       ds. Wiebke Heeren
 
31 december       ds. Andrea Fuhrmann 
                            Oudejaarsdag Twekkelo  15.00 uur
 
 
4 januari               ds. Hetty Cohen Stuart - Fens uit Haaksbergen
 
11 januari             ds. Wiebke Heeren
 
18 januari             ds. Janneke Bekhof uit Hengelo
 
25 januari             ds. Jan Bouwmeester uit Zeist
 
 
1 februari              ds. Maaike Schepers- vd Poll uit Enschede
 
8 februari              ds. Wijtze Ekker uit Enschede
 
15 februari            ds. Hetty Cohen Stuart - Fens uit Haaksbergen
 
                                                                                       
                                                                                                                       
                       
 
 
 
 


