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Drieklank is het informatieblad van de Protestantse gemeente te
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7512 EK Enschede
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telf 053-4314464 (dhr Simon Westenberg)
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CONTACTADRESSEN
 
 
Ledenadministratie (voor het doorgeven
van mutaties) 
Kerkelijk bureau   Lammerinkweg 1
ledenadministratie@protestantsegemeente-
usselo.nl
 
Interkerkelijke werkgroep 
Marion Reinderink  Beckumerstraat 184 
tel.4283013
 
Cantorij 
Deze participeert in kerkdiensten zowel in
Usselo als in Twekkelo
repetities woensdagavond 16.30-17.30 uur in
het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: vacature
 
Open Vensterwerk 
Greetje van der Valk  Kwinkelerweg 39         
tel 4282020
 
Jeugdkerk voor 12 -  plussers   
Jenny Stokkers  Boekelerhofweg 100 
tel.4281269
 
Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst) 
vacature
                       
 
Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo 
 Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl
 
Verenigingsgebouw  Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo.
Reservering van de kerk, het
Verenigingsgebouw en uitgifte van
grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com
 
Gastpredikanten
Riet Ploeger
rietploeger@home.nl
06 - 40 20 52 46
 
 
 
 
 

Vanuit de
pastorie

Kwetsbare vrijheid 
 
op weg naar Pasen
 
Vrijheid is een woord voor een onmetelijke ruimte.
Daarom dient vrijheid omheind te worden. Want,
zoals vaker is gezegd en geschreven, eindigt de
vrijheid van de een bij de vrijheid van de ander. Als
dat niet zo is, kunnen wij rustig van geweld spreken.
Want wanneer we de ruimte van de ander
betreden zonder afspraken, dan wordt een macht
over de ander uitgeoefend. Dat geldt voor het grote
evengoed als voor het kleine. In de verhoudingen
tussen volkeren evengoed als in de verhoudingen
tussen twee mensen.
 
In onze kerk zal er een tentoonstelling plaatsvinden
in het weekend van Palmpasen. Met precies dit
thema: Kwetsbare vrijheid.
Het woord kwetsbaar geeft aan, dat vrijheid er niet
zomaar is. Dat wij mensen ons zullen moeten
verhouden. Tot de ander, tot de mening van de
ander, tot het zijn van de ander.
Iedereen vindt er wel iets van in dit land. Want, door
de ervaring van de Tweede Wereldoorlog, weten
oude mensen hoe het aanvoelt, wanneer een
ander controle heeft over jouw leven. En dit werd
vaak door verteld, gelukkig.
Maar, de wereld is complex geworden. We horen
berichten over andere landen. Ons wordt gezegd
dat dit invloed heeft op ons leven hier in Nederland.
Hoe moet je dit alles begrijpen? Hoe kun je dan
keuzes maken wanneer zoveel dingen invloed
hebben?
Hoe kun je dan vrijheid nog ervaren?
Ik heb de indruk dat vrijheid verschoven is naar: ik
moet kunnen kopen waar ik zin in heb. Ik moet
kunnen leven zoals ik wil. Maar dat betekent dat
minder rekening wordt gehouden met een ander. Is
mijn indruk juist?
Wie weet geeft u mij hier een keer een reactie op,
dat zou leuk zijn.
 
In het boek Leviticus lezen wij dat de naaste
liefhebben gekoppeld wordt aan de liefde voor
God. „Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer.”
Leviticus 19: 18
Dit citaat komt terug in een gesprek tussen Jezus en
een wetgeleerde in Lucas 10.
Het is het gebod bij uitstek de ruimte van de ander
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net zo te respecteren als die van jezelf.
Ons gesprek met elkaar zal steeds er weer over
moeten gaan: hoe beschermen we de vrijheid voor
de ander en voor ons? En wat betekent dat voor
onze regels van samenleven?
Dat dit steeds weer verbonden zal moeten worden
met liefde, heeft Jezus ons voorgeleefd.
Van harte uitgenodigd om in onze kerk te komen
kijken, hoe kunstenaars naar dit onderwerp kijken,
op zoek zijn en op hun manier vertolken.
 
Ds. Wiebke Heeren
 
 

Vanuit de
kerkenraad

Op woensdag 11 februari 2026 vond de 1e
kerkenraadsvergadering van dit jaar plaats. De
voorzitter opent de vergadering en heet een ieder
van harte welkom en in het bijzonder de drie a.s.
kerkenraadsleden: Henk Heino, Gerard de Jongh
en Riëtte Wissink.
Dan volgt het bezinningsmoment door ds. Heeren,
met als onderwerp: “Hoe geef ik mijn stokje door.
Wat wil ik meegeven uit mijn ervaring?" Na een
meningsuitwisseling wordt dit agendapunt besloten
met 1Timotheus 4:12,waarin Paulus zegt: ”Wees een
voorbeeld in wat je zegt in je levenswijze, in liefde, in
geloof en zuiverheid.”
De notulen van 19 november 2025 worden met een
kleine aanpassing vastgesteld en de notulist wordt
bedankt voor zijn verslag.
 
Voor de verspreiding van de Drieklank moet
binnenkort een oplossing komen omdat er een
tekort aan verspreiders dreigt aan te komen.
De expositie in de kerk dit komend voorjaar is zo
goed als geregeld. Er zal nog een stukje voor de
Drieklank worden geschreven.
 
De colleges zijn nu weer volledig bezet. De
aftredende kerkenraadsleden zijn: Jan ter Mors, Jan
Berenbroek en Henk Abbink. De aantredende
kerkenraadsleden zijn: Henk Heino (diaken), Gerard
de Jongh (ouderling-kerkrentmeester)en Riëtte
Wissink (ouderling-kerkrentmeester). Dit wordt
bevestigd in de kerkdienst van zondag 22 februari
2026.
Omdat we er tot op deze vergadering niet in
geslaagd waren om een nieuwe voorzitter te
vinden, biedt Riëtte Wissink zich aan om als
voorzitter te gaan functioneren. Dit wordt in de
vergadering aangenomen en vastgesteld.
Vanuit de beleidswerkgroep wordt duidelijk

gemaakt dat er een draaiboek(je) moet komen
waarin de protocollen komen voor kerkdiensten. In
zo’n draaiboek(je) moeten ook de jaarlijks
terugkomende activiteiten van de verschillende
Colleges komen te staan.
 
Vanuit de diaconie komt het nieuws dat er weer
een open venstermiddag is op zaterdag 28 maart
van dit jaar met een lezing over de “Wens
ambulance.”
Paul deelt mede dat er een mooi bedrag is
toegezegd in de actie Kerkbalans. Zie hiervoor een
apart artikel in de Drieklank.
 
Op zaterdag 18 april 2026 zal er een gezamenlijke
studiedag zijn voor de moderamina van Usselo en
Haaksbergen-Buurse.
De sluiting wordt gedaan door Jan Berenbroek. Hij
leest een gedicht voor van Karel Eykman
genaamd: ”Zonder liefde ben je nergens.”
De zittende voorzitter sluit voor de laatste maal de
kerkenraadsvergadering.
Namens de kerkenraad van de Protestantse
Gemeente Usselo:
 
Jan W. ter Mors (Voorz.)

Nieuwjaarstoespraak
 
Weer kijken we terug op een roerig jaar met
geweld, met beelden en voorspellingen van angst
en narigheid. Met oplopende aantallen mensen in
Nederland en de wereld, die onder de
armoedegrens en in eenzaamheid moeten leven.
Maar als ik mij richt op onze gemeenschap weet ik
dat er naast narigheid toch nog steeds ook een
warme onderlinge band is en dat we ook onze blik
naar buiten blijven richten.
 
De terugblik op het oude kerkelijke jaar begon voor
ons met een nare mededeling op de eerste
kerkenraadsvergadering van 2025 waarin Mieke
Lippinkhof ons meedeelde dat zij ernstig ziek was.
Na een periode van hoop en twijfel is zij in april
overleden en begraven.
 
De contacten met de Protestantse Gemeente
Haaksbergen-Buurse zijn goed. Zoals gezegd is het
een bestuurlijke vorm van samenwerking. We blijven
gewoon de diensten in onze eigen kerken vieren.
Daarnaast doen we wel een aantal diensten
samen. Er zijn verschillende bijzondere
bijeenkomsten geweest;: de openluchtdienst in het
Teessinkbos,  de Startzondag,  de
gemeenteavonden, de Hemelvaartsdagdienst,
noem maar op.
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Door kerkenraadsleden zijn verschillende plannen
ontwikkeld, zoals een 'stappenplan wat te doen bij
overlijden van een gemeentelid' en het nieuwe
Beleidsplan. Er waren veel verzoeken om
huisbezoek, helaas meer dan er konden worden
gehonoreerd door de pastorale werkgroep.
 
De diaconie heeft  veel bijzondere diensten, acties
en bijeenkomsten georganiseerd.
 
Door de kerkrentmeesters is onder meer veel tijd en
energie gestoken in het onderhoud van de kerk, de
pastorie en het verenigingsgebouw.
 
De Open Venster-bijeenkomsten, de
vrijwilligersavond, de gemeenteavonden en de 
tafelgesprekken (combinatie van samen eten en
gesprekken) werden goed bezocht.
 
Ook dit jaar werden we ondersteund door een
groep onmisbare mensen in de kerk: al onze
vrijwilligers die veel verschillende werkzaamheden
voor hun rekening namen. Onze dank voor die inzet
gaat uit naar hen allen. Ja, daar prijzen we ons
gelukkig mee in onze gemeente.
 
De opbrengst van de Kerstactie voor de kinderen in
Myanmar was geweldig. Deze acties brachten een
aanzienlijk bedrag op, namelijk € 2500,-. Ik blijf het
ook dit jaar weer zo zeggen: ”We zijn dankbaar voor
dit hele mooie resultaat dat door u allen tot stand
kwam.“
 
Wat het nieuwe jaar gaat brengen, weet ik helaas
nog niet exact. Wel zal er in het komende jaar een
kunstexpositie in onze kerk plaatsvinden en is er een
nieuwe infofolder in de maak.
 
Er zal in februari a.s. een wisseling plaatsvinden
binnen de kerkenraad van onze kerk. Gelukkig
hebben we mensen gevonden die zich zowel
binnen als buiten de kerkenraad willen inzetten voor
onder meer pastoraal werk. We zijn dan ook weer
voornemens om in het nieuwe jaar de bekende
jaarlijkse activiteiten te houden, al dan niet samen
met de gemeenschap van de PG Haaksbergen-
Buurse, zoals b.v. op Hemelvaartsdag en in de
Paastijd. Naast deze activiteiten willen we ook open
blijven staan voor contacten buiten onze
kerkgemeenschap.
 
We zijn, en dat heb ik voorgaande jaren ook zo
benoemd, een gemeenschap waarin een ieder
zoals hij of zij is, zich thuis mag voelen. In onze
kerkgemeenschap moet daarvoor de ruimte zijn
zoals Christus ons dat heeft opgedragen. De
kerkenraad weet dat we daarbij altijd op Gods hulp

en nabijheid mogen rekenen. Ondanks alles blijven
we, zoals eerder genoemd, positief vooruit zien en
willen een kerkgemeenschap zijn op de Usselose
manier. Het zal misschien niet altijd perfect
geregeld zijn, het blijft immers allemaal
mensenwerk, maar we doen ons best.
Mijn wens is dat we elkaar weer vaak dit jaar hier in
deze kerk en het Verenigingsgebouw, in de kerk
van Twekkelo en in het Kulturhus, via Kerkdienst
gemist of incidenteel in Haaksbergen mogen
ontmoeten. Ik wens ons allen, mede namens de
kerkenraad van de Protestantse Kerk Usselo, voor
het nieuwe jaar 2026, gezondheid, geluk en veel
heil en Gods zegen toe.
 
Jan W. ter Mors (Voorz. Kerkenraad PK Usselo)

Van de
kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans
 
Nu wij bijna alle toezeggingen van Actie Kerkbalans
2026 hebben verwerkt, kunnen wij u de uiteindelijke
resultaten melden.
Het totaal van de toezeggingen is voorlopig
uitgekomen op een bedrag van € 62.700 volgens
onderstaande tabel:
 
                                                   2026                2025
 
Aantal toezeggingen                    247                   277
 
Totaal toegezegd bedrag    € 62.700           € 68.500
Gemiddelde toezegging      €      253           €      247

Het is duidelijk waarneembaar dat de daling van
het aantal leden in onze kerk tot een daling in de
toezeggingen heeft geleid.
In de begroting voor 2026 zijn wij uitgegaan van
een iets hoger bedrag uit Kerkbalans. Omdat de
ervaring ons heeft geleerd dat er later ook
bedragen ontvangen worden zonder
voorafgaande toezegging, hopen we de begroting
van dit jaar nog wel te halen.
Namens het college van kerkrentmeesters wil ik alle
gemeenteleden bedanken voor hun toezeggingen
in het kader van “Geven voor de Kerk van morgen”.
Ook wil ik alle wijkwerkers bedanken voor hun inzet
bij het wegbrengen en ophalen van de enveloppen
van Actie Kerkbalans.
 
Paul Swank
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Beste
gemeenteleden
 
De eerste vergadering van het nieuwe jaar hebben
we alweer gehad en na een betrekkelijk rustige
periode hebben we de draad weer opgepakt en
zijn we voortvarend aan het werk gegaan.
 
Er is genoeg de revue gepasseerd in de eerste
vergadering en hier enkele
noemenswaardigheden:
Als Kerkrentmeesters hebben we afscheid genomen
van Jos Bonke. Verder in de drieklank kunt u hier
meer over lezen.
 
Op deze eerste vergadering hebben we  Henk
Abbink en Jan Berenbroek uitbundig bedankt voor
hun inzet de laatste 12 jaar. Na 3 termijnen als
kerkrentmeester vinden Henk en Jan het genoeg
geweest. Jan en Henk hebben wel aangegeven dat
we altijd mogen bellen voor vragen en advies en
daar gaan we zeker gebruik van maken. Op mijn
verzoek heeft Jan ermee ingestemd om
kerkrentmeester te blijven buiten de brede
kerkenraad om. Hoe je het ook wendt of keert: ze
weten allebei héééééél veel van de kerk, de
gebouwen en alles eromheen. We hebben beide
bedankt met een tegoedbon die in goede aarde
viel.
 
Een welkom was er voor Gerard de Jongh en Riëtte
Wissink als nieuwe Kerkrentmeesters. Voor Gerard is
het de eerste keer in Usselo als kerkenraadslid. In
zijn vorige gemeente is hij ook bestuurlijk actief
geweest. Gerard heeft een eigen bedrijf en is daar
druk mee. We wensen hem veel sterkte met het
ambt van kerkrentmeester.
En dan Riëtte: Ze kon ons, na 2 jaar rust, niet missen
en heeft het Kerkrentmeesterschap weer
aangenomen/opgepakt. Riëtte heeft in Usselo
genoeg meegemaakt, weet en kent ook heel veel
van Usselo. Riëtte heeft de laatste 2 jaar voor ons
genotuleerd. Eerder in het praatje van de voorzitter
kunt u haar nieuw functie binnen de kerkenraad
lezen.
 
Dat was wel even gezellig vooraf maar we zijn snel
doorgegaan met het afwerken van de agenda en
de aandachtspunten:
 
Paul heeft e.e.a. van de financiën duidelijk
gemaakt en de stand van zaken toegelicht.
 
De verdeling van de functies binnen de
Kerkrentmeesters werd besproken.

Vanuit de
diakonie

Giften
 
Mevr. R.-B. via mevr. Teussink € 25,00
N.N. via ds. Heeren € 50,00
N.N. € 150,00
 
 
Paul Swank

 
Om wat meer te besparen op energiekosten
hebben we een andere thermosstaat in het
Verenigingsgebouw laten installeren. We hopen
hiermee de temperatuur beter in de hand te
houden. Ook het stookgedrag/gasverbruik in het
kerkgebouw heeft onze aandacht.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In het R.I.E. Rapport (Risico-Inventarisatie en -
Evaluatie) staan nog enkele aandachtspunten
zoals brandmelders in leslokaal en bij de ingang
boven de grote tafel. Ook de toegankelijkheid van
de brandslanghaspel in de keuken moest beter.
Hier hebben we ruimte gemaakt en de melders
geplaatst.

We hebben KRM Haaksbergen bij ons uitgenodigd
om nader kennis te maken en eens bij elkaar in de
keuken te kijken. Vorig najaar zijn wij bij
Haaksbergen op bezoek geweest.

Met een goed gevoel hebben we 2026 opgepakt.
Er is nog genoeg te doen!  Volgende keer meer.
 
Onderhand was het alweer dik 22.00 uur en tijd om
naar huis te gaan.
 
Namens de Kerkrentmeesters
Klaas Boersma
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Collectes
kerkdiensten 2025 
 
23-11 Pastoraat Rouw en gedachtenis   € 109,75
          Plaatselijke gemeente                    € 141,00
30-11 Werelddiaconaat Myanmar          € 108,05
          Plaatselijke gemeente                     € 94,20
07-12 Werelddiaconaat Libanon              € 71,30
           Plaatselijke gemeente                    € 90,10
14-12 Werelddiaconaat India                   € 84,15
           Plaatselijke gemeente                   € 88,20
21-12 Jeugd kerstchallenge                     € 48,60
          Plaatselijke gemeente                    € 61,00
24-12 Voedselbank                                  € 320,30
25-12 Kerstcollecte kinderen in de knel € 145,05
          Plaatselijke gemeente                   € 133,00
28-12 Plaatselijke diaconie                     € 120,80
          Plaatselijke gemeente                    € 55,50
31-12 Plaatselijke diaconie                      € 43,00
          Plaatselijke gemeente                   € 59,58
 
NB: Op 31-12 is alleen de opbrengst voor Usselo is
getoond, de collectes zijn gedeeld met
Haaksbergen-Buurse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

collectes 
kerkdiensten 2026
 
04-01      Leenderd Vriel                            € 82,60
               Plaatselijke gemeente               € 67,00
11-01      Noodhulp Oekraïne                 € 118,05
               Plaatselijke gemeente              € 54,00
18-01      Proefplekken in de gemeente  € 74,05
               Plaatselijke gemeente            € 112,50
25-01     Jonge generatie                        € 64,65
              Plaatselijke gemeente               € 58,00
01-02     Werelddiaconaat Bangladesh €129,50
              Plaatselijke gemeente               € 83,50
08-02     Noodhulp Zuid Soedan             € 86,60
              Plaatselijke gemeente               € 80,20

Open
Venstermiddag
 
20 december 2025
 
Een terugblik.
Het thema was: “ Verleden is Heden”.
 
Wat hebben we weer genoten van een mooie
middag, onder leiding van ds. Wiebke Heeren.
We hebben samen kerstliederen gezongen
begeleid door Peter Slotman.
Dhr Averink van de  Historische kring uit Boekelo
kwam ons vertellen over Boerderij “de Mans” in
Boekelo, een rijksmonument! Ook zagen we een
interview met de laatste bewoner uit het geslacht
Holtkamp.
Onder het genot van een drankje en een hapje
werd er een verhaal voorgelezen door Greetje vd
Valk.  De titel was: “De Koning die te laat kwam”,
een verhaal wat erg leuk was geschreven door ds
Heeren.
Er werden er vele sokken verkocht die gebreid zijn
door Tine Lippinkhof!
De vele giften op deze middag waren voor de
getraumatiseerde jeugd uit Myanmar.
Alle deelnemers gingen met een mooi cyclaampje
weer huiswaarts!
Dank aan allen die hebben bijgedragen aan deze
gezellige middag, 
 
namens de diaconie
 
Liesbeth Harms
 

 In gesprek ...
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Open
Venstermiddag
 
We nodigen u van harte uit op zaterdag 28 maart
in het verenigingsgebouw.
Vanaf 14.00 uur is de inloop en we beginnen om
14.30 Het thema is:  Pasen.
Ook buren,  familie en vrienden zijn van harte
welkom.
I.v.m. de broodmaaltijd is het wel fijn te weten
hoeveel mensen er komen.
Opgeven bij:
Greetje vd Valk 053-4282020
Liesbeth Harms 053-4767733
We hebben een spreker uitgenodigd die gaat
vertellen over de Wens-Ambulance, een mooi en
boeiend onderwerp.
Maar natuurlijk is er ook ruimte voor een gezellige
ontmoeting!
 
Namens de diaconie
 
Liesbeth Harms

Kerstactie Myanmar
2025
 
Lieve gemeente van Usselo.
 
Hartverwarmend was de medewerking van zoveel
gemeenteleden van Usselo.
De gulle giften  en Uw inzet bij activiteiten o.a.
taarten bakken, kerstbakjes maken, kniepertjes
bakken, oliebollen bakken en sokken breien. 
Midwinterhoornblazen en de vele helpende handen
bij de gezellige ontmoetingen!  Wat hebben we als
diaconie weer een verbondenheid gevoeld.
We hebben het samen met U allen gedaan, met
een prachtige opbrengst van € 2200,00 die de
diaconie heeft aangevuld tot € 2500,00  Blij en
heel dankbaar dat we ook in 2025 weer een project
konden steunen via Kerk in Actie voor Myanmar, 
een land met zoveel oorlog en ellende.
Getraumatiseerde jeugd die door getrainde kerk en
jeugdleiders in de psycho-sociale zorg geholpen
worden bij traumaverwerking.
 
Met dit werk verspreid de raad van kerken Gods
troost en hoop onder jongeren in Myanmar.
 
Namens de Diaconie
 
Liesbeth Harms
 

 Roel ter Borg met zijn midwinterhoorn in actie voor Myanmar

Voedselbank en
Vastenactie
 
Een rare combinatie?
Vasten is voor gelovigen een voorbereiding op
Pasen, een periode van inkeer en bezinning.
Vroeger was het gericht op niet eten van bepaald
eten en drinken (alcohol).
Maar tegenwoordig kan het ook gaan om andere
dingen: minder internetten of minder bezig zijn met
je mobiele telefoon. Of juist wel dingen juist doen
zoals: 
-een betere omgang met jezelf.
-een betere omgang met je medemensen
-beter om gaan met het milieu
En voor Christenen:  een betere omgang met God.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vasten is ook stilstaan bij mensen die het financieel
minder hebben dan U.
Het idee is te geven wat je bespaart ( of kunt
missen) om het leven van anderen te verbeteren.
Doet U mee?
Allerhande boodschappen zijn welkom! B.v pasta ,
rijst, aardappelpuree, pastasauzen, vlees en vis in
blik, groente in blik en pot enz enz ! Verder ook
hygiëne producten.
De U welbekende doos staat in de hal vd kerk. Een
goede actie voor U zelf en…………voor een ander.
 
Namens de Diaconie heel hartelijk bedankt!
 
Liesbeth Harms
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In memoriam

In de nacht van 8 op 9 januari is Thera
Migchelbrink plotseling overleden. Ze mocht 88
jaar worden. Ze woonde aan de Suze
Robertsonlaan in Enschede.
Haar levensloop is door de uitvaartleider
uitgesproken. Ik begin met mijn laatste ontmoeting
met Thera.
Vrijdag 2 januari hebben we elkaar nog nieuwjaar
gewenst tijdens een bijeenkomst in de buurt.
Gezellig gepraat, vooral over de afgelopen
feestdagen. Ze vertelde dat ze noodgedwongen
een andere auto moest kopen. Ze was er blij mee
maar het moest wel wennen.
Thera was betrokken bij de kerk en ook daar ging
ons gesprek over. Wat haar aansprak en wat ze
minder vond.
We gingen uit elkaar met een "tot ziens" en we
moeten weer eens afspreken.
Een week later komt haar buurvrouw aan de deur
met het trieste bericht van overlijden. Ongeloof -
was mijn eerste reactie. Hoe kan dit?
In de dienst voorafgaand aan de crematie is
gesproken over ps. 23: De Heer is mijn Herder.
Die Herder is er altijd geweest voor Thera en toen ze
door dat donkere dal ging van leven naar dood
was die Herder bij haar. Het huis waar ze nu mag
wonen is de schaapskooi van de Heer.
Die Herder is bij de kinderen en kleinkinderen in dit
onverwachte verdriet.
 
Moge het leven dat voorbijgegaan is, tot zegen zijn.
 
ds. Maaike Schepers-van der Poll.

Op 28 december 2025 overleed Jos Bonke thuis in
Boekelo. Daarmee kwam een einde aan een zeer
intensieve laatste periode in zijn leven.
Nooit meer jarig ... stond op de rouwkaart. Dat geeft
aan dat Jos graag ouder was geworden en graag
meer jaren samen met zijn tweede vrouw Nienke de
Haan had geleefd en met zijn kinderen Chris en
Dana, hun partners Ping en Vincent en de
kleinkinderen Iris en Aaron. Het geeft ook aan dat er
een realiteit ligt die pijn doet.
Gezien het lijden van de laatste maanden en
weken ervoeren zijn partner en de familieleden
vrede met zijn sterven ondanks het grote verdriet
om deze fijne mens.
Jos werd op 14 maart 1959 in Enschede als oudste
in het gezin Bonke met drie kinderen geboren. Jos
ontwikkelde zich tot een man met inzicht en
analysevermogen in financiele processen, vele
jaren is hij bij “Ennatuurlijk” rondom groene energie

werkzaam geweest. Hij wist klanten te overtuigen
van dit goede product
Zijn collega’s omschreven tijdens de dienst, met
welke intensiteit, betrouwbaarheid en ook met
humor Jos werkzaam was binnen hun bedrijf.
Na zijn eerste huwelijk, waaruit de beide kinderen
geboren werden, leerde hij na een tijd van alleen
leven Nienke kennen tijdens het hardlopen. Het
bleek dat ze veel konden delen, terwijl ze toch twee
verschillende personen waren en bleven.
Al in de eerste jaren van hun huwelijk bleek dat Jos
kanker had. Hij werd behandeld en genoot weer
ten volle van het leven met zijn vrouw.
Maar opgegeven moment kwam de kanker terug
en bleef op de achtergrond aanwezig.
Toch liet Jos nooit toe dat de ziekte hem zo
bepaalde dat er geen zicht meer bleef op zijn
liefsten. Dat kenmerkte hem tot en met. Hij bleef de
baas over zijn leven en zijn werk. Want zo lang hij
kon, bleef hij, ook vanuit huis, meewerken aan
nieuwe projecten.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zijn intense liefde voor zijn vrouw en de kinderen en
hun gezinnen maakte ook dat hij bijna niet kon
zien, dat het sterven nabij was.
Voor de Kerstdagen werd duidelijk dat hij thuis zou
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komen om te sterven.
In de dienst ontstond een beeld van Jos dat
veelkleurig en rijk was. Zijn vrouw Nienke, de
kinderen Chris en Dana en twee collega’s vertelden
over hem. In het kort werd ook herinnerd door een
van de kerekrentmeesters dat Jos de laatste jaren
de kerk trouw had bijgestaan in het beheren van
gelden en de zakelijke kant van de gemeente.  Zijn
bijdrage werd zeer gewaardeerd.
In de overdenking stond de trouwtekst van Nienke
en Jos centraal, het lied op de liefde van Paulus in
de eerste brief naar Korintië.
Wat liefde allemaal kan overwinnen, in de mens zelf
maar ook naar anderen toe, laat Paulus horen. Jos
heeft veel hiervan geleefd in zijn leven.
Zo was ook grote dankbaarheid te horen in de
dienst. Vele uiteenlopende muziekstukken waren
tijdens de dienst te horen en gaven een
samenhang aan alle bijdragen.
Zo werd het een geheel van geloof dat zich uit in
samenleven van mensen die elkaar hoog hebben
en hoog houden, zoals Jos het ervoer, en van
ethische voorwaarden die ons mensen ervoor
behoeden de menselijkheid te verliezen.
Zijn vrouw Nienke, zijn kinderen met hun partners en
de kleinkinderen, de zus en de broer en de velen
die met Jos verbonden waren, wensen wij troost toe
van mensen en uit de hemel.
 
Ds. Wiebke Heeren

De blik even wat
breder
 
In Haaksbergen Buurse begint mijn nieuwe collega
ds. Wim de Jong op 1 maart zijn dienst in deze
gemeente. Hij komt vanuit Deventer. Daarvoor
stond hij in Halle en in Goor.
Maar niet alleen in Haaksbergen Buurse is een
vacature weer vervuld. Ook in Enschede komt naast
ds. Niek Scholten, die afgelopen jaar intrede deed
in de Ontmoetingskerk, zijn nieuwe collega ds.
Johan Meier werken vanaf 15 maart. Dan is
Enschede volledig bezet.
De beide Protestantse Gemeenten Glanerbrug en
Losser hebben samen ds. Gerlof van Rhenen
beroepen en hij deed intrede op 8 februari. Naast
hem werkt daar ds. Janneke Bekhof, die meer uren
erbij kreeg naast de uren die ze er al werkte.
Zo begint de kring van collega’s langzaam weer
groter te worden, waar ik heel blij om ben.
Omdat ds. Johan Meier van Borne vertrok naar
Enschede, is daar weer een vacature ontstaan. Nu
maar hopen dat ook deze gemeente in afzienbare
tijd weer een nieuwe predikant kan beroepen.

En verder ...

Pasen 2026
 
In de vergadering van februari heeft de kerkenraad
besloten om de kerkdienst van Pasen samen te
vieren met de Protestantse Gemeente Haaksbergen
Buurse.
Dat betekent voor dit jaar, dat wij naar
Haaksbergen rijden, fietsen of liften.
Wie niet weet hoe hij of zij naar Haaksbergen moet
komen, graag een bericht naar mij of één van de
kerkenraadsleden. Niemand zal hiervoor thuis
moeten blijven!!!
Afgelopen jaar was Protestants Haaksbergen hier
naartoe gekomen en velen hebben de volle kerk als
bijzonder fijn ervaren. Laten we dit gewoon
herhalen!
En nog iets: Palmpasen zijn we dit jaar in Twekkelo,
vanwege de expositie in de kerk.
 
Ds. Wiebke Heeren
 
 

Stiltevieringen 2026 
 
Ook dit jaar zullen wij weer stiltevieringen houden in
de verschillende dorpskerken rondom Usselo en
Haaksbergen.
Dit jaar is het thema: Angst! Onverschrokken?
In alle vieringen zullen aspecten van dit thema aan
de orde komen. Ben ik het wel? Wil ik het wel ? enz.
Op de laatste woensdagavond 1 april is er vooraf
aan de viering een sobere maaltijd vanaf half zes in
de Richtershof in Haaksbergen.
Van harte welkom op de woensdagavonden vanaf
19 uur.
 
 
1     25 februari Protestantse Kerk Usselo
 
2     4 maart Bonifatius Haaksbergen
 
3     11 maart Kleine Kerkje Buurse
 
4     18 maart Pancratiuskerk Haaksbergen
 
5     25 maart Johanneskerkje Twekkelo
 
6     1 april Protestantse Kerk Haaksbergen
 
 
ds Wiebke Heeren

10 Drieklank



Het is heel fijn verschillende taken over meer
schouders te kunnen verdelen. Dat geldt niet alleen
binnen onze werkkring. Maar juist ook binnen de
groep van professionele krachten in de kerk merk je
de verlichting wel.
 
Ds. Wiebke Heeren

Op bezoek
 
‘Hondelink’ is de naam van een heel lange straat in
een nieuwbouwwijk ’t Wolferink in Haaksbergen.
Bijna alle straten in die wijk zijn zijstraat van de
Hondelink. De naam schijnt afgeleid te zijn van een
boerderij met de naam Hondelinck. Ook de straat
met de naam Roolfs is zo’n zijstraat, die verder van
belang is voor dit artikel omdat Henk Heino er
woont, met zijn vrouw Anneke, pal naast de
Hondelink.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henk is vorige maand bevestigd in het ambt van
diaken, en het leek mij verstandig hem een
bezoekje te brengen om stof te verzamelen voor
een artikeltje in uw lijfblad. Het is immers goed dat u
enigszins weet wie deze ambtsdrager is.
Zo arriveerde ik op een lichtwinterse ochtend bij
Henk en Anneke. Het gesprek kwam vlot op gang,
eerst over hun huis, waar ze nog maar een paar
jaar wonen. Het huis is - wat je noemt -
levensloopbestendig. Henk is van 1948 (Anneke is
3½ jaar jonger), en ze hebben tijdig ingezien dat je
met levensloopbestendig wonen niet moet wachten
tot de wal het schip keert.
Henk is geboren in Enschede in een hervormd gezin
als enige zoon tussen 4 zussen. Ik vraag in dit soort
gesprekjes vaak ook even of ze vrijzinnig hervormd
waren of meer van de orthodoxie.  Dat kon je
afleiden uit het antwoord op de vraag: mocht je op
zondag een ijsje kopen? Welnu, dat mocht in het
gezin van Henk niet. Later werd dat overigens
versoepeld; een gang van zaken die menigeen
onder u bekend zal voorkomen.
In 1972? trouwden Henk en Anneke. Ze kregen 2

zoons, die beiden in de buurt wonen: Enschede en
Glanerbrug. Ze hebben 5 kleinkinderen, en 2
achterkleinkinderen.
Na de lagere school ging Henk naar de
ambachtschool richting elektrotechniek. Hij ging
werken bij Holland Signaal in Hengelo, en volgde
naast zijn werk de avond-MTS, daartoe
aangemoedigd door zijn werkgever. Bovendien
volgde hij bij Signaal een Bedrijfs-elektronicacursus.
Henk heeft 4 jaar bij Signaal gewerkt.
Hoewel Henk zich bij deze werkgever wel heeft
kunnen ontwikkelen beviel hem de werksfeer bij
Signaal niet zo. Hij zocht en vond ander werk bij een
firma van Muziek- en Speelautomaten, zeg maar
van Flipperkast en Gokautomaat tot Jukebox.
Voordat u nu uw wenkbrouwen fronst: Henk
bezocht geen Casino’s, ook niet voor zijn werk! Al
onderhield, repareerde en plaatste hij ook wel
gokautomaten. Dat werk heeft hij … jaar gedaan.
Vanaf 1973 veranderde hij nogmaals van
werkgever, en kwam terecht bij Van Nelle. Hij
onderhield, repareerde en plaatste nieuwe
koffieautomaten. Hij werkte regionaal en kwam zo
bij tal van bedrijven, scholen, ziekenhuizen en
andere instellingen binnen. Van Van Nelle verkaste
Henk naar concurrent Douwe Egberts, waarbij de
aard van zijn werk wel hetzelfde bleef. Tot aan zijn
pensioen in 2010 bleef hij bij deze werkgever in
dienst.
 
Naast zijn betaalde werk heeft Henk ook in de
‘Wijngaard des Heren’ gearbeid. Hij was in de
Verrijzeniskerk in de Wesselerbrink 10 jaar ouderling,
en na de verhuizing naar Haaksbergen in 1993
gedurende 4 jaar ouderling in de hervormde kerk
aldaar.
Wegens allerlei omstandigheden konden Henk en
Anneke na verloop van tijd in de kerk van
Haaksbergen niet meer zo goed functioneren en
zochten ze ander kerkelijk onderdak. Dat is, zoals u
nu wel hebt begrepen, onze kerk in Usselo
geworden. Ze voelen zich er thuis, zo zelfs, dat Henk
het beroep dat op hem werd gedaan om diaken te
worden heeft aangenomen.
Tot zover de rol van (vrijwilligers-)werk in het leven
van Henk. Maar zijn leven bestaat niet alleen uit
werken, er is ook nog besteding van vrije tijd. Met
zijn (inmiddels volwassen) kleinkind naar een lezing
over treinen en spoorwegen bijvoorbeeld. En Henk
is een verdienstelijk houtbewerker, die van dat hout
ook nog mooi meubilair weet te maken.
 
Ik sluit af met de verwachting dat u na lezing van dit
artikeltje met vertrouwen de bijdrage van Henk aan
de diaconie tegemoetziet.
 
Roel Bruinsma
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Kwetsbare Vrijheid
 
Dat is het thema van de expositie die ‘Beeldend
Boekelo’ organiseert, in samenwerking met de
Historische Kring. Zoals al eerder gemeld vindt deze
expositie plaats in onze kerk in Usselo. De
deelnemende kunstenaars lieten zich inspireren
door de gebeurtenissen tijdens de 2e wereldoorlog
in het Tesinkbos nabij Boekelo. Hier verbleven 9
joodse onderduikers in ‘Het Kippenhok op de
Weele’, zoals de titel van een boekje luidt dat
tijdens de expositie te koop is. Die onderduikers zijn
verraden en naar vernietigingskampen afgevoerd.
Slechts 2 van hen overleefden.
 
U kunt de expositie bezoeken:
   vrijdag 27 maart van 15 tot 17 uur
   zaterdag 28 maart van 11 tot 17 uur
   zondag 29 maart van 11 tot 17 uur
 
Hieronder brengt Herma Blik 2 deelnemende
kunstenaars voor het voetlicht.
 
Roel Bruinsma

Hetty Blankesteijn
 
is een kunstenares die vlak achter mij woont en die
ik via een gezamenlijke vriendin wel eens heb
ontmoet. Maar over haar kunst hebben we het
nooit gehad en ik grijp mijn kans om een afspraak
met haar te maken voor een gesprek hierover. Als ik
binnenkom zie ik meteen het atelier, in de
verbouwde garage aan huis met een hoog plafond
en ramen waar het licht mooi invalt.
 
Na de eerste kop koffie begin ik met de vraag: hoe
ben je kunstenaar geworden? Hetty: “ ik ben
begonnen te werken als verpleegkundige maar ik
heb altijd al veel getekend. Ik kom uit een creatieve
familie, zo is mijn moeder altijd creatief geweest met
naaiwerk. Tijdens een reis door Europa tekende ik
de dingen die ik op de verschillende plekken zag. Ik
stuurde ze op naar mijn ouders en uiteindelijk zijn ze
gebundeld. Later heb ik ze laten zien op de
Rijksacademie voor beeldende kunsten in
Amsterdam. Na een positieve reactie mocht ik hier
gaan studeren.”
 
Dat studeren deed ze in eerste instantie in de avond
want overdag bleef ze werken in de verpleging.
Maar de kunst bleef trekken en uiteindelijk ging ze
alleen als kunstenaar werken. Deels voor zichzelf
maar ook wel in opdracht van b.v. een
advocatenkantoor of een bank. Ze werkt vooral met

brons en maakt hier prachtige beelden van. Het
proces in werken met brons is een langdurig proces
met veel stappen en vraagt veel tijd en geduld
maar dat is juist de uitdaging zegt Hetty. ”Bij het
werken met brons kan ik me het beste uitdrukken.”
 
In de laatste jaren heeft ze eigen stijl ontwikkeld:
“ verbinding, licht, groei, intimiteit, beweging” zijn
trefwoorden waarmee ze haar werk typeert. En dat
is goed te zien in de beelden die ze maakt. Er
worden veel materialen uit de natuur gebruikt en ze
laat me enthousiast in het atelier een aantal
voorbeelden zien: een palmblad, schors van een
boom etc. Vaak gevonden op een strand. Ze
vertelt: “de voorliefde voor zee en strand komt mede
doordat ik opgroeide aan het kustgebied van
Noord Holland.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hetty heeft veel exposities gehad met haar werk
zowel in Nederland als in het buitenland. Ze woont
al langere tijd in Boekelo en heeft als deelnemer
van Beeldend Boekelo eerder meegedaan met de
exposities in en rond Boekelo. Ze heeft een eigen
website: www.hettyblankesteijn.nl
 
Het thema van de expositie : “Kwetsbare vrijheid”
sluit heel goed aan bij het soort kunst wat ze maakt,
zeker de moeite waard om haar bronzen beelden
te gaan bekijken!
 
Herma Blik
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Jet van der Tol
 
Jet is voor mij een onbekende kunstenaar in
Boekelo.
Ze reageert gelukkig positief op mijn verzoek om
een gesprek te hebben over haar werk en leven.
Jet woont sinds 10 jaar met haar man op een
mooie plek aan de rand van het dorp.
Vanuit Borne zijn ze naar Boekelo verhuisd en het
bevalt goed! “Boekelo is een leuk overzichtelijk dorp
met veel activiteiten en zo klein dat je elkaar nog
kent!”
De twee kinderen zijn de deur uit en zoals ze zegt:
“ er is ruimte voor logeren maar het huis is niet zo
groot dat er vele kamers leeg staan” Wat zeker niet
leeg staat in hun huis is de zolder waar haar atelier
is: vol met materialen die ze gebruikt voor haar
kunstwerken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jet vertelt dat ze de richting grafische vormgeving
op de AKI heeft gevolgd maar daar nu niets meer
mee doet. Ze heeft zich tot autonoom kunstenaar
ontwikkeld en werkt nu vooral met wol en vilt. In
eerdere jaren heeft ze door het hele land exposities
gehouden met haar bronzen beelden.
Haar kunst is zeer divers en wordt deels gemaakt in
opdracht van bedrijven of instellingen, zoals de
Universiteiit Twente, maar ook voor particulieren. Ze
luistert  goed naar de wensen en brengt haar eigen
ideeën in.
Bij Beeldend Boekelo is ze nu een jaar betrokken en
ze is zeer enthousiast over dit initiatief. “Het neemt je
veel organisatorisch werk uit handen, er is een
goede website, goede PR en in de groep heerst een
fijne sfeer." 
Voor Jet is het belangrijk dat je in de groep van
elkaar kunt leren en dat er verbindend wordt
gewerkt. Die verbinding ziet ze nu terug door de
betrokkenheid van Usselo bij de expositie 
"Kwetsbare Vrijheid".   Ze lang nagedacht wat ze wil
maken voor deze expositie. Het wordt een installatie
die ter plekke wordt opgebouwd. Ik ga zeker kijken
naar haar werk in Usselo tijdens het laatste
weekend van maart!
 
Herma Blik

Mission Possible 
 
Onze Mission Possible collega uit Odesa, Tanya,
deelt het volgende bericht:
 
“Bij ons is alles goed. Toegegeven, het is al 2 weken
strenge vorst. Elektriciteit is vaak uitgeschakeld.
Vanavond werd Odesa opnieuw beschoten, na
een korte pauze.”
 
Deze woorden zeggen veel. Alles is goed, en tegelijk
is niets vanzelfsprekend. De kou is streng, stroom
valt regelmatig uit en raketaanvallen keren steeds
terug. 
 
Mission Possible werkt al ruim 30 jaar in Oekraïne.
Ook nu blijven we, samen met onze lokale
collega’s, naast mensen staan die leven met angst,
verlies en trauma. Juist in deze omstandigheden
gaat het werk door.
Ons team in Odesa zet zich dagelijks in voor:
Lokale kinderbijbelclubs, waar kinderen Hoop
vinden en tot rust komen
€15 per kind per week
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noodhulp in de vorm van brandhout, zodat
gezinnen kunnen overleven in de kou
6 weken brandhout voor €75
Voedselpakketten voor gezinnen die alles zijn
kwijtgeraakt
€15 voor 1 week voedsel
Traumazorg voor vrouwen en moeders die diepe
wonden dragen
€30 per cursus per vrouw
 
Deze hulp is hard nodig. Maar als we onze collega’s
vragen wat we met de kerken in Nederland moeten
delen, vragen ze om gebed.
 
Dank je wel dat je naast ons staat. In gebed, in
betrokkenheid en waar mogelijk ook in geven.
Samen bouwen we, zelfs in oorlog, aan Hoop.
 
Hartelijke groeten,
Bert, Gerande en Thea,
Team Mission Possible Nederland
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PREDIKANT                                                                                                 tel.                                                   
                                                                    
ds. W. Heeren                        Haaksbergerstraat 819             7548 PB           053  2316060
 
  
DIAKENEN                                                                                                   tel.                                                   
                                                 
T.  Dikken - Koning                 Weleweg 32                               7548 BB          053  4282435
 
L. Harms - Snijders                  Suze Groeneweglanden 9       7542 NP          053 4767733
 
H.Blik                                       Beckumerstraat 82                    7548 BH          06 22702798
 
H. Heino                                  Roolfs 2  Haaksbergen              7482 LH          06 42047765
 
 
 
OUDERLINGEN                                                                                            tel.                                                   
                                                                     
B.G.J. Pasman                       Haaksbergerstraat 1006           7548 PC          06 13793855
 
R.M. ter Borg *                       Mastbos 61                               7543 GM         06 55075120
Scriba kerkenraad
 
A.J. Farro - Geessink              Berriehoek 31                            7546 JK           06 13714202
 
H.J. Teussink-Nijhuis               Lammerinkweg 9                      7546 RD          06 14344119
 
 
 
OUDERLINGEN – KERKRENTMEESTERS                                                         tel.  
                       
R.H.A.Wissink-Roossink *       Geessinkweg 403                      7544 RB           06 23726729
praeses kerkenraad
                                                                                   
K. Boersma*                           Hilbertlanden 35                       7542 JJ            06 14572261
 
P.Swank                                  Willem Kalfstraat 62                 7545 AN           06 10301492
Penningmeester van de
kerkrentmeesters  
 
G. de Jongh                           op verzoek geen persoonlijke gegevens
 
 
 
KERKRENTMEESTER  (geen zitting in de kerkenraad)                                    tel.
                                                                                                                             
J.G. Berenbroek                     Buurserstraat 500                     7544 RH           053 4761892
 
 
              
*  tevens lid moderamen

Samenstelling van de kerkenraad
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2 maart 84 Mevr. W. Overbeek-van het Loo Grote Veldweg 19

3 maaart 91 Dhr. L. Janssen P.C. Hooftlaan 6 10

8 maart 83 Dhr. J.F.W. Rommelaar Stationsplein 29

12 maaart 80 Dhr. J.G. Berenbroek Buurserstraat 500

12 maart 80 Mevr. G.C.G. Scholten-Prins Doolhof 14

14 maaart 79 Mevr. A. Hessels-Stulen Bastinglaan 17

16 maart 79 Mevr. G.G. Voortman-Slijkhuis Jan van Elburgstraat 20

29 maaart 82 Mevr. M.G. Bosscha-Lippinkhof Telgengaarden 21

29 maart 88 Mevr. G.F. Bergerink-Schouwink Jan van Elburgstraat 71

30 maaart 91 Mevr. J.G. Brinkman-ter Riet Voshaarweg 35

30maart 82 Dhr. J.H. Sleurink Baltinkweg 60

30 maaart 80 Dhr. J.B. Abbink Badweg 199

31 maart 90 Mevr. H. Boshove-Ringenier Warenveldehoek 1

31 maaart 79 Dhr. H.G.B. Spenkelink Groenelaan 55

31 maart 77 Mevr. J. Nijhuis Dr. De Jongstraat 15

1 april 85 Dhr. H.M.G.H. ter Horst Gerinkhoekweg 22

3 april 78 Mevr. E.G. Hobbelt-Versteeg Knalhutteweg 297

3 april 83 Mevr. J.H. Broen-van Eerde Noord Esmarkerrondweg 616

4 april 79 Mevr. N. Abbink-van der Kamp Badweg 199

4 april 84 Mevr. G.A. Vink-Teussink Berriehoek 21

7 april 83 Mevr. B.G. Pasman-Baltink P.C. Borstlaan 123, Hengelo

14 april 79 Mevr. W.J. Homan Meester De Wolfplein 15

18 april 88 Mevr. A. Kats-Damsma Broekheurnerplein 115

21 april 88 Mevr. H.J. Weldink-Brus Holterhofweg 310

23 april 77 Mevr. M. ter Mors-Veld Achterhofweg 35

24 april 78 Mevr. G.G. Pil-ten Kate Ganzebosweg 200

24 april 84 Mevr. G.J. Krikke-Nijhuis Oude Deldenerweg 268

25 april 78 Dhr. R.E. Jongejeugd Ans van den Berglaan 37

27 april 87 Mevr. W.G. Wesseler-Blekkenhorst Jan van Elburgstraat 7

29 april 82 Mevr. R. Wijnbergen-Oost Vretberg 9

30 april 86 Mevr. H.J. Baardink-Olink Usselerveenweg 68

30 april 77 Dhr. R.S. Bruinsma Bastinglaan 25

2 mei 76 Dhr. J.A. Farro Berriehoek 31

2 mei 78 Mevr. H.H.J. Reef-Baltink Twekkelerweg 350

5 mei 81 Mevr. E.J. van den Broeke-Boumann Kotkampweg 137

7 mei 95 Dhr. R. van der Valk Bastinglaan 1

7 mei 80 Dhr. G. Dikken Weleweg 32

7 mei 88 Dhr. J.H. Lansink Goorsedijk 10

8 mei 82 Mevr. J.L.G. Boers-Florijn Theo van Doesburgstraat 6

9 mei 85 Mevr. S. Doeve-Jonker De Posten 763

9 mei 83 Dhr. J.G. Wevers Kwinkelerweg 7

11 mei 86 Mevr. B.H. Kleisen-den Ouden Bernard Roerinkstraat 8
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In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00 uur, tenzij anders vermeld, en de
plaats Usselo, tenzij anders vermeld.
 
U kunt de dienst ook online volgen. Dit kan op de PC door in het zoekvenster van Google
"kerkdienstgemist' in te vullen, en daar in het "Zoek kerk" venster "Usselo" in te vullen. De rest wijst zich
vanzelf.
 
U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-Usselo
 

De diensten
Alle woensdagen voor pasen om 19.00 uur een stilteviering
 
data:  25 februari, 4 maart, 11 maart, 18 maart, 25 maart en 1 april. 
 
En verder:
 
8 maart         ds. Jaap Jonk uit Laren
 
15 maart       ds. Janneke Bekhof uit Hengelo
 
22 maart      ds. Bram Grandia uit Doesburg
 
29 maart      ds. Wiebke Heeren, Twekkelo, Palmpasen
 
 
Paascyclus: samen met Haaksbergen
 
Donderdag 2 april  Witte donderdag Usselo 19.00 uur ds. Wiebke Heeren (Maaltijd v.d. Heer)

Vrijdag 3 april          Goede Vrijdag Haaksbergen 19.00 uur ds. Wim de Jong uit Haaksbergen

Zaterdag 4 april      Stille Zaterdag Usselo 22.00 uur ds. Wim de Jong   (Maaltijd v.d.Heer)                               
    
Zondag 5 april         Eerste paasdag Haaksbergen 10.00 uur ds. Wim de Jong.
 
 
12 april        dhr. W. Ekker
 
19 april        ds. Carla Borgers uit Borne
 
 26 april       ds. Wiebke Heeren
 
 3 mei          ds. Johan Meijer uit Borne
 
10 mei         ds. Jaap Jonk uit Laren
 

Kerkdiensten

De DRIEKLANK in het jaar 2026
 
Nummer     kopij inleveren uiterlijk op:            zal uitkomen op:
 
  49.2           woensdag 29 april                      maandag 11 mei


