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Vanuit de
pastorie

CONTACTADRESSEN
 
 
Ledenadministratie (voor het doorgeven
van mutaties) 
Kerkelijk bureau   Lammerinkweg 1
(Riette Wissink. Email: mts-wissink@outlook.
com)
 
Interkerkelijke werkgroep 
Marion Reinderink  Beckumerstraat 184 
tel.4283013
 
Cantorij 
Deze participeert in kerkdiensten zowel in
Usselo als in Twekkelo
repetities woensdagavond 16.30-17.30 uur in
het Verenigingsgebouw
Contactpersoon: Mieke Lippinkhof 
tel.06-53928328
 
Open Vensterwerk 
Greetje van der Valk  Kwinkelerweg 39         
tel 4282020
 
Kindernevendienst 
Rineke Overbeek   Grote Veldweg 21           
tel. 06-33972474
 
Jeugdkerk voor 12 -  plussers   
Jenny Stokkers  Boekelerhofweg 100 
tel.4281269
 
Autodienst / Vervoer naar de kerk(dienst) 
Mieke Lippinkhof   053 - 4357195 of
                               06 - 53928328
 
Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo 
 Postbus 10016, 7504 PA Enschede,
www.begraafplaats-usselo.nl
 
Verenigingsgebouw  Haaksbergerstraat 821,
7548 PB Usselo.
 
Reservering van de kerk, het
Verenigingsgebouw en uitgifte van
grafrechten: 06 - 237 267 29 (mw. Wissink)
e-mail: mts-wissink@outlook.com
 
  
 
 
 
 

Pasen
 
Begin 1:
Het is het feest van de opstanding van Jezus
Christus. Maar het is allereerst het feest van de
paaseitjes (die dan al lang verorberd zijn), van de
paasbrunch en al dat andere lekkere eten, de
uitstapjes en het samenzijn als familie.
 
Begin 2:
Het is het feest van de bemoediging, het terugkeren
bij het begin, waarom ons leven zin krijgt. Dat we
niet toevallig door onze ouders deze wereld in zijn
gebracht, maar door een raadselachtig geheim
een plaats in deze wereld hebben gekregen waar
wij voluit mogen leven. Voluit leven te verstaan als
in verbanden leven met Christus en de
medemensen.
 
Begin 3:
Een grassprietje, dat door het asfalt heen groeit.
Groeit, groen en fier. Het is een teken van
onverzettelijke kracht. Van er doorheen komen
waar alles dichtgewalst leek. En waar toch een
doorkomen aan is, zo te zien.  
Het is een teken ook voor de kracht die mensen
opbrengen om het leven met elkaar goed te laten
zijn. Door lief te hebben, door genade te schenken
in plaats van op het eigen recht te blijven hameren.
Een ander voor te laten gaan.
In de vele hoffelijke gestes, in het respekt waarmee
je ook je geringste medemens tegemoet treedt, en
hem of haar op zijn of haar menszijn aanspreekt:
daarin begint het licht te dagen van Pasen.
 
Begin 4:
Steeds weer is er de twijfel: wat is er na de dood? Is
er iets? Mensen zouden dat graag willen weten. Ik
laat dat graag aan Gods eeuwigheid over. Daar zal
ruimte en plaats zijn, denk ik dan.
Maar wat is er vóór de dood? Bij zoveel bedreiging
van menselijk leven zoals op dit moment heb ik de
indruk dat veel mensen van binnen de moed in de
schoenen zakt. En dat dit niet bij velen tot vragen
leidt naar wat nu zinvol zou zijn om te doen, maar
tot doorleven en doen alsof er niets aan de hand is.
Pasen betekent toch de realiteit onder ogen zien,
en met nieuwe hoop naar de onmogelijke
mogelijheden zoeken, naar de onverzettelijke
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kracht die er zal zijn. Om juist met wegen van
verandering te beginnen. Waar velen dan zeggen:
hoe dom kun je zijn. En het toch proberen.
Omdat je lief wilt hebben, en niet genadeloos wilt
zijn. Omdat je de liefde voor het meest ware houdt
dat er is. En de vrede. En omdat we dat als
gemeente ook niet willen loslaten, toch?
Zo begint Pasen steeds opnieuw.
 
 ds. Wiebke Heeren
 

Vanuit de
kerkenraad

De kerkenraadsvergadering op woensdag 14
februari werd geopend door Roel ter Borg met een
stuk uit Phil Bosmans; “Zomaar voor jou.”
Besloten werd om de rondvraag met het oog op
tijdwinst met ingang van heden vooraan op de
agenda te plaatsen. Dat werd door eenieder
aangenomen. We willen binnen de kerkenraad
proberen om efficiënter te gaan werken. Vandaar
ook een kort verslag met de belangrijkste zaken.
Hierna heette de voorzitter de beide nieuwe
kerkenraadsleden Ria Teussink en Tineke Dikken
welkom.
Ria en Tineke stelden zich hierna voor aan de
andere kerkenraadsleden.  Het is mooi om deze
versterking te mogen begroeten.
Een kleine werkgroep werd geformeerd om zich
bezig te houden met een aanzet voor het nieuwe
beleidsplan.
Er is een lijst gemaakt van werkzaamheden van de
verschillende ambtsdragers in onze kerk. Dit om
inzicht te krijgen in wie wat doet en wie zich waar
mee bezig houdt. Tevens is het rooster van aftreden
van de kerkenraadsleden nagekeken.
Het opstellen van een plaatselijke regeling ligt nu
even stil in verband met drukte. Een daarvoor
gevormde groep zal zich hierover gaan buigen.
 
Verslag commissies:
 
Kerkrentmeesters
Er is gewerkt aan isolatie van de pastorie. Men is erg
druk geweest met wateroverlast rond de Kersttijd. Er
komt iemand via de provincie om mee te kijken
naar energiebesparingsmogelijkheden in alle
gebouwen. De klok in de toren wordt zeer
binnenkort weer gemaakt.
Financiën
In de actie Kerkbalans is er 64.000,- toegezegd. Dat
is helaas minder dan er begroot was. We hebben
minder gas gebruikt in de kerk tijdens het afgelopen

jaar. Zie hierover in een afzonderlijk bericht in de
Drieklank.
Ouderlingen/pastorale raad
Op 3 maart a.s. zal er een gedachtenisdienst
worden gehouden.
 Predikant
Ds. Wiebke Heeren geeft aan wanneer zij dit jaar vrij
wil zijn voor vakantie en het volgen van     
cursussen.; ds. Job Stein is dan aanspreekpunt voor
ondersteuning
 Diaconie
Tijdens Pasen zal er ook dit jaar geen Paasontbijt
zijn, maar er is wel na afloop van de dienst op 1e
Paasdag, een “aangeklede koffie”.
Op 23 maart a.s. is vanuit het OpenVenstererk  om
14.30 u. een Paasbroodmaaltijd voor iedereen. Paul
Swank vertoont dan foto’s van zijn Zuid-Afrika reis.
 Tijdens de vastentijd vraagt de diaconie om
boodschappen mee te nemen voor de
Voedselbank; zie hiervoor het artikel van Liesbeth
Harms elders in deze Drieklank en het bericht in de
zondagbrief. Hierna stopt tijdelijk de actie voor de
voedselbank; in het najaar zal er weer nieuwe
voedselbankactie wordt opgezet.
Jeugdwerk
De KinderPassion is gepland op Goede Vrijdag 29
maart en zal vermoedelijk gecombineerd worden
met een soepmaaltijd.
 
Door Mieke Lippinkhof werd de
Kerkenraadsvergadering afgesloten met het lezen
van Lied 783 “Voor mij is geluk…”
 
Namens de kerkenraad
Jan W. ter Mors (Voorz.)

 
 

Kerkbalans 2024:
Geef om uw kerk
 
Met het uitkomen van dit nummer van Drieklank
hebben wij alle toezeggingen van de actie
Kerkbalans 2024 verwerkt en kunnen wij u de
resultaten daarvan in onderstaand overzicht tonen.
Op de begroting 2023 zijn wij voor Kerkbalans
uitgegaan van een bedrag van € 68.000. Van de
353 aangeschreven leden hebben wij 284
toezeggingen terugontvangen. Het totaal bedrag
aan toezeggingen is uitgekomen op € 66.552, wat
inhoudt dat de gemiddelde toezegging € 234
(2023: 223) bedraagt.

Van de
kerkrentmeesters
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In 2023 hebben wij uit 303 toezeggingen € 67.693
ontvangen. Wij hebben goede hoop dat in de loop
van dit jaar het begrote bedrag gehaald zal
worden.
Als College van Kerkrentmeesters zijn wij uiteraard
heel blij met dit mooie resultaat.
Wij danken nogmaals allen voor hun gedane
toezeggingen voor Kerkbalans 2024.
Tenslotte staat hierna een klein overzicht van de
verdeling van de toezeggingen naar grootte in
vergelijking met vorig jaar.
 
                           2024                     2023
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
 
Paul Swank

< 250 192 19.922 217 21.945

251-500 54 19.210 60 23.912

501-750 26 14.590 16 10.136

751-1000  6 4.800 5 4.450

> 1000 6 8.030 5 7.250

Totaal 284 66.552 303 67.693

 
 

Energie
 
Onlangs ontvingen wij, PG Usselo, de jaarafrekening
van onze energieleverancier.
De jaarafrekening geeft allereerst een meevaller
aan. In 2023 hebben wij ruim teveel voorschot
moeten betalen, zodat wij nu flink geld terugkrijgen.
Verder kijkend blijkt dat wij met een tweede
meevaller te maken te hebben. De “koude
kerkdiensten” hebben gezorgd voor een behoorlijke
besparing aan gasverbruik. Verbruikten wij in 2022
in totaal nog 12.300 m³ gas, door de genomen
energiemaatregelen is dit in 2023 gedaald naar
9.600 m³, een besparing van 22%.
Als kerkrentmeesters hebben wij vaak gehoord:
“Wat is het koud in de kerk”. Wij hebben ons dat
zeker gerealiseerd en hebben daar ook begrip
voor, maar wij hielden wel in het achterhoofd dat
het verwarmen van de kerk voor een dienst in de
wintermaanden, zelfs wanneer we de verwarming
niet hoog opstoken, al ca. 100 m³ gas kost.
Hoewel de besparing op gasverbruik zeer welkom
was, moesten wij in 2023 enorme
tariefsverhogingen incasseren. Uiteindelijk stegen

de kosten voor het totale energieverbruik (gas en
elektriciteit) van ca. € 11.000 naar € 36.000, een
stijging van 320%.
Voor 2024 en 2025 hebben wij gunstiger
energietarieven kunnen vastleggen. Met name het
tarief voor gas zal ongeveer halveren, waardoor de
kosten zullen dalen. Niettemin vragen wij uw begrip
voor het voortzetten van het huidige energiebeleid
om het verbruik en de kosten in de hand te kunnen
houden.
In de laatste vergadering van het college van
kerkrentmeesters is besloten om met hulp van
externe adviseurs onderzoek te doen of wij in onze
gebouwen verdergaande maatregelen voor
energiebesparing kunnen treffen. Wanneer wij
daarover meer duidelijkheid hebben, zullen wij u
daarover informeren.
 
Namens de kerkrentmeesters
Paul Swank

Vanuit de
diaconie

 
 

Bloemen in de kerk
 
Iedere zondag staan er bloemen naast de
preekstoel. Die zijn bestemd voor:
Gemeenteleden die qua verjaardag een kroonjaar
te vieren hebben, te beginnen bij 80 jaar.
Echtparen die 50, 60 (enz.) jaar getrouwd zijn.
Gemeenteleden die ziek zijn
Bemoediging van hen die een dierbare hebben
verloren.
Ook staan er 2 witte rozen op de tafel naast het
kleine orgel. Die mag je meenemen om iemand
een hart onder de riem te steken (hoeft geen
gemeente lid te zijn).
Deze bloemen worden keurig verzorgd door onze
plaatselijke bloemisten. Het ene jaar Thuys en het
andere jaar Fleuranthus.
Tot voor kort stonden er altijd 2 bossen bloemen.
Waarom staat er nu maar éen bos? Omdat uit onze
ledenadministratie blijkt dat wij met één bos toe
kunnen. Mocht blijken dat er op een bepaalde
zondag toch 2 bossen nodig zijn, dan staan er
alsnog 2 bossen naast de preekstoel.
 
Mieke Lippinkhof
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Collectes
 
26 nov     Pastoraat P.K.N.                               € 164,77
                Plaatselijke Gemeente                       194,40
 
 3 dec      Kerk in Actie Oeganda                       97,72
                Plaatselijke gemeente                         91,50
10 dec     Kerk in Actie Myanmar                      100,10
                Plaatselijke Gemeente                       124,50
17 dec     Kerk in Actie Buitenlands Diac.         100,90
                Plaatselijke Gemeente                         96,05
24 dec     Voedselbank                                      542,80
25 dec     Kinderen Oekraine/Reach Anoth.   112,50
                 Plaatselijke Gemeente                        95,50
31 dec     Plaatselijke Diaconie                           79,20
               
 7 jan       Diaconie Leendert Vriel Stichting      126.87
                Plaatselijke Gemeente                       116,65
14 jan      Kerk in actie Binnenlands Diac.          93,80
                 Plaatselijke gemeente                       104,20
21 jan      Diaconie Missionair werk                   147,80
                 Plaatselijke Gemeente                      150,50
28 jan      Jongeren Generatie P.K.N.                  80,20
                 Plaatselijke Gemeente                        88,20
 
 4 feb       Kerk in Actie Bangladesh                    90,50 
                Plaatselijke Gemeente                         97,25
11 feb      Kerk in Actie noodhulp Gr'land          90,50
                 Plaatselijke Gemeente                        94,75
 
Giften
 
Mevr. R.                  € 10,-
Mevr. R-B                   25,-    
 
Mieke Lippinkhof 
 
Via de bijdragenadministrateur           
       
Mw B. van E.      € 20.00
Mw vd V-D         € 25.00
Mw A-W              € 35.00
Mw Vl.                 €180.00
Fam van K-S       €300.00
 
 
Coen Nijkamp
 
 
 

ReachAnother
Foundation
 
Wat een goed bericht, dat jullie kerstmarkt zo´n
groot bedrag heeft opgeleverd.
En dat de ”REACHANOTHER FOUNDATION” dit jaar
een bedrag van € 850,00 mag ontvangen.
De afgelopen 5 jaar heeft u ons geweldig
ondersteund.
Daar zijn de kinderen en hun ouders heel blij mee!
HARTELIJK DANK DAARVOOR!
 
We hebben in de laatste 15 jaar meer dan
tienduizend kinderen, mede dankzij jullie, een kans
op een normaal leven kunnen bezorgen. In die tijd
hebben we meegeholpen om bijna 100
neurochirurgen op te leiden, die de noodzakelijke
operaties in 10 speciale klinieken verrichten.
Ze leren de moeders hun kinderen zo te verzorgen
dat ze ook naar school kunnen en gezond
opgroeien.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat we ook samen met de overheid hebben bereikt
is dat vanaf 28 februari 2023 verplicht foliumzuur
aan meel wordt toegevoegd, waardoor 16000
zwangere moeders een gezonde baby zullen
krijgen.
ReachAnother is een drijvende kracht geweest
achter deze ontwikkeling
 
Van Ethiopiërs voor Ethiopiërs door Ethiopiërs.
 
Jan Koning, MD,PHD
Medical director,
ReachAnother Nederland
www.reachanother.nl
j.koning@reachanother.nl
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In gedachtenis

Op tweede kerstdag 2023 is overleden de heer
Willy Bruggert.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willy is geboren op 20 september 1945 aan de
Leunenbergweg in Enschede. Maar die weg
bestaat niet meer sinds de Wesselerbrink is
gebouwd.
Willy, die graag boer wilde worden, kreeg die kans
bij een oom en tante op het landgoed ’t Brunink.
Daar heeft hij vanaf zijn zestiende gewoond, voelde
zich daar helemaal thuis en kreeg al heimwee als
hij 10 kilometer van het Brunink verwijderd was.  In
1979 getrouwd hij met Stini Dams en ze kregen 2
zoons, Dinand en Jan. Vakanties konden de
jongens zich dan ook niet herinneren. Hooguit een
dagje pretpark of dierentuin. Alles stond in het
teken van de boerderij. In 1994 kwam de overheid
met nieuw beleid: het Agrarisch Natuurbeheer. Willy
stond daar wel voor open en zo werd het bedrijf in
1996 biologisch.
Een hele verandering, maar samen met Stini en de
jongens heeft Willy de schouders er onder gezet.
Totdat hij met kerst 2004 door een zwaar aneurysma
getroffen werd. 10% overlevingskans, maar hij kwam
er weer bovenop, hoewel hij aan conditie veel heeft
moeten inleveren. Grote steun was zijn vrouw, en
wat was het een schok dat haar in april 2013
hetzelfde overkwam. Maar zij overleefde het niet.
Dinand en Jan woonden beiden bij hen op de
boerderij. Dinand was voorbestemd om de
boerderij over te nemen, maar ze kregen nu ook de
zorg voor hun vader erbij.
Respect hoe deze jonge mannen dit hebben
opgepakt! Natuurlijk kwam er thuiszorg, en een
zekere Melissa kreeg een oogje op Dinand, en is op
de boerderij gebleven. Genoten heeft Willy van de
twee kleinzoons die geboren werden. Dagelijks
keutelde hij nog op de boerderij rond en probeerde
zich nuttig te maken in de stal tussen de koeien,

want dat was zijn grote liefhebberij.
De laatste maanden liet zijn gezondheid steeds
meer te wensen over, en een zwaar herseninfarct
met de Kerst, precies 19 jaar later, heeft hij niet
overleefd.
Op 30 december werd er in een volle kerk in Usselo
afscheid genomen. Hij werd te ruste gelegd in het
graf bij zijn vrouw op de begraafplaats in Usselo.
Het kringetje is rond, de (klein)kinderen kijken terug
met mooie en dankbare herinneringen, want alles
wat mooi en goed was in het leven kan de dood
niet uitwissen.
Dat dit laatste hen de kracht mag geven om door
te gaan.
 
Riëtte Wissink
 

En verder ...

Beste
gemeenteleden
 
Het is steeds opnieuw verrassend hoe verschillend
kerkelijke gemeenten het doen, met de privacy,
met het beleid, met de manier van samenkomen,
niet alleen op de zondag, maar ook door de week.
Hoe vergaderingen verlopen en wat als essentieel
wordt gezien voor een kerkeljke gemeente.
Dit voor ogen te hebben helpt, om de eigen gang
van zaken nu en dan te relativeren. En ook om te
kunnen veronderstellen: misschien is een ander
vertrekpunt en een andere aanpak beter. Volgens
mij is iedere gemeente hiermee bezig, niet
voortdurend, maar zo nu en dan.
Ik had dezer dagen bezoek van een jong gezin uit
de Trynwâlden, de gemeente waar ik als predikant
zes jaar heb gewerkt  voordat ik hier begon. Zij zijn
deel van een gespreksgroep die begon als
„Gespreksgroep voor twintigers“. De meesten zijn
inmiddels rondom de dertig, hebben kinderen
gekregen, zijn nu best wat burgerlijk geaard en
ontmoeten elkaar om de zoveel weken op de
zondagavond. En dan gaan de gesprekken over
geloven, de huidige tijd en geloven in de huidige
tijd.
Een van hen zat in de kerkenraad, drie van hen zijn
nu lid van de kerkenraad.
Ze vertelden over hoe het nu in de gemeente gaat
en vroegen natuurlijk hoe het in Usselo en
Haaksbergen gaat, en hoe met de jeugd en de
jonge gezinnen gesteld is. Tja ....
Het bracht me bij de vraag waarom in de ene
gemeente het wel gelukt is, jonge mensen vast te
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blijven houden en in andere niet. Veel kerkelijke
gemeenten hebben er last van dat de generaties
onder de vijftig of de veertig er gewoon niet meer
zijn.  Hooguit in de kaartenbak.
Ik heb er geen verklaring voor. Want zoveel verschil
is er niet tussen de gemeente in de Trynwalden en
de gemeenten van Usselo of van Haaksbergen. 
Wel ben ik blij dat de gespreksgroep nog bestaat,
dat ze zelfs nog steeds groter wordt en er dus
belangstelling is voor vragen rondom de wereld en
het geloof.
Deze generatie wordt vaak verweten dat ze geen
belangstelling meer heeft voor geloven en de kerk.
Genoemde gespreksgroep maakt duidelijk dat het
niet over de hele linie klopt.
Dat betekent dat ook hier ergens van die verborgen
vragen zouden moeten leven bij mensen die wij niet
zien. Toch?
Ik ben benieuwd hoe u, hoe jij hierover denkt!
 
Met hartelijke groet,
 
ds. Wiebke Heeren
 

Stiltevieringen
 
We zijn niet de hele tijd stil, maar er is ruimte voor
stilte op de komende woensdagavonden vanaf
19.00 uur in de dorpskerken om ons heen.
Daaromheen is er gebed, muziek en zang. Deze
serie is opgebouwd rondom zes kunstwerken (bij
iedere week een andere afbeelding).
Net als het jaar ervoor willen we ook dit jaar in de
Veertig Dagentijd de mogelijkheid bieden, om op
een laagsdrempelige manier aan te sluiten bij
momenten van inkeer en bezinning. Iedereen is
welkom: mensen geworteld in de één of andere
geloofsgemeenschap net zo goed als mensen
zonder binding aan een (geloofs)traditie We
nodigen u en jou hiervoor van harte uit!
 
21 Feb in Usselo in de Protestantse Kerk,
Haaksbergerstraat 815
28 Feb in Haaksbergen in de Bonifatiuskerk,
Veldmaterstr. 61
 6 Mrt in Buurse in het Kleine Kerkje, Alsteedseweg
22
13 Mrt  in Boekelo in Momentum, Beckumerstraat
169
20 Mrt  in Twekkelo  in de Johanneskerk,
Twekkelerweg 110  
27 Mrt  in Haaksbergen in de Protestantse Kerk,Jhr.
v. Heijdenstr 4

 Stiltevieringen

 
De stiltevieringen op weg naar Pasen op
woensdagavond van 19:00 – 19:25 uur.
Deze keer in samenwerking met de rooms-
katholieke parochie Zuidoost Twente.
 
 
Ds. Wiebke Heeren
Ds. Job Stein

Lied van de maand
in de Veertig Dagentijd: Met niets van niets
 
Wanneer je een lied kiest dat bij de tijd van het
kerkelijk jaar past, ga je zo af en toe over de grens
van een maand, de vier weken, heen. Dat is ook
deze keer het geval.
Lied 602 zal ons in deze Veertig Dagen begeleiden.
‘Met niets van niets zijt Gij begonnen, hebt
sprakeloos het licht gezegd‘, zo zet Huub
Ooosterhuis meteen de toon van dit lied. God is
diegene die kan wat wij mensen niet kunnen.
Sprakeloos spreken, scheppen zonder een begin.
Dat is de poëtische kracht van deze lieddichter, die
met beelden over God spreekt en geen almacht
tentoonspreidt, maar omschrijft door lichtvoetig het
erover te hebben.
De woorden van deze dichter wekken geen
argwaan tegen een te grote God, maar leggen uit,
wat de grootsheid van deze God is. (Ik heb dus heel
veel woorden nodig om  uit te leggen wat de
dichter hier doet!)

8 Drieklank



Dat gaat zo het hele lied door, en eindigt in een
persoonlijk credo van Huub Oosterhuis, zonder dat
je het meteen opmerkt.
Zijn zoon Tjeerd heeft de melodie geschreven bij dit
liedgedicht, en daarbij heeft hij geen rekening
gehouden met wat oudere gemeenteleden die tijd
nodig hebben voor de tekst en dan ook nog een
nieuwe melodie onder de knie moeten krijgen.
De verdeling over de muzieknoten is best pittig en je
moet eraan wennen. Maar, wanneer we het een
keer goed te pakken hebben, zou het zomaar
kunnen, dat het een zeer geliefd lied wordt bij ons,
vermoed ik.
Op 18 februari zijn  we begonnen als gemeente met
hulp van de cantorij, om de melodie wat onder de
knie te krijgen. Ik hoop van harte dat we met steeds
meer plezier het zullen zingen.
 
Ds. Wiebke Heeren

Vrijwilligersavond
 
Vrijdag 12 januari
 
De jaarlijkse vrijwilligersavond zou plaatsvinden op
donderdagavond 11 januari bij De Spielehof. Aan
het begin van de avond begon het echter te
ijzelen, en de kerkenraad zag zich na enig
crisisberaad genoodzaakt de vrijwilligersavond
wegens Code Oranje te verplaatsen naar de
volgende dag, vrijdag 12 januari. Janny Leusink van
De Spielehof kon gelukkig het gezelschap ook die
vrijdag ontvangen, maar moest wel alle
klaargemaakte spijzen bederfvrij opslaan.  De
wijziging werd zo goed mogelijk doorgegeven aan
alle vrijwilligers, maar het was niet te voorkomen dat
sommigen die wijzigingen niet op tijd meekregen.
Zodat enkelen zich toch donderdagavond bij De
Spielehof meldden - en onverrichterzake weer terug
naar huis konden gaan.
 
Het was de volgende dag - van gladheid was geen
enkele sprake meer - afwachten hoeveel vrijwilligers
alsnog de gang naar De Spielehof zouden maken.
Dat viel reuze mee, de opkomst was niet
noemenswaardig minder dan vorige edities van de
vrijwilligersavond.
 
De avond zelf verliep op rolletjes. Na de koffie met
krentenwegge sprak Riëtte Wissink het
welkomstwoord, werden de Kerk in Actie-
enveloppen uitgedeeld, en deed het gezelschap
zich vervolgens tegoed aan de spijzen en dranken
die de fa. Leusink klaar had gezet. Het werd een
gezellig en geanimeerd samenzijn, wat - naar mijn
subjectieve waarneming - het ‘wij-gevoel’ van onze

gemeente zeer ten goede is gekomen.
 
Bijgaande foto’s geen u een visuele impressie van
de vrijwilligersavond.
 
Roel Bruinsma
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Onze nieuwe diaken
 
Al vanaf 1990 was ze lid van de toenmalige
kerkenraad, twee termijnen lang, tot 1998.  Boekelo
had toen nog een eigen kerkgebouw en Tineke
Dikken-Koning was ouderling/scriba. Als ik in 1990
redacteur van het kerkblad (maar dat was er nog
niet) was geweest had ik toen al een artikeltje aan
haar gewijd. Maar dat was niet het geval, en dus
zat ik op een dag in februari 2024 bij haar aan tafel
om alsnog stof te vergaren voor het artikeltje dat u
nu aan het lezen bent.
 
Tineke is tijdens de dienst van 21 januari j.l. als
diaken bevestigd. Dat is de reden waarom u dit
artikeltje van mij krijgt voorgeschoteld, het leek me
goed dat u deze ambtsdrager zodoende iets beter
leert kennen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tineke is geen autochtone Twentse, ze is geboren in
Oosterbeek, vlakbij Arnhem. Daar waren haar
ouders in 1942 getrouwd, en daar hadden ze
huisvesting gevonden. In 1944 was er door
oorlogshandelingen van Oosterbeek in het
algemeen, en van het huis van de familie Koning in

het bijzonder, maar weinig overeind gebleven. Na
de oorlog werd Oosterbeek herbouwd, en kregen
Tinekes’ ouders er een nieuw huis. Er werden 3
zonen en 2 dochters geboren, waarvan Tineke de
middelste was. Twee (tweeling)broers van Tineke
kennen wij als PKN-gemeente van Usselo: de artsen
Marinus en Jan Koning van de Reach Another
Foundation. Deze Foundation zorgt ervoor dat
Ethiopische baby’s met een waterhoofd - in Ethiopië
een veel voorkomende aandoening bij zuigelingen
wegens een gebrek aan foliumzuur - een
levensreddende behandeling kunnen krijgen. Voor
deze Foundation heeft onze gemeente enkele jaren
via acties en collectes een behoorlijk geldbedrag
kunnen inzamelen.
 
Tineke groeide in Oosterbeek op in een Nederlands
Hervormd gezin van vrijzinnige signatuur. Beide
ouders waren actieve lidmaten van de plaatselijke
hervormde kerk. Ze ging er naar de lagere school
en naar de ULO, en behaalde daarna de N12-acte,
waarmee je toentertijd lerares huishoudkunde kon
worden. Ze ging in 1973 aan het werk als lerares
huishoudkunde aan de Huishoudschool in
Nieuwerkerk a/d IJssel. In 1977 vertrok ze naar
Enschede om in hetzelfde vak lerares aan De
Hoeksteen te worden. Daar is ze tot aan haar
pensionering in 2013 blijven werken.
 
Tijdens de Hoeksteen-periode was Gerard Dikken
daar één van haar collega’s. Diens vrouw raakte in
die periode ernstig ziek en overleed.  In de jaren die
volgden bleken Tineke en Gerard het goed met
elkaar te kunnen vinden. Dat leidde er uiteindelijk
toe dat ze besloten hun leven te delen, en dat
besluit te bekrachtigen door in 1990 te trouwen.
Gerard had uit zijn vorige huwelijk 2 kinderen, die
inmiddels volwassen zijn geworden, en op hun
beurt kinderen hebben gekregen, zodat Gerard en
Tineke nu grootouders zijn.
 
De diaconie is niet het enige vrijwilligerswerk
waaraan Tineke haar tijd besteedt. Ze is ook actief
bij de Spoedeisende Hulp van het MST te Enschede.
 
Naast het vrijwilligerswerk blijft er ook nog wel tijd
over voor vrijetijdsbesteding in de vorm van golfen
bij de Spielehof, voor lezen en deelname aan een
leesclub, en het verfraaien en onderhouden van
hun tuin rond hun huis aan de Weleweg in Boekelo,
waar ze sinds 1993 wonen.
 
Roel Bruinsma
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zondag 7 april,
anders dan anders
 
De samenstelster van de ‘preekvoorziening’ heeft
op aanraden van een gemeentelid dat zij wel
oordeelkundig acht, Carla Berbée voor de dienst
van 7 april aangezocht. Een rooms katholiek
pastoraal werkster als voorgangster, dat maakten
wij nog niet eerder mee.
 
Het leek mij aardig om haar in dit blad aan u voor
te stellen, wellicht bent u dan wel extra gemotiveerd
zich op 7 april onder het gehoor van deze
opmerkelijke vrouw te scharen. Want opmerkelijk
vind ik haar wel.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik zal u vertellen waarom ik dat vind. Een paar
weken geleden heb ik haar opgezocht. Veel tijd
had ze niet, maar ik kon met haar mee op en neer
lopen van De Wonne naar de markt. De Wonne is
een woongemeenschap voor mensen die, vaak
wegens crisis-achtige omstandigheden, (tijdelijk)
zonder woning zitten. Carla woont daar nu
beroepshalve. Als de markt bijna is afgelopen kan
zij (gratis) voedsel krijgen dat sommige
marktkooplui over hebben.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Op weg naar de markt

Carla mag overgebleven vis meenemen

 
 
Dit vanuit de gedachte dat het zonde is om voedsel
weg te gooien dat niet meer verhandeld kan
worden. En deze gedachte maakt bovendien deel
uit van de kringloop-filosofie van De Wonne. Dat
medewerkers en bewoners van De Wonne dan een
gratis maaltijd hebben is daarbij meegenomen.
 Tijdens en na dat uitstapje naar de markt had ik de
gelegenheid met haar in gesprek te gaan.
 
Carla is geboren en opgegroeid in Helmond, in een
meelevend katholiek gezin. Ze studeerde
planologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam,
ging daarna - na werktijd, ze had een baan -
theologie studeren aan de Katholieke Universiteit
van Tilburg. Ze ging aan de slag als pastoraal
werkster, laatstelijk in de parochie Zuidoost Twente.
Sinds januari 2020 is ze voorzitter van het bestuur
van De Wonne. Vorig jaar november nam ze
afscheid van de parochie Zuidoost Twente om zich
fulltime aan De Wonne te wijden. Dat kun je zien als
een managementfunctie, en dat is het ook wel.
Maar voor Carla Berbée is werken in De Wonne net
zo goed pastoraal werk.
 
De dienst van 7 april, ik ben benieuwd. U nu ook,
neem ik aan!
 
Roel Bruinsma

Vanuit de Blekerij
 
Genesis 19, 14-23. Lot stribbelt tegen, maar ontkomt
de verwoesting
 
Wij gaan er meestal vanuit dat de schoonzoons van
Lot getrouwd waren of zouden gaan trouwen met
de twee dochters die Lot aan het gepeupel wilde
uitleveren. Maar sommige Joodse verklaarders,
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onder wie Rashi, schrijven dat Lot nog twee
dochters moet hebben gehad, die getrouwd en wel
samenwoonden met hun echtgenoten. In dat geval
krijgt Lot hen niet eens te spreken en gaan zij met
de stad ten onder. Inderdaad zegt vs. 15: “… uw
twee dochters die voorhanden zijn” (SV).
De boden krijgen haast, de vernietiging gaat bijna
beginnen. Lot is zich nog niet bewust van de ernst
van de situatie, hij blijft aarzelen en is niet in
beweging te krijgen. Hij moet dan ook bijna alles
opgeven, zijn bezit, zijn positie, twee van zijn
dochters en misschien wel kleinkinderen. De boden
moeten hem en de rest van zijn gezin aan de hand
meetrekken, anders zouden zij misschien niet zijn
vertrokken.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met “buiten” in vs. 17 wordt waarschijnlijk buiten de
stad bedoeld, maar het staat niet in de grondtekst.
De Vulgaat voegt “buiten de stad” toe. De
vluchtelingen mogen niet omkijken, maar de
verleiding is groot. Lot en zijn gezin moeten immers
alles achterlaten. Rashi en andere verklaarders
wijzen er op dat zij ervan doordrongen moeten zijn,
dat zij hun redding weer aan Abraham te danken
hebben. Ze moeten naar de bergen vluchten, de
hele vlakte zal worden verwoest.
Lot werkt nog steeds niet mee, hij wilde Sodom
eigenlijk niet verlaten en ook de regio niet. hij wil
Zoar bereiken en daar zijn toevlucht zoeken. Hij
spreekt eerst zijn dankbaarheid uit voor het feit dat
hij gered wordt. Zijn angst dat het onheil hem
alsnog zal achterhalen, geeft blijk van weinig
vertrouwen. De boden hebben haast en stemmen
toe, het wordt tijd om met de verwoesting te
beginnen. Lot zegt twee keer dat het stadje maar
klein is, alsof dat een reden zou kunnen zijn om de
stad te sparen.
Lot wordt dus behouden dank zij Abraham, Zoar
dankt haar redding dus indirect aan Abraham.
Engelen die een taak uitvoeren, beschikken
blijkbaar over een zekere handelingsbevoegdheid,
want deze engel beslist zelf dat Zoar behouden zal
blijven. De naam Zoar heeft met klein te maken, de

oude naam, Bela, die verband houdt met
verslinden en verwoesten, is nu niet meer
toepasselijk.
Lot komt met zijn vrouw en twee dochters in Zoar
aan. De zon komt net op, de verschrikking is voor
hen voorbij. Voor Sodom en Gomorra niet, zwavel
en vuur vallen uit de hemel en de steden gaan in
vlammen op. Toch is hun ellende niet helemaal
voorbij, dat zien we straks. Twee maal staat er dat
JHWH zelf de vuurregen veroorzaakt. Het is dus toch
niet de engel die dit onheil aanricht. Dit verhaal
heeft wel indruk gemaakt, we zien zwavel en vuur
terug in Jes. 34,9, Luc. 17, 29-30 en Op. 9, 17 en 18.
In enkele zinnen wordt de totale verwoesting
beschreven. In de grondtekst staat een werkwoord
dat zinspeelt op een terugkeer naar de chaos van
Gen. 1. De hele vallei wordt verwoest tot aan Zoar,
dat aan de voet van het gebergte moet hebben
gelegen. De bewoners van de vallei worden niet
genoemd, maar die zijn – als er mensen woonden,
misschien woonden ze net als Lot in de stad –
ongetwijfeld met hun gewassen vernietigd.
 
Wim Kleisen
 

Ingekomen
mededeling
 
CGGZ Crescendo Enschede
 
Wijziging repetitielocatie
Vanaf februari 2024 repeteren we in een zaal van
de Ontmoetingskerk, Varviksingel 139 in Enschede
van 19.30 tot 21.30 uur. Parkeergelegenheid is er
aan de achterzijde van de kerk waar tevens de
ingang is. Indien u/ jij graag wilt zingen en ons koor
wilt komen versterken dan ben(t) u/ jij van harte
welkom om een keer te komen kijken of mee te
zingen op een woensdagavond.
Op 12 oktober 2024 hopen we ons 95-jarig bestaan
te vieren met een prachtig concert ‘I Have A
Dream’.
Op onze website is hierover meer informatie te
vinden: www.crescendo-enschede.nl

 'Lot en de mannen van Sodom' van Phillip Medhurst.Beeld Wikimedia

Aanbevolen
ArtWay beeldmeditatie - Stations of the Cross
hedendaagse kunstpelgrimage in Hengelo
17 februari t/m 30 maart 2024

Interessant is met name de bijdrage van Güler Ates
 
Informatie: https://faces-isee-faces.nl/exposities/
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Het verhaal van Pasen,                                         
verteld op kindvriendelijke 

en eigentijdse wijze. 

Vanaf het verenigingsgebouw lopen we naar de begraafplaats 
met het grote kruis, onze lichtjes, stenen en mooie herinneringen 

om daar samen einde en nieuw begin te vieren. 

Doelgroep: kinderen basisschool met (groot)ouders

Parkeren fiets/auto: 

Verenigingsgebouw Lammerinkweg

U bent van harte welkom!

Kinder-Passion
Usselo

vrijdag 29 maart 
om 17:00 uur.
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17 feb 87 Mevr. J.C.A.A. Bos-Heutink Madoerastraat 4 8

19 feb 92 Mevr. E. Smit-Schuite Dr. Koekstraat 3

19 feb 78 Mevr. J.M. Oosterveld-Koeslag Morsbeekweg 50

20 feb 87 Mevr. A.C.J. Askes-Tollenaar Agaatstraat 7

21 feb 89 Mevr. W.E. Mulder-Heideman Jan van Elburgstraat 20

21 feb 78 Dhr. H.E. Buursink Schaddendijk 73

22 feb 84 Mevr. G.G. Van der Valk-Dekker Kwinkelerweg 39

01 mrt 77 Dhr. S. Veenbaas Schiestraat 57

02 mrt 82 Mevr. W. Overbeek-van het Loo Grote Veldweg 19

03 mrt 89 Dhr. L. Janssen P.C. Hooftlaan 6 10, Hengelo

08 mrt 81 Dhr. J.F.W. Rommelaar Stationsplein 29

12 mrt 78 Dhr. J.G. Berenbroek Buurserstraat 500

12 mrt 78 Mevr. G.C.G. Scholten-Prins Doolhof 14

16 mrt 77 Mevr. G.G. Voortman-Slijkhuis Usselerrietweg 110

29 mrt 86 Mevr. G.F. Bergerink-Schouwink Jan van Elburgstraat 71

30 mrt 89 Mevr. J.G. Brinkman-ter Riet Voshaarweg 35

30 mrt 80 Dhr. J.H. Sleurink Baltinkweg 60

30 mrt 78 Dhr. J.B. Abbink Badweg 199

31 mrt 88 Mevr. H. Boshove-Ringenier Warenveldehoek 1

31 mrt 77 Dhr. H.G.B. Spenkelink Groenelaan 55

31 mrt 75 Mevr. J. Nijhuis Dr. De Jongstraat 15

01 apr 83 Dhr. H.M.G.H. ter Horst Gerinkhoekweg 22

03 apr 76 Mevr. E.G. Hobbelt-Versteeg Knalhutteweg 297

03 apr 81 Mevr. J.H. Broen-van Eerde Noord Esmarkerrondweg 616

04 apr 77 Mevr. N. Abbink-van der Kamp Badweg 199

04 apr 82 Mevr. G.A. Vink-Teussink Berriehoek 21

07 apr 81 Mevr. B.G. Pasman-Baltink Haaksbergerstraat 1020

14 apr 77 Mevr. W.J. Homan Meester De Wolfplein 15

16 apr 89 Mevr. J.F. Meijer-Baltink Leppepaalweg 30

18 apr 86 Mevr. A. Kats-Damsma Broekheurnerplein 115

21 apr 86 Mevr. H.J. Weldink-Brus Holterhofweg 310

23 apr 75 Mevr. M. ter Mors-Veld Achterhofweg 35

24 apr 76 Mevr. G.G. Pil-ten Kate Ganzebosweg 200

24 apr 82 Mevr. G.J. Krikke-Nijhuis Oude Deldenerweg 268

25 apr 76 Dhr. R.E. Jongejeugd Ans van den Berglaan 37

27 apr 85 Mevr. W.G. Wesseler-Blekkenhorst Jan van Elburgstraat 7

29 apr 80 Mevr. R. Wijnbergen-Oost Vretberg 9

30 apr 84 Mevr. H.J. Baardink-Olink Usselerveenweg 68

30 apr 75 Dhr. R.S. Bruinsma Bastinglaan 25
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PREDIKANT                                                                                                 tel.                                                   
                                                                    
ds. W. Heeren                        Haaksbergerstraat 819             7548 PB          2316060
 
  
DIAKENEN                                                                                                   tel.                                                   
                                                  
M. Lippinkhof-Hubers   *       Boekelose Stoombleekerij 59   7548 EE           4357195
 
T.  Dikken - Koning                Weleweg 32    7548 BB                                     4282435
 
L. Harms - Snijders                 Suze Groeneweglanden 9        7542 NP          4767733
 
H.Blik                                       Beckumerstraat 82                    7548 BH          06 22702798
 
 
OUDERLINGEN                                                                                            tel.                                                   
                                                                     
B.G.J. Pasman                       Haaksbergerstraat 1006           7548 PC          0613793855
 
J.W. ter Mors *                       Willem Rijbertstraat 26              7521 TP           06 51066319
preses kerkenraad
 
R.M. ter Borg *                       Mastbos 61                               7543 GM         06 55075120
Scriba kerkenraad
 
A.J. Farro - Geessink              Berriehoek 31                            7546 JK           06 13714202
 
H.J. Teussink-Nijhuis               Lammerinkweg 9                      7546 RD          4282438
 
 
OUDERLINGEN – KERKRENTMEESTERS                                                         tel.                                                  
                                                                            
H.G.H. Abbink                        Windmolenweg 45                   7548 BK           4281708
 
J.G. Berenbroek                     Buurserstraat 500                     7544 RH           4761892
 
Klaas Boersma*                    Hilbertlanden 35                       7542 JJ           06 14572261
 
P.Swank                                  Willem Kalfstraat 62                 7545 AN           0610301492
Penningmeester van de kerkrentmeesters  
 
 
 
KERKRENTMEESTER  (geen zitting in de kerkenraad)                                    tel.
                                                                                                                             
G.H. Bonke                             Bernard Roerinkstraat 71         7548 EL            4775776
 
 
 
              
*  tevens lid moderamen

Samenstelling van de kerkenraad
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In onderstaand preekrooster is de aanvangstijd van de dienst 10.00
uur, tenzij anders vermeld, en de plaats Usselo, tenzij anders vermeld.
 
U kunt de dienst ook  online volgen. Dit kan op de PC door in het
zoekvenster van Google "kerkdienstgemist' in te vullen, en daar in
het "Zoek kerk" venster "Usselo" in te vullen. De rest wijst zich vanzelf.
 
U kunt de dienst ook online volgen via de de volgende URL:
 
"https://kerkdienstgemist.nl/stations/2304-Protestantse-Gemeente-
Usselo"
 
.

De diensten
 
25 feb   dhr. Wijtze Ekker
 
3  mrt   ds. Wiebke Heeren
10 mrt  ds. Mariëlle Vlasblom, Losser                                         Twekkelo
17 mrt  ds.Martin van der Meer uit Assen
24 mrt  ds. Wiebke Heeren                                                     Palmpasen  
28 mrt  ds Wiebke Heeren,              Witte donderdag 19.30 u. Viering 
                                               maaltijd v.d. Heer , m.m.v. de cantorij
29 mrt  ds.Wiebke Heeren       Goede vrijdag  19.30 u.  Haaksbergen
30 mrt  ds.Wiebke Heeren Stille zaterdag 22.00 u. m.m.v. de cantorij
31 mrt  ds. Wiebke Heeren            Eerste paasdag m.m.v. de cantorij
 
7  apr   mevr. Carla Berbee uit Haaksbergen
14 apr  ds.Jan Bouwmeester uit Zeist
21 apr  ds.Wiebke Heeren
28 apr  ds.Jaap Jonk uit Laren
 
 

Cantorij
 
Datum             Predikant
 
28 maart      Wiebke Heeren
30 maart      Wiebke Heeren
31 maart      Wiebke Heeren
21 april        Wiebke Heeren
 

Maaltijd van de Heer
 
20 maart       Wiebke Heeren
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerkdiensten

De DRIEKLANK in het jaar 2024
 
Nummer     kopij inleveren uiterlijk op:            zal uitkomen op:
 
  46.6            vrijdag 22 maart                           maandag 1 april


